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Casting Crown  Nobody 
 

Why You ever chose me has always been a mystery 
All my life I've been told I belong at the end of the line 
With all the other not-quites. With all the never-get-it-rights 
But it turns out they're the ones You were looking for. All this time 
 

'Cause I'm just a nobody Trying to tell everybody 
All about Somebody Who saved my soul 
Ever since You rescued me You gave my heart a song to sing 
I'm living for the world to see Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see Nobody but Jesus 

 

Moses had stage fright. When David brought a rock to a sword fight 
You picked twelve outsiders nobody would have chosen 
And You changed the world 
Well the moral of the story is Everybody's got a purpose 
So when I hear that devil start talking to me saying 
"Who do you think you are?" 
 

'Cause I'm just a nobody Trying to tell everybody 
All about Somebody Who saved my soul 
Ever since You rescued me You gave my heart a song to sing 
I'm living for the world to see Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see Nobody but Jesus 

 
So let me go down, down, down in history 
As another blood-bought faithful member of a family 
And if they all forget my name, well that's fine with me 
I'm living for the world to see Nobody but Jesus 2x  
 

'Cause I'm just a nobody Trying to tell everybody 
All about Somebody Who saved my soul 
Ever since You rescued me You gave my heart a song to sing 
I'm living for the world to see Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see Nobody but Jesus 
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Vrije vertaling : refrein 
Ik ben een niemand die iedereen vertelt van iemand die mijn ziel heeft gered. Ik 
leef zo dat de wereld Jezus ziet. 
 

Opwekking 575  Jezus alleen 
 

Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
 
Zijn woord van liefde dat mij sust, verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
(v)   Jezus alleen werd mens als wij; 

klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 

 
(allen)  En door zijn offer werd ik vrij, 

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 

 
(m)   Daar in het graf, in dood gehuld, 

leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 

 
(allen)  Sinds Hij verrees in heerlijkheid 

ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

 
Geen levensangst, geen stervensnood; dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand. In Hem alleen, in Hem alleen! 
 

Psalm139:1-3 
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1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,  
2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten, 3 ga ik op weg 
of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.  
 

Marcus 8:27 
 
27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea 
Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat ik 
ben?'  
 

Trijntje Oosterhuis  Ken je mij 
 

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand Die aardig is, of onmetelijk ver, 
Die niet staat en niet valt En niet voelt als ik, 
Niet koud en hooghartig 
 
Ken je mij? Wie ken je dan?  
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan?  
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Hier is de plek waar ik woon; Een stoel op het water, 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ik zou een woord willen spreken Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, Dat het houdt, Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
Rees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
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Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ben jij de enige voor wiens ogen Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, Als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt In mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, Geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte,  
Gezien, genomen, Oor niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 

Gebed 
 

Sela  Hard geslagen 
 

Hard geslagen, vastgenageld; zie Hem, stervend aan een kruis. 
Hij, die onze straf wil dragen, door zijn eigen volk verguisd.  
’t Is de lang verwachte koning, Davids Zoon en Davids Heer.  
Hij, het Woord van God gekomen, geeft de geest en spreekt niet meer.  
 
Droeg een mens ooit zoveel lijden, zag een ziel ooit zo’n verdriet?  
Smalend spotte elke vijand, angstig vluchtte elke vriend.  
Hard geslagen door belagers – niemand nam het op voor Hem.  
Maar het hardst van alle slagen, kwam Gods oordeel neer op Hem.  
 
Wie te licht denkt over zonde en haar diepe ernst niet ziet,  
kijk naar Hem en zie verwonderd wat een vonnis zij verdient.  
Christus, het volmaakte paaslam, droeg ons weerzinwekkend lot.  
Hij, die onze zonden wegnam, Hij verzoent ons weer met God.  
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Hier vindt ons geloof een bedding, onze hoop een vaste grond:  
Christus, rots van onze redding, die verloren zondaars vond.  
Alle lof, eer en aanbidding voor zijn nooit volprezen naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt, leeft in hoop die nooit beschaamt. 
 

Mattheüs 27:57-61 
 
57 Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea 
afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden.  
58 Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf 
Pilatus bevel het aan hem af te staan. 59 Josef nam het lichaam mee, wikkelde 
het in zuiver linnen 60 en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf 
had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf 
en vertrok. 61 Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren 
tegenover het graf gaan zitten.  
 

Gerald Troost  Stille zaterdag 
 

Ik denk steeds aan de tijd dat Jezus sprak in een vissersboot 
Ik zie nog hoe hij bad en ons liet eten van levend brood 
En in een tijd vol leugens heeft hij duizenden aangeraakt 
O maar nu, lijkt het anders. Het zonlicht is verdwenen 
De zekerheid heeft voor twijfel plaatsgemaakt 
 
We zitten hier en voelen dat ons hart nu gebroken is 
Beleven duizend keer ’t moment dat hij doorstoken is 
Wijn en brood en alles wat hij zei lijkt nu waardeloos 
En op de dag dat hij sterven moest bleven wij in onze wanhoop staan 
Wie verstaat het lijden dat hij koos 
 

Kom terug en schijn in ons leven 
Kom terug en verzacht opnieuw de pijn 
Kom terug; dat Uw werk niet verloren gaat 
Nu alles zo koud en zinloos lijkt 
 

Hij was een Lam geslacht dat zo onschuldig geleden heeft 
En met de dood gestraft tot in het einde gebeden heeft 
Er was alleen de haat, de blinde woede, de eenzaamheid 
Toen was het stil 
Verslagen, de leegte grijpt zich vast in ons bestaan 
Zie de mens, wij wilden Hem niet kwijt 
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Kom terug en schijn in ons leven 
Kom terug en verzacht opnieuw de pijn 
Kom terug; dat Uw werk niet verloren gaat 
Nu alles zo koud en zinloos lijkt 

 

Johannes 19:25-27 
 
25 En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, 
Maria van Klopas en Maria van Magdala. 26 Toen dan Jezus zijn moeder zag en 
de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, 
uw zoon. 27 Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af 
nam de discipel haar bij zich in huis.  
 

Stef Bos  Lied van de moeder 
 

Waar kan ik slapen vannacht. Denken aan niets 
Waar ik woon zie ik alles wat ik niet wil zien 
In elke kamer in dit huis, in alles wat hier is 
Zie ik jou voor mij met mijn ogen dicht 
 
Zie jou weer spelen in het zand; alleen met je verbeelding 
Bouwde jij kastelen, leefde in je eigen wereld 
Maar in elke straat in deze stad, waar ik ook ben 
In alle mensen die jij kende, hoor ik nu jouw stem 
 

En ik verlang naar de dagen dat je niets en niemand was 
Te klein om heel de wereld te veroveren 
Ik zou mijn leven geven om nog een keer voor een dag 
Het licht te zien in jouw ogen 
Waar kan ik slapen vannacht; wie houdt mij vast 
 

Als ik weer val in het verleden in een bodemloze leegte 
En er gaat geen dag voorbij dezelfde film draait in mijn hoofd 
Jij ligt weerloos in mijn armen jouw ogen zijn gebroken 
En uitgedoofd 
 

En ik verlang naar de dagen dat je niets en niemand was 
Te klein om heel de wereld te veroveren 
Ik zou mijn leven geven om nog een keer voor een dag 
Het licht te zien in jouw ogen 
Waar kan ik slapen vannacht; wie houdt mij vast 
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Ze noemen jou een koning 
Ze noemen jou een bedelaar 
Ze noemen jou een held 
Ze noemen jou een lasteraar 
Ze noemen jou een dromer 
En ze noemen jou een tovenaar 
Ze noemen jou van alles 
 

En ik verlang naar de dagen dat je niets en niemand was 
Te klein om heel de wereld te veroveren 
Ik zou mijn leven geven om nog een keer voor een dag 
Het licht te zien in jouw ogen 
Waar kan ik slapen vannacht; wie houdt mij vast 

 

Enkele gedachten bij:  ”Zie uw Zoon, Zie uw Moeder 
 

Opwekking 717  Stil, mijn ziel, wees stil 
 

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. 

 

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. 

 

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,die rust in U alleen. 
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Ramses Shaffy  Wij zullen doorgaan 
 

We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht 
Om door te gaan In een sprakeloze nacht 
We zullen doorgaan  (3x) 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan met de wijfelende zekerheid 
Om door te gaan in een sprakeloze tijd 
We zullen doorgaan  (3x 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan Met het zweet op ons gezicht  
Om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht 
We zullen doorgaan  (3x) 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan telkens als we stil staan 
Om weer door te gaan naakt in de orkaan 
We zullen doorgaan  (3x) 
Tot we samen zijn 
 
We zullen doorgaan Als niemand meer verwacht 
Dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht 
We zullen doorgaan  (3x) 
Tot we samen zijn 
 

Aansteken Paaskaars 
 

Bethel Music  Ain’t no Grave 
 

Oh, shame is a prison as cruel as a grave 
Shame is a robber and he's come to take my name 
Oh, love is my redeemer lifting me up from the ground 
Love is the power when my freedom song is found 
 

Schaamte is een gevanenis wred als het graf 
Schaamte rooft mijn naam 
Liefde bevrijdt en tilt me op 
Liefde geeft mij een leid van vrijheid 

 
There ain't no grave gonna hold my body down 
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There ain't no grave gonna hold my body down 
When I hear that trumpet sound 
I'm gonna rise up outta the ground 
There ain't no grave gonna hold my body down 
 

Geen graf houdt mijn lichaam gevangen 
Als ik de bazuin hoor, zal ik opstaan 

 
Oh, fear is a liar with a smooth and velvet tongue 
Fear is a tyrant. He's always telling me to run 
Oh, love is a resurrection and love is a trumpet sound 
Love is my weapon; I'm gonna take my giants down 
 

Angst is een leugenaar met gladde tong 
Angst is een tiran, die mij laat vluchten 
Liefde laat opstaan bij de bazuin 
Liefde is het wapen dat mijn reuzen verslaat 

 
There ain't no grave gonna hold my body down  
There ain't no grave gonna hold my body down 
And when I hear that trumpet sound 
I'm gonna rise up outta the ground 
There ain't no grave gonna hold my body down 

 
Oh, there was a battle; a war between death and life 
And there on a tree the Lamb of God was crucified 
And He went on down to hell He took back every key 
He rose up as a lion and He set all captives free 
 

Er was een strijd tussen dood en leven 
Het lam van God werd gekruisigd 
Neergedaald in de hel nam Hij de sleutels 
De Leeuw van Juda heeft de gevangenen bevrijdt 

 
There ain't no grave gonna hold my body down  
There ain't no grave gonna hold my body down 
And when I hear that trumpet sound 
I'm gonna rise up outta the ground 
There ain't no grave gonna hold my body down 
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Oh, if you walked out of the grave, I'm walking too 
If you walked out of the grave, I'm walking too  (5x) 
Gonna sing about it, yeah 
If you walked out of the grave, I'm walking too 
I'm gonna meet Jesus 
If you walked out of the grave, I'm walking too  (5x) 
 

Als jij opstaat uit de dood, dan doe ik  dat ook 
Laten we ervan zingen. We zullen Jezus ontmoeten. 

 
There ain't no grave gonna hold my body down  
There ain't no grave gonna hold my body down 
And when I hear that trumpet sound 
I'm gonna rise up outta the ground 
There ain't no grave gonna hold my body down 

 

Opwekking 751  Ik zie het kruis 
 

Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan dat kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 
 
Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 
 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

 
Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: Het is volbracht! 
 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
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Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 
Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie; dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 
 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 

Zegen 
 

De volgende diensten/samenkomsten 
 
Zondag 9 April 2023, kerkdienst 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, 1e Paasdag, m.m.v. Joshua 
Prins, Robert Cekov en Moniek Eigenhuis-Zandvliet 
 
Volgende week 
Zondag 16 April 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. Zandbergen, Zangdienst met liederen van Sela 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost,  
Oosterkerk Aalsmeer of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 

Meer info via Hervormdaalsmeer.nl of QR code , hiernaast  
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
 
 
 

https://hervormdaalsmeer.nl/kerkdiensten/
http://www.oosterkerk.tv/
https://hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/
mailto:scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl

