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Orgelspel 
Johan de Heer 150 
1 
Welk een vriend is onze Jezus, 
Die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 
Altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neêr, 
juist omdat wij 't al niet brengen, 
in 't gebed tot onze Heer. 

2 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden, 
tot Hem, die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't, die ons schraagt. 

3 
Zijn wij zwak, belast, beladen, 
en ter neêr gedrukt door zorg, 
dierb're Heiland! onze toevlucht! 
Gij zijt onze hulp en borg, 
als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in Zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
Opwekking 847: Onze schuilplaats is God 
1 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan 
doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 

2 
Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
Onze hulp en onze verwachting is in 
U, voor eeuwig.

 



Refrein 1: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Voor eeuwig. 
 
welkom en mededelingen 
Aanvangslied Psalm 107: 1 en 4 – Gods goedheid houdt ons staande 
1    
Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

4    
Laat ons nu voor den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 



 
Persoonlijk stil gebed  
Bemoediging en Groet 
 
Zingen: Opwekking 268: 1, 3 en 4 – Hij kwam bij ons, heel gewoon 
1 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 
Zie onze God, 
de Koningknecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen ied're dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 
 
2 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 

3 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 

 
Leefregel: Filippenzen 2:12-15 
Zingen: Psalm 25: 2 en 4 Here, maak mij uwe wegen 
2 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

4 
God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 



Kindermoment 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Lezing: Johannes 20:19-31 
Zingen: Opwekking 689 Spreek, o Heer 
Spreek, o Heer, door uw heilig Woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need’righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.  



Verkondiging  
Zingen: Opwekking 44 – Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 
Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
 

Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand 
begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op zich nam. 

Verdreven is de schaduw 
van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht.   (Refrein) 
 
Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht.   (Refrein) 
 
Voor- en dankbeden (stil gebed en gezamenlijk Onze Vader) 
Orgelspel + Collecte voor kerk en diaconie 
 
Slotlied (staand): Opwekking 58 – Vrede zij u 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 
 



Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
 
Wegzending 
Zegen afgesloten met Gezongen amen 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Evangelisatie in Eigen wijk 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij  Spaaractie KND 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
Acties rondom de Dorpskerk. 
Zoals u wellicht gezien heeft zijn er diverse zaken die op dit moment worden 
aangepakt rond de kerk en in het gebouw Irene. Zoals de beschoeiing en het 
grasveld wat nu gerealiseerd is naast de kerk. Nu nog wat warmte, water en 
geduld en dan is er een mooi grasveld wat we kunnen gaan gebruiken voor 
bijvoorbeeld een buitenactiviteit. Het eerste gedeelte van de beschoeiing 
vanaf de brug gezien is nu uitgevoerd, en als de financiën het toelaten willen 
we een volgende fase gaan oppakken. Met name de blikseminslag die we in 
maart hebben gehad heeft de nodige financiën gevraagd. Maar we zijn “rijk” 
met alle vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken om zo 
snel mogelijk alles weer te laten functioneren aan techniek etc. Ook in de 



toren is de Gemeente Aalsmeer aan de slag om de schade te herstellen, 
wellicht dat we op korte termijn weer de klokken kunnen laten luiden. Het 
uurwerk werkt inmiddels alweer. In Irene zijn de wc’s van een nieuwe vloer 
voorzien. Deze vloer zal de hygiëne en schoonmaak verbeteren. Nog een 
paar acties kort benoemd. Renovatie tweede fase dak kerk, schilderwerk, 
betreft een onderhoudsronde buitenzijde van de kerk, injecteren van diverse 
pilaren in de kerk om een vochtprobleem op te lossen, het vervangen van 
een raam in de kerk en de kerkvloer zelf die aandacht nodig heeft. Voeg 
daarbij nog het “gewone ”onderhoud aan tuinen e.d. Kortom nog genoeg te 
doen, maar met de vele vrijwilligers-handen ook leuk om met elkaar op te 
pakken. Daar zijn we als Kerkrentmeesters erg blij mee. 
Groet, Kerkrentmeesters. 
 

  



Paasontbijt 
Het Paasontbijt vorige week zondag was zeer geslaagd, ruim 170 
deelnemers, Irene zat helemaal vol er waren zelfs gasten uit Oekraïne. Mooi 
om te zien dat veel gemeenteleden, voorafgaand aan de kerkdienst, elkaar 
aan tafel ontmoeten om samen te ontbijten, op de dag dat de Heer waarlijk 
is opgestaan. 
Door inflatie zijn de gemaakte kosten flink gestegen, wij hadden dan ook 
wat twijfels of er wat overbleef voor het goede doel maar u heeft ons echt 
verrast, door uw gulle giften kunnen we een bedrag van liefst € 497,00 
overmaken met bestemming buurtkastje dorp. 
Voor Cees Harting was dit de laatste keer dat hij als commissielid deelnam, 
na 20 keer helpen organiseren, Cees hartelijk bedankt voor de vele jaren zeer 
gewaardeerde hulp en ondersteuning.  
Hartelijke groet namens  Paasontbijtcommissie 

 

Brengt u ook een lied in? 
Beste gemeenteleden, uw en jouw inbreng en betrokkenheid bij de 
ochtenddiensten is zeer waardevol. Daarom heeft u vanaf deze week de 
gelegenheid om liederen door te geven voor uzelf of voor iemand anders. 
Deze liederen worden op een lijst geplaatst waaruit de zangleiders voor elke 
zondagochtenddienst een lied kunnen kiezen. Bij de aankondiging van het 
lied zal verteld worden door wie het is aangevraagd en – indien van 
toepassing – waarom diegene dit lied gekozen heeft. Hierom zult u de 
komende weken op de zondagsbrief een klein strookje vinden. Deze kunt u 
invullen en bij de uitgang aan de ouderling van dienst geven. Deze briefjes 
vinden dan zelf hun weg naar de zangleiders. Doet u mee? 
 

 

Naam: _____________________________________________________ 
Mijn Lied: __________________________________________________ 
Korte motivatie 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 


