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Orgelspel 
Voorzang: opwekking 44 (geprezen zij de Heer die eeuwig leeft) 
Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
 

Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand 
begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op zich nam. 

 
Verdreven is de schaduw 
van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
 

Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht. 

opwekking 454 (zegen aanbidding)  
Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God. 
 
 
 
 

Refrein: 
Elke tong in hemel, op aard’ 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw 
troon, 
aanbiddend. 
U wordt hoog verheven, o God 
en oneindig is uw heerschappij, 
o, eeuwige God. 

 
  



Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God.   (Refrein) 
 
De aarde wordt vol van uw koninkrijk.       ) 
Zing nu voor de eeuwige God.                 ) 
Geen andere macht is aan U gelijk.          ) 2x 
Zing nu voor de eeuwige God.                 ) 
 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: psalm 27: 1 en 2 
1 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
2 
Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
Persoonlijk stil gebed  
Bemoediging en Groet 
 
 
  



In Memoriam Maria Hendrika Jansen – Huis 
Johan de Heer 33 : 1 en 3 
1 
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
3 
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in t stof, 
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer, 
want Gij zijt der mensen en Engelen Heer! 
 
Aanvangstekst: Psalm 139: 9 en 10: Al verhief ik mij op de vleugels van de 
dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij 
leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. 
Introductie thema. “Jezus raakt ons aan” 
Zingen: Groot is uw trouw o Heer (Hemelhoog 336) en  
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 
dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  (Refrein) 



Heer ik kom tot U (Hemelhoog 275)  
1 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 

2 
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

3 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 

4 
Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 
Kindermoment door nevendienst 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing(en): Lukas 5: 12 t/m 16 (NBV) 
Zingen: lied 904: 1, Liedboek (“Beveel gerust uw wegen”) 
Beveel gerust uw wegen, 
Al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 
Verkondiging 
Zingen: Juich voor de Heer (Hemelhoog 603) 
Mijn Jezus, mijn redder, 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
Refrein: 

Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 



Voor- en dankbeden, stil gebed / gezamenlijk Onze Vader 
Collecte voor kerk en diaconie 
Slotlied: psalm 118: 1 en 5 
1    
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het 
horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

5    
De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten 
zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 

Wegzending 
Zegenbede afgesloten met gezongen amen 
 
Zingen: Wilhelmus 1 en 6 
1 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd. 
Den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

2 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t' aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Kerk en beheer 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij  Spaaractie KND 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  



7 mei ´Zingen in de Dorpskerk´ onder leiding van René Spaargaren  
Op 7 mei a.s. vindt er weer een zangdienst plaats in het kader van ´Zingen in 
de Dorpskerk´. Anders dan u misschien gewend bent van de zangavonden, 
zal deze zangdienst in het teken staan van het zingen van nieuwere liederen. 
Speciaal voor deze avond heeft René Spaargaren een band samengesteld 
met verschillende muzikanten, zangers en zangeressen uit de Dorpskerk. Zij 
zullen deze avond oudere en vooral ook nieuwere liederen spelen uit de 
Opwekkingsbundel. Tussen de nummers door zal René wat meer vertellen 
over de nummers. Een ieder, van jong tot oud, die van zingen houdt is van 
harte uitgenodigd om deze avond mee te zingen. Mocht u/jij de nummers 
niet kennen dan kan er uiteraard ook gewoon geluisterd worden. Graag tot 7 
mei 18.30 uur in de Dorpskerk! De toegang is zoals gebruikelijk gratis. 
 

 
  



Brengt u ook een lied in? 
Beste gemeenteleden, uw en jouw inbreng en betrokkenheid bij de 
ochtenddiensten is zeer waardevol. Daarom heeft u vanaf deze week de 
gelegenheid om liederen door te geven voor uzelf of voor iemand anders. 
Deze liederen worden op een lijst geplaatst waaruit de zangleiders voor elke 
zondagochtenddienst een lied kunnen kiezen. Bij de aankondiging van het 
lied zal verteld worden door wie het is aangevraagd en – indien van 
toepassing – waarom diegene dit lied gekozen heeft. Hierom zult u de 
komende weken op de zondagsbrief een klein strookje vinden. Deze kunt u 
invullen en bij de uitgang aan de ouderling van dienst geven. Deze briefjes 
vinden dan zelf hun weg naar de zangleiders. Doet u mee? 
 

 

Naam: _____________________________________________________ 
Mijn Lied: __________________________________________________ 
Korte motivatie 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 


