Kerkdienst Hemelvaart 18 mei 2023
10:00 uur
Schriftlezing: Johannes 14: 11-18, 15:16-17, 16:22-28

Ds. M.J. Zandbergen

Handelingen 1:9-14 (NBV)
Organist: Ruud Kooning

Welkom en mededelingen

Psalm 24: 1, 2 De aarde en haar volheid zijn

1. De aarde en haar volheid zijn

des Heren koninklijk domein,

de wereld en die daarin wonen.

Het land rijst uit de oceaan,

rivieren breken zich ruim baan

om Gods volmaakte macht te tonen.

2. Wie is de mens die op zal gaan

en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

Stil gebed, votum en groet
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Psalm 103: 8,9 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven

8. Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Hij heerst als koning over al het leven.

Looft engelen, zijn hoge majesteit,

krachtige helden, die aan alle oorden

als boden meldt zijn goddelijke woorden,
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.

9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.

Komt allen tot de lof des Heren saam.

Lof zij den Heer in hemel en op aarde,

die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.



Gebed

Gezang 235:1 In bidden en in smeken

1. In bidden en in smeken,
maak onze harten één.

Wij hunkren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.

De Heiland is getreden

aan 's Vaders rechter hand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.

Johannes 14: 11-18

! Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft,
geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij
vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de
Vader. ** En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de
Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn
naam vraagt, zal ik het doen. ™ Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn
geboden. '° Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn: '’ de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet
ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want
hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik
kom bij jullie terug.

Johannes 15:16-17

'® Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in
mijn naam vraagt, zal hij je geven. *’ Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Johannes 16:22-28

*2 Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en
niemand zal je je vreugde afnemen. *> Dan hoeven jullie mij niets meer te
vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - hij zal
het je geven. ** Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag
het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. *> Ik heb jullie dit
alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden
spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. 26 Als je daniets
vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen,

27 want deVader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven
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dat ik van God ben gekomen. *% |k ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de
wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.'

Handelingen 1:9-14

° Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en
opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. *° Terwijl hij zo van hen
wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee
mannen in witte gewaden bij hen. ' Ze zeiden: 'Galileeérs, wat staan jullie naar
de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op
dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.'

12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze
berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 3 Toen ze in de stad waren
aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus
en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeis en Matteds,
Jakobus, de zoon van Alfels, en Simon de lJveraar en Judas, de zoon van
Jakobus. ' Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de
vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Gezang 323:2,6,7 God is tegenwoordig, die in ‘t licht daarboven

2. God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.

Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere

al de hoge hemelsferen.

Laat o Heer, U ter eer,

ons lied ook U prijzen,

lof en dank bewijzen.

6. Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.

Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten

zo gewillig zich ontsluiten,

zo laat Gij, zon van mij,

in uw licht mij groeien

voor U openbloeien.

7. Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in uw vrede.

Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.

Heer laat mij even vrij
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als een aad'laar stijgen,
zo word ik U eigen.

Verkondiging

Gezang 328: 3 O Gij glans der heerlijkheid

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie)

Gezang 234 Al heeft Hij ons verlaten

1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Zegen

Collectes

Er zijn 2 collectes van deze week:
bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie
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bestemd voor ‘Evangelie en Moslims’

U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters &
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NLO8 RABO 0300 1421 61
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters
& Diaconie of QR code Kerkrentmeesters -

De uitgangscollecte is voor ‘Evangelie en Moslims’

Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in
woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. We helpen kerken om moslims
gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. We ondersteunen hen die tot
geloof komen om Jezus te volgen als Redder en Heer en getuige van Hem te zijn. In ons
werk is de samenwerking met christenen van moslimachtergrond een essentieel
onderdeel in alle facetten van het werk. We willen niet alleen met wat
wij doen, maar ook in hoe wij het doen een voorbeeld zijn voor de
kerken. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de
Diaconie Hervormde Gemeente NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v.
Evangelie en Moslims of QR-code van Diaconie

Volgende week
Zondag 21 Mei 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. J. Haeck, Zeist

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost,
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op
hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,
Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl
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