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Thema: Zing een (nieuw) lied voor God de Here 
 

 
Gezang 320 [GELEZEN] 
1    
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
 
Welkom en Gebed 
Introductie  
 
Opwekking 343 Heilige Geest van God 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
 
Refrein 1: 
Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 



Opwekking 833 Kom verras ons 
U ontmoet ons, soms zo onverwachts 
als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt. 
Vul ons hart en open ons verstand, 
Heilig God, die ons verrast. 
U verwelkomt ons in uw geheim, 
leidt ons rond op onbekend terrein. 
Toon Uzelf en laat uw diepste wezen zien. 
 
Refrein: 
Geest van leven, 
toon ons meer en meer van U. 
En vervul ons 
zoals U alleen dat kunt. 
Geest van waarheid, 
maak nu onze harten nieuw. 
Kom, verras ons. 
Kom, verras ons 
met meer van U. 
 
U ontmoet ons, soms zo ongemerkt. 
In ons wachten bent U aan het werk. 
En wij durven U te vragen: Heer, 
openbaar Uzelf steeds meer. 
U verwelkomt ons in uw domein, 
om in uw aanwezigheid te zijn, 
om uw macht en majesteit 
opnieuw te zien.   Refrein: 
 
U verwelkomt ons in uw geheim, 
leidt ons rond op onbekend terrein. 
Toon Uzelf en 
laat uw diepste wezen zien. 
U verwelkomt ons in uw domein, 
om in uw aanwezigheid te zijn, 
om uw macht en majesteit 
opnieuw te zien.    Refrein: 
 



 
Filmpje Jezus loopt op het water 
https://www.youtube.com/watch?v=uluOr-yYRl4 
  
Opwekking 789 Lopen op het water 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U 
en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. Refrein: 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,       ) 
in vertrouwen U te volgen,                             ) 
te gaan waar U mij heen leidt.                        ) 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.    ) 3x 
Ik vertrouw op uw genade,                              ) 
want ik ben in uw nabijheid.                           ) 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U 
en U van mij. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uluOr-yYRl4


Lezen: Psalm 98 
1 Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht. 
Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. 
2 De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken 
zijn gerechtigheid onthuld. 
3 Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël. 
De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God. 
4 Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit. 
5 Zing voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken. 
6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de HEER, uw koning, 
verschijnt. 
7 Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar 
bewoners. 
8 Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen 
9 voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. 
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet. 
 
Opwekking 820 Feest van genade 
Alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn Zoon gaf en wie in Hem gelooft 
gaat niet verloren, 
ontvangt het leven dat nooit meer ophoudt. 
Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde, 
om ons te redden, te redden van onszelf. 
Dus, kijk, de deur staat voor ons open. 
God roept ons binnen. 
 
Refrein 1: 
Het is een feest van genade. Het is een feest. 
God roept ons naar huis. 
Het is een feest van de Vader, kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. 
 
BRUG 
Stop met wat je doet. 
God de Vader roept. 
Hij ziet naar je uit. 
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis! 
Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis! 



 
Opwekking 830 Vragen (E) 
Hoe we ook zwerven, zoekend en vragend, 
in onze twijfel laat U niet los, 
in onze angst en pijn, waar we ook bang voor zijn, 
in onze onrust houdt U ons vast. 
Heer, ik geloof, maar help mijn ongeloof. 
 
Refrein 1: 
In elke vraag blijft U de Heer. 
Als oorlog woedt: God, U regeert. 
En ik geloof: één ding staat altijd vast, 
U bent trouw Heer, U bent trouw Heer. 
 
In al onze chaos blijft U dezelfde. 
U bent betrouwbaar, wat ook gebeurt. 
Al onze angst en pijn, waar we ook bang voor zijn, 
ook als de storm komt, bent U erbij.   Refrein 1: 
 
Heer, ik geloof, maar help mijn ongeloof. 
Heer, ik geloof, laat mij uw waarheid zien. 
 
U bent trouw, Heer, U bent trouw, Heer,  ) 
U bent trouw, Heer, tot aan het eind.  ) 
U bent trouw, Heer, U bent trouw, Heer,  ) 4x 
U bent trouw, Heer, tot aan het eind.  ) 
 
Opwekking 866 Egypte (F) 
Dit blijft ons bij: 
de wonderen die U deed. 
Wij zijn bevrijd: 
een exodus voor ons hart. 
U vond ons, 
U hielp ons, 
U spleet het water, nu zijn wij vrij. 
O Jahweh. 

 
Refrein 1: 
U bent God die ons bevrijdt, 
Overwinnaar in de strijd. 
Halleluja! Halleluja! 
U bent God die zeeën splijt 
en ons door de diepten leidt. 
Halleluja! Halleluja! 

 
  



Een wolk bij dag 
bewijst dat U ons voorgaat. 
Een vuur bij nacht 
wijst ons de weg die U gaat. 
U vond ons, 
U hielp ons, 
U spleet het water, nu zijn wij vrij. 
O Jahweh. 

 
Refrein 1: 
U bent God die ons bevrijdt, 
Overwinnaar in de strijd. 
Halleluja! Halleluja! 
U bent God die zeeën splijt 
en ons door de diepten leidt. 
Halleluja! Halleluja! 

 
U zag ons in Egypte,                   ) 
U nam ons bij de hand.                 ) 
U leidde ons in vrijheid               ) 
naar het beloofde land.                ) 
Nooit zullen wij vergeten             ) 2x 
wat uw hand heeft gedaan:             ) 
zelfs de dood is nu verzwolgen,       ) 
door uw liefde overmand.              ) 
 
[ALLEN] 
U bent God die ons bevrijdt,        ) 
Overwinnaar in de strijd.            ) 
Halleluja! Halleluja!                ) 
U bent God die zeeën splijt         ) 2x 
en ons door de diepten leidt.       ) 
Halleluja! Halleluja!                ) 
 
 
Opwekking 869 Huis van Gebed (E) 
Maak dit huis tot een huis van gebed, 
waar U tastbaar aanwezig bent; 
vol van uw glorie, vol van uw naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
 
  



Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Wek ze op, als uw kerk profeteert; 
vol van uw glorie, vol van uw naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
 
Wij buigen neer voor U                           ) 
en wij verwachten U.                             ) 
Bouw de ruïnes op,                               ) 
herstel uw kerk, Heer!                           ) 2x 
Kom, stort uw Geest op ons,                      ) 
blaas ons nieuw leven in,                        ) 
want wij verlangen naar herleving, Jezus.       ) 
 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam, 
Heilig God, dat ons hart weer brandt; 
vol van uw glorie, vol van uw naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam. 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam. 
 
  
Opwekking 867 In geloof spreek ik de naam van Jezus (F) 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over ieder hart en elk verstand. 
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. 
Ik spreek Jezus. 
 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
tot iedere verslaving breken zal. 
In Hem is er hoop en echte vrijheid. 
Ik spreek Jezus. 
 
  



Refrein 1: 
Uw naam geeft leven. 
Uw naam geneest ons, 
is vol van kracht, 
breekt alle banden, 
brandt in het duister, 
schijnt in de nacht. 
 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over alle onrust, alle angst. 
Vrijheid voor wie worstelt met depressie. 
Ik spreek Jezus. 
 
Refrein 1: 
Uw naam geeft leven. 
Uw naam geneest ons, 
is vol van kracht, 
breekt alle banden, 
brandt in het duister, 
schijnt in de nacht. 
 
Roep Jezus van de daken,              ) 
Jezus overal.                          ) 
Jezus in het duister,                  ) 
dat de vijand buigen zal.              ) 2x 
Over mijn familie                      ) 
spreek ik de grote naam: Jezus.       ) 
 
Gebedstijd door het noemen van namen 
 
Roep Jezus van de daken,              ) 
Jezus overal.                          ) 
Jezus in het duister,                  ) 
dat de vijand buigen zal.              ) 2x 
Over mijn familie                      ) 
spreek ik de grote naam: Jezus.       ) 
 
  



Uw naam geeft leven.          ) 
Uw naam geneest ons,          ) 
is vol van kracht,            ) 
breekt alle banden,           ) 2x 
brandt in het duister,        ) 
schijnt in de nacht.          ) 
 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over ieder hart en elk verstand. 
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. 
Ik spreek Jezus. 
 
Dankgebed 
Collecte 
  
Opwekking 430 Heer ik prijs uw grote naam 
Refrein: 
U daalde neer van uw troon ) 
om mens te zijn.   ) 
Van de stal naar het kruis ) 
droeg U mijn pijn.   ) 
Van het kruis naar het graf.  ) 2x 
Uit het graf weer opgestaan.  ) 
Heer, ik prijs uw grote naam.  ) 
 
Johan de Heer 25 Daar juicht een toon 
1 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem; 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
De Zone Gods is opgestaan. 
2 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld. 
Hij overwon, Die sterke Held! 
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht, 
Want Hij is God, bekleed met macht. 
  



4 
Want nu de Heer is opgestaan, 
Nu vangt het nieuwe leven aan, 
Een leven door Zijn dood bereid, 
Een leven in Zijn heerlijkheid 
 
Opwekking 554 Mijn Verlosser leeft 
Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 
 
’k Hef een banier op, 
mijn Heer stond op uit het graf. 
 
Refrein: 
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft. 
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft. 
 
Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 
 
’k Hef een banier op, 
mijn Heer stond op uit het graf. 
 
(Refrein) 
 
U draagt mijn lasten en richt mij op 
om dansend op de berg te zien 
hoe U weer komen zal. 
 
(Refrein 2x) 


