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Thema zou kunnen zijn:   'Waar zijn de sleutels?' 
 

 
Inleidend orgelspel 
Opwekking 807 In mijn twijfels 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein 1: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, 
waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
  



Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  (Refrein 1) 
 
U schijnt feller dan de sterren.       ) 
Heer, U leidt ons door de storm.       ) 
U schijnt feller dan de sterren.       ) 2x 
Heer, U leidt ons door de storm.       ) 
 
Refrein 2: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust.    (Refrein 1) 
 
Opwekking 609: U bent Heilig 
U bent heilig, (U bent heilig,) 
U bent machtig, (U bent machtig,) 
U bent waardig, (U bent waardig,) 
eer en ontzag. (eer en ontzag.) 
Ik wil volgen, (Ik wil volgen,) 
ik wil luist’ren, (ik wil luist’ren,) 
van U houden, (van U houden,) 
iedere dag. (iedere dag.) 
 
Refrein: 
(m) Ik wil zingen en juichen; (v) U die Koning bent en de hoogste Heer, 
(m) in aanbidding mij buigen. (v) U de Machtige kwam op aarde neer. 
(m) U de Heer aller heren, (v) Als Immanuël, God zal met ons zijn, 
(m) U mijn God wil ik eren. (v) als het Lam van God, zo volmaakt en rein. 
(m) Ik wil zingen en juichen; (v) U die leven geeft, mij bevrijding bracht 
(m) in aanbidding mij buigen. (v) en voor eeuwig leeft, U hebt alle macht. 
(m) U de Heer aller heren, (v) U de alfa, omega, eens zal ik U zien; 
(m) U mijn God wil ik eren. (v) U, mijn meester, Messias, Verlosser en 

Vriend. 



U bent mijn vredevorst 
en ik leef alleen voor U. 
 
Welkom en mededelingen 
Psalm 108 : 1 en 2 
1    
Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
Uw lof te zingen is mijn lust. 
Maakt, harp en luit, den Here groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar 'k hemelhoog uw trouw zie 
blinken. 
 

2    
Ja, hoger dan het hemels blauw 
is, Heer, uw goedheid en uw trouw. 
Verhef U, dat uw aangezicht 
de hemel met zijn glans verlicht. 
Op aarde blink' uw heerlijkheid. 
Gord uw geliefden tot de strijd. 
Ten zege zij uw hand geheven, 
hoor mij, o Heer, wil antwoord 
geven. 

Stil gebed en Votum 
Opwekking 123 'Groot is Uw trouw, o Heer' 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
 

Refrein 1: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Tien geboden en samenvatting 
  



Gezang 463 : 1 en 5 
1    
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 

5    
Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 

 
Opwekking 826: God keek genadig naar mij om 
God keek genadig naar mij om: 
Hij greep mij vast voor ik verdronk 
en zette mij weer op vaste grond. 
De Heer is mijn Bevrijder. 
Ik weet, hoe lang de nacht ook duurt: 
God helpt mij over elke muur. 
Ik zie al licht aan de horizon. 
De Heer is mijn Bevrijder. 
 
Refrein 1: 
Is er iemand als onze God, 
die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald, voor ons allemaal! 
De Heer is mijn Bevrijder. 
 
Op Hem alleen rust mijn geloof; 
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft. 
De winter wijkt en de lente komt. 
De Heer is mijn Bevrijder. 
Ook als het wachten moeilijk is, 
ook als ik treur om wie ik mis: 
zijn liefde draagt mij door alles heen. 
De Heer is mijn Bevrijder.   (Refrein 1) 
 
Hij draagt mij tot mijn laatste dag, 
laat mij niet achter in het graf: 
Hij wekt mij op en roept mij naar huis. 
De Heer is mijn Bevrijder.   (Refrein 1) 
 



Alle eer aan God de Vader!          ) 
Alle eer aan God de Zoon!          ) 
Alle eer aan God de Trooster!   ) 2x 
De Heer is mijn Bevrijder!          ) 
De Heer is mijn Bevrijder!       ) 2x 
 
Hemelhoog 382: Lees je bijbel bid elke dag 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
 

Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 

Kindermoment 
 
Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Openbaring 3 : 7 - 13 (HSV) 
Psalm 119 : 40 en 49 (Liedboek 1973) 
40 
Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
49 
Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 



Verkondiging  'Waar zijn de sleutels?!' 
Johan de Heer 140  'Ik zie een poort wijd open staan' 
1 
Ik zie een poort wijd openstaan, 
Waardoor het licht komt stromen, 
Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan, 
Om vrede te bekomen. 
 
Refrein: 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij! 
2 
Die open poort laat d' ingang vrij, 
Aan wie komt binnenvlieden; 
Aan rijk en arm, aan u en mij 
Komt Jezus vrede bieden.   Refrein: 
3 
Die open poort leidt tot Gods troon: 
Gaat door, laat niets u hind'ren; 
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, 
Die God biedt aan Zijn kind'ren.  Refrein: 
4 
In 't hemelrijk, voor Jezus' troon, 
Daar leidt het kruis tot zegen; 
Daar dragen wij voor 't kruis een kroon, 
Door Jezus' bloed verkregen.   Refrein: 
 
Dankgebed/Voorbeden/Stil gebed/Onze Vader 
Collecten (kerk en diaconie) 
 
Opwekking 44  'Geprezen zij de Heer' 
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 



Refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht.   (Refrein) 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht.   (Refrein) 
 
Zegen met gezongen Gezang 456 : 3  'Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Open Doors 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij  Spaaractie KND 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  



Een groet uit Roemenië  
Na een voorspoedige reis overnachtten we in Cluj Napoca. Vandaar reden 
we richting Aiud.’s Avonds ontmoetten we ds. Konrad en zijn vrouw Ildico en 
zijn ouders Zoltan en Trude.dat was een fijn weerzien en voor sommigen een 
prettige kennismaking. Zaterdag namen Konrad en Ildico ons mee naar Alba 
Julia, waar het verdrag van Trianon werd getekend. Konrad legde ons de 
geschiedenis van het Hongaarse volk in Roemenië uit. Zondag ontmoetten 
we voor kerk de gemeenteleden wat een blij weerzien was voor velen. 
Casper bood na de dienst  namens de drie gemeenten van Aalsmeer een 
cadeau aan t.g.v. 30 (31)-jarig contact met elkaar. De verdere dag brachten 
we met de gemeenteleden door en eindigden in het huis van Trude en Zoltan 
Dinsdag zijn we rondgeleid in Vallenii Mures door Melinda, de zus van 
Reszi.Daarna werden we gastvrij onthaald door de ouders  van Imola en 
Reszis Zigmund ( wijk Oost)Het was goed om te zien dat er in de 
economische situatie vooruitgang is. Iets om dankbaar voor te ziijn. We 
hopen bij het verschijnen van de nieuwsbrief weer thuis te zijn en zullen t.z.t. 
uitgebreider verslag doen. Een hartelijke groet uit Roemenië van 
Paul,Ines,Peter,Ingrid,Annie,Marjo,Casper en Marianne  
 

 



Open Doors 
Op zondag 14 mei as. is de collecte bestemd voor Open Doors. Deze 
organisatie steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of 
verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die 
daarvoor gesloten zijn. Daarnaast wordt er training gegeven en praktische 
hulp verleend, zoals traumazorg en noodhulp. 
Vandaag de dag worden er wereldwijd miljoenen christenen vervolgd en 
verdrukt. Deze gebeurtenissen kunnen soms ver van ons af staan, omdat we 
ons er maar moeilijk iets bij kunnen voorstellen. Wij mogen én kunnen ons 
geloof immers in alle vrijheid belijden. Maar dit is voor velen niet mogelijk. 
Op de mooie website van Open Doors is er veel te lezen over waar en hoe de 
hulp wordt gegeven. Er zijn veel mogelijkheden en verhalen te vinden op 
deze site om je te inspireren de getroffen slachtoffers te helpen en er voor te 
bidden. Eén van de verhalen kun je hier lezen: Christenen in Nigeria worden 
vervolgd door moslimextremisten. Hun haat tegen christenen zit diep en 
met bruut geweld proberen zij de christenen uit te moorden. De vader van 
Ayuba werd onthoofd meteen nadat hij vertelde dat hij christen was… 
Ayuba moest daarna vluchten omdat zijn naam op een dodenlijst staat. Hij 
werd verblind door haat en verdriet en was vastbesloten de moord op zijn vader 
te wreken. Totdat hij terecht komt in een traumacentrum van Open Doors. Hij 
leert niet alleen om te gaan met zijn diepe verdriet, maar komt zelfs op een 
punt waarop hij in staat is de moordenaars te vergeven!                                                                                                                                  
Wij geloven in de kracht van herstel. Door gerichte zorg, vanuit Bijbels 
perspectief, helpen we jonge mannen zoals Ayuba in de Sub-Sahara, Afrika. 
Laat de haat niet winnen!                                                                               
Doe je mee? Jouw gebed en steun is een geweldige 
bemoediging voor hen!     De diaconie beveelt de collecte 
van harte aan!                                                       
Ook kun je je gift overmaken naar het bankreknr van de 
Diaconie Hervormde Gemeente NL 95 RABO 0300 1205 16 
o.v.v. Open Doors of maak gebruik van de hierbij 
afgedrukte QR-code 
 

 


