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Welkom en mededelingen 
 

Nieuwe Liedboek 675  Geest van hierboven 
 

1. Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

In Memoriam 
 

Gezang 300: 1, 4, 6 Eens als de bazuinen klinken 
 

1. Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht. 
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4. Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, want de traagheid grijpt ons aan. 
 
6. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, komt voor eens en komt voor goed! 
 

Opwekking 317: 1 Ik zal mijn water gieten op dorstig land 
 

Ik zal mijn water gieten op dorstig land. 
Ik breng een vloed over droge grond. 
Ik giet mijn Geest over al uw kinderen 
stromen van zegen in overvloed. 
 

Stroom van levend water, kom en maak ons rein. 
Stroom van levend water dat reinigt het hart en de ziel. 

 

Ezechiël 36:25-27 
 

25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat 
onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest 
geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor 
in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens 
mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.  
 

10 geboden als 10 beloften 
 

Hemelhoog 16 Als een hert dat verlangt naar water 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 

Kindermoment 
 

Het geloof van een Romeinse officier 
Lucas 7:1-10 
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Jezus maakt de slaaf van een Romeinse officier beter. 
 
 

Hemelhoog 222 Door de kracht van de Heilige Geest 
 

Door de kracht, door de kracht 
van de heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht 
van de God die geneest. 
Die er is, die zal zijn 
en die is geweest. 
Vieren wij feest met elkaar. 
 

Wij zingen halleluja 
en prijzen de Heer. 
Hij is het waard! 
 

Door de kracht, door de kracht 
van de heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht 
van de God die geneest, 
die er is, die zal zijn 
en die is geweest 
vieren wij feest met elkaar. 
 

Als ik zing halleluja, 
dan prijs ik de Heer. 
Hij is het waard! 
 

Door de kracht, door de kracht 
van de heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht 
van de God die geneest, 
die er is, die zal zijn 
en die is geweest 
vieren wij feest met elkaar. 

 

Gebed  
 

Mattheüs 3:11-17 
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11 Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt 
iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen 
voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12 hij 
houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de 
schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.' 
13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt 
te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: 
'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' 15 Jezus 
antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze 
manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde Johannes ermee in. 16 Zodra 
Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor 
hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit 
de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.' 
 

Gezang 237: 1, 2, 3 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer 
 

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 

Verkondiging  “Gedoopt met de Geest” 
 

Gezang 247 De Geest des Heren heeft een nieuw begin 
 

1. De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield  
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maak één wat is verdeeld. 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt  
hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt  
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar. 
 
3. De geest die ons bewoont  
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Tijdens de collecte wordt er door de muziekteam, een luisterlied spelen.  
 

Hemelhoog 686: 1, 3 Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
 

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
3. Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
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kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Jeugd in eigen wijk’ 
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters 

& Diaconie of QR code Kerkrentmeesters   
 
De uitgangscollecte is voor ‘Jeugd in eigen wijk’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen om 
het Jeugdwerk in onze wijk te realiseren.. U kunt uw bijdrage overmaken 
op de bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 0300 1421 61 
t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. ‘Jeugd in eigen wijk’ of QR code 

Kerkrentmeesters 
 
Volgende week 
Zondag 18 Juni 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op 
hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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