Kerkdienst 25 Juni 2023
Ds. W. Dekker, Oosterwolde 10:00 uur
Thema: “Hij is nooit meer de oude geworden”
Schriftlezing: Lucas 19:1-10 (HSV)

Organist: Rogier Postma

Muziekteam: Band Latreia

Welkom en mededelingen

Hemelhoog 570 Bron van licht en leven

Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.

Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

Laat de zon van uw
gerechtigheid

opgaan over ons leven;
en wij zien U

in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.

Laat de zon van uw
gerechtigheid

opgaan over ons leven;
en wij zien U

in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Koning,
wij aanbidden U.

U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.
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Laat de zon van uw
gerechtigheid

opgaan over ons leven;
en wij zien U

in uw heerlijkheid,
halleluja.

Stil gebed, votum en groet

Aanvangstekst — Thema: Hij is nooit meer de oude geworden

Psalm 100 Juicht Gode toe, bazuint en zingt

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,

gij aard' alom, zijn rijksdomein,

zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,

zijn volk, de schapen die Hij hoedt

en als beminden weidt en voedt."

3. Treedt statig binnen door de poort,

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Geboden
Gezang 252:1, 2 Wat zijn de goede vruchten

1. Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,

geduld om te verdragen en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;



2. Geloof om veel te geven, te geven honderd-in,
wij zullen leren leven van de verwondering:

dit leven, deze aarde, de adem in en uit,

het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

Gebed
Kindermoment

fr Jezus bij Zacheliis
Lucas 19:1-10

De tollenaar Zacheiis ontmoet Jezus.

Kinderopwekking 126

Zachedus is een tollenaar,

veel mensen vinden hem maar naar.
Zachels voelt zich erg alleen,

heeft niemand om zich heen,

heeft niemand om zich heen.

De Here komt vandaag voorbij,
de mensen staan al in de rij.
Zacheus wil er ook graag bij,
maar ieder roept: ‘Opzij!'

maar ieder roept: ‘Opzij!'

Zachedus krijgt een heel goed plan,
hij ziet een vijgeboom en dan
klimt hij erin en heel misschien
kan hij de Here zien,

kan hij de Here zien.

Daar komt de Here Jezus aan,

Hij blijft vlakbij Zacheus staan

en roept: ‘Zachels, kom maar gauw,
‘k wil op bezoek bij jou,

‘k wil op bezoek bij jou!



Al voel je je soms heel erg klein,
je hoeft echt niet alleen te zijn.
De Here houdt ook veel van jou,
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!'
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!'

Lucas 19:1-10

' En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. * En zie, er was een man
van wie de naam Zacheiis was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. > En hij
probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte,
omdat hij klein van persoon was. * En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een
wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen. > En toen
Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zachels, haast
u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. ® En hij
haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. ’ En allen
die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man
binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. ® Zacheiis nu ging staan en zei
tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen,
en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. ? Toen zei
Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze
een zoon van Abraham is. *° Want de Zoon des mensen is gekomen om te
zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Gezang 47 Jezus die langs het water liep

1. Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,

om zomaar zonder praten hun netten te verlaten,

Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven en trouw Hem na te leven.

2. Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam:
'k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadezen,

Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven.

3. Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede.

En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan?

Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven..

Verkondiging “Hij is nooit meer de oude geworden
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Johannes de Heer 120 Heer, ik geef me aan U volkomen

Heer, ik geef me aan U volkomen;

'k Leg mijn al hier voor U neér,

Opdat Gij in mij zoudt wonen

Met Uw Geest, o Heer!

Al de liefde van mijn harte

Zij U voortaan toegewijd!

"’k Vrees geen moeite meer of smarte,
Daar Gij met mij zijt.

Glorie, glorie, Halleluja!

'’k Leg mijn al aan Jezus’ voet,
En nu is mijn heil volkomen
Door het dierbaar bloed.

Heer, mijn wil leg 'k voor U neder,
Neem hem aan nu voor altijd;

Dat niets kwaads hem immer weder
Van den Uwen scheid’!

Heer tot U breng ik mijn leven,
Hoor nu mijn gelofte aan;

'k Heb mijn al aan U gegeven,

Neem het, Heiland aan.

Glorie, glorie, Halleluja!

'k Leg mijn al aan Jezus’ voet,
En nu is mijn heil volkomen
Door het dierbaar bloed.

Heer, mijn God, bestuur mijn wegen,
Strijden wil ik slechts voor U!

Jezus’ bloed kocht ook mijn leven,
Hem behoor ik nu.

Openbaar U zelf aan mij, Heer,

als mijn eeuwig trouwe Vrind!

Tot in 't stervensuur bewaar mij,
Voor altijd Uw kind.

Glorie, glorie, Halleluja!
'k Leg mijn al aan Jezus’ voet,



En nu is mijn heil volkomen
Door het dierbaar bloed.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie)

Opwekking 859 Een nieuwe naam  (tijdens de Collecte)

Verloren en beschaamd;
er leek geen redden aan,
maar Jezus riep mijn naam.
Hij heeft mij veranderd!
Zonde hield mij vast,

als in een diep moeras,
maar Jezus trok mij los.

Hij heeft mij veranderd!

Ik ben nu een nieuwe schepping in Hem;
het oude is weg, ik ben nieuw.
Ik geloof in meer dan ik zie.

Een nieuwe naam zal Jezus aan mij geven.
Ook aan mij. Ja, aan mij!

Hij heeft mijn verhaal herschreven.

Ik ken Hem, Hij kent mij.

Ik was door zonde blind,
maar Jezus gaf mij zicht;
nu zie ik zijn licht.

Hij heeft mij veranderd!
Door Hem ben ik vrij,
de strijd is nu voorbij.
De winnaar, dat is Hij.
Hij heeft mij veranderd!

Ik ben nu een nieuwe schepping in Hem;
het oude is weg, ik ben nieuw.
Ik geloof in meer dan ik zie.

Een nieuwe naam zal Jezus aan mij geven.
Ook aan mij. Ja, aan mij!



Hij heeft mijn verhaal herschreven.
Ik ken Hem, Hij kent mij. 2x

Wie ik ben, dat weet ik,
want IK BEN vertelt mij wie ik ben. 8x

Een nieuwe naam zal Jezus aan mij geven.
Ook aan mij. Ja, aan mij!

Hij heeft mijn verhaal herschreven.

Ik ken Hem, Hij kent mij. 2x

Ik ken Hem, Hij kent mij.
Ik ken Hem, Hij kent mij.

Gezang 473:1,2 ,4,10 Neem mijn leven, laat het, Heer

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet..

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

10. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

Zegen
Collectes

Er zijn deze week, 2 collectes:

In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’
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Bij de uitgang bestemd voor ‘Kerk en Beheer’

U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters &
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NLO8 RABO 0300 1421 61
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters
& Diaconie of QR code Kerkrentmeesters -

De uitgangscollecte is voor ‘Kerk en Beheer’
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen
wat tot de kerkdienst en samenkomsten behoort. Maar ook het
onderhouden van alle gebouwen, dat tot de gemeente behoort.. U
kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de
Kerkrentmeesters NLO8 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormd
Aalsmeer, o.v.v. ‘Kerk en Beheer’ of QR code Kerkrentmeesters

Volgende week
Zondag 2 juli 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. P. Verhoeff, Alkmaar

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost,
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op
hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,
Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl
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