Kerkdienst 2 Juli 2023
Ds. P. Verhoeff, Alkmaar 10:00 uur
Schriftlezing: Jesaja 43:16-21, Matthels 6:25-34 (NBV)
Organist: Cornelis Schaap

Muziekteam: Team Mirjam

Welkom en mededelingen
Opwekking 123 Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.

Al wat ik nodig had,

hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.

Al wat ik nodig had,

hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
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Psaim 72: 1, 4 Geef, Heer, de koning uwe rechten

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid

aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,

heil op der heuv'len top.

Hij zal geweldenaars vertreden,

maar armen richt hij op.

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.

Hij is met koninklijk erbarmen

hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment

De zegen voor de Israélieten
Numeri 6:22-27

God vertelt hoe Adron en de andere priesters het volk
van Israél moeten zegenen.

Kinderopwekking 185 De Here zegent jou

De Here zegent jou

en Hij beschermt jou,

Hij schijnt zijn licht

over jouw leven.

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn,

Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u

en Hij beschermt u,
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Hij schijnt zijn licht

over uw leven.

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij u zijn,

Hij zal zijn vrede aan u geven. (2x)

Jesaja 43:16-21

'° Dit zegt de HEER, die een weg baande door de zee en een pad door machtige
wateren, '/ die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van
geweldenaars - daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, ze zijn vergaan, als
een kwijnende vlam gedoofd. 18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat
het verleden nu rusten. *° Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb
je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de
wildernis. *° De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de
struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis; het
volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. *! Dit is het volk dat ik mij gevormd
heb, het zal mijn lof verkondigen.

Gezang 249:1, 2 Wij leven van de wind

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieén zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur

dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt

op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,

duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan...

Matthelis 6:25-34

25 g . . . . .
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten
of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven
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niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de
vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer
waard dan zij? *” Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el
aan zijn levensduur toevoegen? *® En wat maken jullie je zorgen over kleding?
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven
niet. ° 1k zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van
hen. *° Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de
oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij
jullie dan niet kleden, kleingelovigen? *' Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat
zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons
kleden?" ** - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse
Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. ** Zoek liever eerst het
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij
gegeven worden. ** Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de
dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
last.

Gezang 249: 3 Wij teren op het woord

3. Wij teren op het woord,

het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is

en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand

dit manna voor elk hart,

dit voedsel voor elk land.

Verkondiging
Gezang 49: 1, 4, 6, 12, 14 De vogels van de bomen

1. De vogels van de bomen
die lopen door de lucht

als vederlichte dromen,

zij wonen in het licht.

4. De grandioze bloemen
de bloemen bij de vleet
met schitterende kronen,
als koningen gekleed,
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6. De vogelen des hemels
de lelién des velds,

zij hebben ons van Jezus
en 't paradijs verteld.

12. Wat zullen wij dan slaven
en werken totterdood?

Ons manna komt van boven,
ons dagelijkse brood.

14. God immers houdt op aarde
wat leeft in staat en stand.

Hij zal ook ons bewaren,

wij eten uit zijn hand.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie)

Opwekking 874 Uw trouw (tijdens de Collecte)

God van Abraham,

U bewijst al eeuwenlang:

Uw beloftes houden stand.
Door de jaren heen

was wat U zei ook wat U deed,
U liet ons nooit alleen.

Dwars door stormen heen,
in de diepste zee

blijf ik stevig staan.

Omdat mijn hart weet

dat wanneer U spreekt,
het gebeuren gaat.

Groot is uw trouw aan mij, o Heer.
Groot is uw trouw aan mij, o Heer.

Van het ochtendlicht tot het avondrood
zing ik van uw naam.

Groot is uw trouw aan mij, o Heer.



God van eeuw tot eeuw,

ook als alles hier verdwijnt
staat uw woord nog overeind.
Uw geschiedenis bewijst:
niemand is aan U gelijk

en uw trouw is voor altijd.

Dwars door stormen heen,
in de diepste zee

blijf ik stevig staan.

Omdat mijn hart weet

dat wanneer U spreekt,
het gebeuren gaat.

Groot is uw trouw aan mij, o Heer.
Groot is uw trouw aan mij, o Heer.

Van het ochtendlicht tot het avondrood
zing ik van uw naam.

Groot is uw trouw aan mij, o Heer.

Ik houd mij vast aan Jezus,

mijn hoop en zekerheid,

het anker van mijn leven,

een sterke rots is Hij!

Een sterke rots is Hij! 2x

Groot is uw trouw aan mij, o Heer.
Groot is uw trouw aan mij, o Heer.

Van het ochtendlicht tot het avondrood
zing ik van uw naam.

Groot is uw trouw aan mij, o Heer.

Opwekking 40 Zoekt eerst het koninkrijk van God

Zoekt eerst het koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid,

en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.



Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult het zien,

klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Zegen

Collectes

Er zijn deze week, 2 collectes:

In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’
Bij de uitgang bestemd voor ‘Fred en Wilma Westerink’

U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters &
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NLO8 RABO 0300 1421 61
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters
& Diaconie of QR code Kerkrentmeesters —

De uitgangscollecte is voor ‘Fred en Wilma Westerink’

De ZWO commissie ondersteund het werk van Fred en Wilma
Westerink. Via de collecte willen wij een financiéle bedrage geven aan
de kosten die hun maken en maar ook om hun activiteiten te kunnen
onderhouden en verder te laten ont wisselen.

Uw bedrage geeft hen meer mogelijkheden en er verder mee te gaan.
U w bijdrage kan u overmaken op de Het rekeningnummer van de
ZWO-commissie van de Hervormde Gemeente NL 73 RABO 0380 1440 69 o.v.v. Fred en
Wilam Westerink of de ZWO QR code

Volgende week
Zondag 9 juli 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M. Zandbergen
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De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde gemeente wijk Oost,
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op
hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,
neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl
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