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Voor de dienst

Psalm 149

1

Halleluja! laat opgetogen

een nieuw gezang den Heer
verhogen.

laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.

Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israel, dank Hem die u riep.

Trek, Sion, in een blijde stoet

uw Koning tegemoet.

3
De Heer gedenkt in gunst de zijnen.

Hij kroont de zwakken en de kleinen.

Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.

Weest verheugd, die den Heer
verbeidt,

nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

5

Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.

De boze vijand is verslagen.

Prijs 's Heren welbehagen!

Na het duister der wereldnacht

2
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heilge reien naad'ren.

En zo danst in het morgenlicht

heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in's Heren heiligdom.

4
Gods lof zal in hun lied weerklinken.

En in hun rechterhand zal blinken
een zwaard dat voor de trots der
volken

Gods wrake zal vertolken.

De tirannen die God weerstaan
zullen zij in de boeien slaan.

Zij juichen, nu het bruut geweld
voorgoed wordt neergeveld.

blinkt de luister van Gods
geslacht.

Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen's Heren naam.



Opwekking 853 Zing Zijn lied opnieuw

Zijn genade een wonder, zijn glorie zo groot.
De kracht van zijn redding

trok mij weg van de dood.

Deze hoop is een houvast

en zijn troon houdt eeuwig stand.

Die hoop wordt nooit beschaamd.

Refrein 1:

O mijn ziel, zing tot de God van de eeuwen,
zing tot de Heer van de schepping,

zing zijn lied opnieuw.

O mijn ziel, zing nu je lied naar de hemel|,
juich als het engelenleger,

zing zijn lied opnieuw.

Jezus redde mijn leven, en veranderde mij.

Overwonnen door liefde ben ik nu van zonden vrij.

Al mijn schuld is vergeven

en ik leef nu door zijn naam.

Mijn hoop wordt nooit beschaamd. (Refrein 1)

Bedenk opnieuw dat God ons nooit alleen, )
nooit alleen laat. )
Bedenk opnieuw: zijn naam baant ons de weg, )
Hij baant de weg. ) 2X
Van het kruis naar het graf, )
Hij stond op en Hij regeert. )

)

Prijs de Heer en zing zijn lied opnieuw. (Refrein 1)
Refrein 2:

O mijn ziel, zing tot de God van de eeuwen,

zing tot de Heer van de schepping,

zing zijn lied opnieuw.

O mijn ziel, zing nu je lied naar de Zing zijn lied opnieuw.
hemel, Zing zijn lied opnieuw.
juich als het engelenleger, Zing zijn lied opnieuw.

zing zijn lied opnieuw. Zing zijn lied opnieuw.



Welkom en mededelingen: ambtsdrager van dienst.
Intochtslied: Gez. 170: 1,2 en 3: “Meester men zoekt U wijd en zijd”
1

Meester, men zoekt U wijd en zijd,

komend langs velerlei wegen.

Oud'ren gaan rustig welbereid

jongeren aarz'lend U tegen.

Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,

eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.

2

Arts aller zielen, 't is genoeg,

als Gij ons neemt in uw hoede.

Heel toch de wond, die 't leven sloeg,

laat ons niet hoop'loos verbloeden.

Spreek slechts een woord, een woord met macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.

Spreek, dan keert alles ten goede.

3

Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,

twijfel en angst ons benauwen.

Van uw belofte zelf de borg,

schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen.

Licht wordt ons levens doel en grond,

als Ge ons vergunt de zaal'ge stond,

dat wij uw aanschijn aanschouwen.

Votum en groet.

Samenzang: opwekking 474: “Niemand is als U”
Refrein:

Niemandisals U,

niemand die mijn hart vervult zoals U;

ook al zoek ik heel mijn leven lang door,

er is niemand zoals U.

Uw liefde stroomt als een brede rivier,
genezing komt door uw hand.
Angstige kinderen schuilen bij U, niemand is als U.



Opwekking tot de liefde.
Samenzang: Opwekking 464: “Wees stil voor het aangezicht van God”
1

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor Hem neer;

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur;

een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

3

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt;

niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Gebed.

Kindermoment, daarna na kindernevendienst.



Samenzang: Evang.liedbundel 226:1 en 2: “Heer ik kom tot U”

Heer ik kom tot U;

neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet

vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,

laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,

heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij

dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,

diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

Bijbellezing: Mattheus 15: 21 - 28 (NBG51)
Samenzang: Evang.liedbundel 313:1,2 en 3: “Heer ik geef me aan U

volkomen”
1

Heer, ik geef m'aan U volkomen:

'k Leg mijn al hier voor U neer,
Opdat Gij in mij zoudt wonen
Met Uw Geest, o Heer!

Al de liefde van mijn harte

Zij U voortaan toegewijd!

'k Vrees geen moeite meer of smarte,

Daar Gij met mij zijt.

Refrein:

Glorie, glorie, Halleluja!

'k Leg mijn al aan Jezus' voet.
En nu is mijn heil volkomen,
Door het dierbaar bloed.



2
Heer, mijn wil leg 'k voor U neder,
Neem hem aan nu voor altijd:
Dat niets kwaads hem immer
weder

Van de Uwen scheid"!

Heer, tot U breng ik mijn leven,
Hoor nu mijn geloften aan;

'k Heb mijn al aan U gegeven;
Neem het, Heiland, aan.

Refrein:

3
Heer, mijn God, bestuur mijn

wegen,
Strijden wil ik slechts voor U!
Jezus' bloed kocht ook mijn leven,
Hem behoor ik nu.

Openbaar U zelf aan mij, Heer,
Als mijn eeuwig trouwe Vrind!
Tot in 't stervensuur bewaar mij,
Voor altijd Uw kind.

Refrein:

Verkondiging:”Alle dingen zijn mogelijk bij God, voor wie geloven”
Samenzang: Joh. De heer 881:1 en 2: “Er zijn geen grenzen aan Jezus

macht”

1

Is hier een hart,

door vrees benard,
vermoeid door 's levens strijd?
Twijfel drukt U neer;

gij struikelt telkens weer
O, vat weer moed,

want God is goed

en steeds tot hulp bereid!
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij Zijn heerlijkheid.

2

Gaat gij gebukt,

door zorg gedrukt?

Leg dan Uw lasten neer!
Tob niet langer voort
vertrouw op 's Heren woord:
Hij hoort Uw beé,

en schenkt U vreg,

in liefde eind'loos teer,

zo gij slechts kunt geloven
Niets is onmoog'lijk meer!

Refrein:

Daar zijn geen grenzen
aan Jezus' macht

voor elk die wond'ren
van Hem verwacht

Ja, wie Hem aanraakt
ervaart Zijn kracht
Daar zijn geen grenzen
aan Jezus', macht.



Paulien vertelt...

Bidden. Danken. Voorbeden.

Inzameling der gaven.

Slotsamenzang: Opwekking 818: * Eenmaal maakt U alles weer nieuw”
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.

Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt: de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.

Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt: de angst voorbij.

Refrein:

Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw, op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.

Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag. (Refrein)

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

Heer, U maakt ons anders en nieuw

op die dag.

(Refrein)
En klinkt het overwinningslied.

Zegengroet



Collecte bij de vitgang is bestemd voor: Jeugd in eigen wijk

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na
de dienst.

Diaconie Kerkvoogdij Spaaractie KND

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.

Brengt u ook een lied in?

Marianne van de Velde Heeft voor vandaag een het lied Opwekking 557
ingebracht. Door dit lied voelt ze zich klein en gerustgesteld door zijn
aanwezigheid.

U kunt ook een persoonlijk lied inbrengen voor uzelf of voor iemand anders.
Deze liederen worden op een lijst geplaatst waaruit de zangleiders voor elke
zondagochtenddienst een lied kunnen kiezen. Bij de aankondiging van het
lied zal verteld worden door wie het is aangevraagd en — indien van
toepassing — waarom diegene dit lied gekozen heeft. Hierom zult u de
komende weken op de zondagsbrief een klein strookje vinden. Deze kunt u
invullen en bij de vitgang aan de ouderling van dienst geven. Deze briefjes
vinden dan zelf hun weg naar de zangleiders. Doet u mee?

Naam:

Mijn Lied:
Korte motivatie




