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Opwekking 654 
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap door uw Heilige Geest. 
 
Refrein 1: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht, 
de vreugde van U is mijn kracht. 
 
Opwekking 818 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt: 
de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt: 
de angst voorbij. 
 
  



Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag.  (Refrein 2x) 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
Heer, U maakt ons anders en nieuw op die dag.   (Refrein) 
 
Welkom en mededelingen 
  
Psalm 68 vers 2 en 3 Draagt op 
2    
Draagt op een lied, aan Hem gewijd 
die spoorslags op de wolken rijdt; 
hoog is de Naam verheven! 
Hij, vader van 't verweesde kind, 
bij wie een vrouw bescherming vindt 
in haar vereenzaamd leven. 
Hij, Here in zijn heiligdom, 
doet wie verlaten was, weerom 
het samenzijn ervaren. 
Wie was gevangen wordt bevrijd, 
maar Hij verbant in eenzaamheid 
al wie weerspannig waren. 
 

3    
O God, de wond'ren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen 
schreed! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet; 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 

  
  



Bemoediging & Groet   
Gebed van verootmoediging   
 
Genadeverkondiging 
 
Gods wet en lofprijzing 
NLB 310 vers 1,2,3,4 en 5 Eén is de Heer 
1 
Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt 
misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 

2 
Houd zijn Naam hoog, houd die in 
ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 

3 
Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan 
verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 

4 
Breek geen verbond, voorgoed 
gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af.

5 
Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 
Opwekking 638 Prijs Adonai 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 

Refrein 1: 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat zij onder gaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’, 
alle heiligen; aanbid Hem. 

  
Gebed om de heilige Geest  
 
Kindermoment  
 



Schriftlezing:  Handelingen 5 vers 12-21 en 27-42 (NBV) 
 
Gezang 304 vers 1,2 en 3 God is getrouw 
1    
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
2    
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
3    
De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
  
Verkondiging Raadspraat n.a.v. Handelingen 5 vers 38 en 39 
 
ELB 150 vers 1,2 en 3 Ruis o Godstroom der genade 
1 
Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, 0 Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 
 

2 
Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van Uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt Uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 



3 
Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat u door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt omspoeld.   
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Opwekking 789 Lopen op het water 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.  (Refrein) 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,       ) 
in vertrouwen U te volgen,                             ) 
te gaan waar U mij heen leidt.                         ) 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.         ) 2x 
Ik vertrouw op uw genade,                              ) 
want ik ben in uw nabijheid.                           ) 
 
Zegenbede beantwoordt met gezongen Amen 



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Jeugd in eigen wijk 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij  Spaaractie KND 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 

 

Brengt u ook een lied in? 
Marianne van de Velde Heeft voor vandaag een het lied Opwekking 557 
ingebracht. Door dit lied voelt ze zich klein en gerustgesteld door zijn 
aanwezigheid. 
U kunt ook een persoonlijk lied inbrengen voor uzelf of voor iemand anders. 
Deze liederen worden op een lijst geplaatst waaruit de zangleiders voor elke 
zondagochtenddienst een lied kunnen kiezen. Bij de aankondiging van het 
lied zal verteld worden door wie het is aangevraagd en – indien van 
toepassing – waarom diegene dit lied gekozen heeft. Hierom zult u de 
komende weken op de zondagsbrief een klein strookje vinden. Deze kunt u 
invullen en bij de uitgang aan de ouderling van dienst geven. Deze briefjes 
vinden dan zelf hun weg naar de zangleiders. Doet u mee? 
 

 

Naam: _____________________________________________________ 
Mijn Lied: __________________________________________________ 
Korte motivatie 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
  



 
  



Op zondagavond 18 juni 2023 om 18.30 uur zal er een jongerendienst 
plaatsvinden, waarin veel ruimte is voor muziek. We willen deze dienst door 
en voor jongeren organiseren. Dat betekent dat de jongeren zelf muziek 
maken, de video bedienen, de beamer etc. en dat we jongeren in deze 
diensten willen opleiden om te leren hoe ze bijvoorbeeld het mengpaneel 
voor het geluid, de video etc. mogen gaan bedienen. Muziek maken is leuk, 
maar samen spelen is anders dan alleen en ook zingen in een band is niet 
hetzelfde als alleen op je zolderkamer.  
Het belooft een mooie dienst te worden waarin Jenne Minnema komt 
spreken door middel van een theaterpreek. 
Ben je tussen de 12 en 30 jaar oud of voel je je nog zo (of ben je gewoon 
nieuwsgierig) dan ben je van harte welkom. Nodig vrienden en vriendinnen 
uit en laten we er met elkaar een mooie dienst van maken. 
 
 


