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Voor de dienst zingen we;

Opwekking 32 Dit is de dag, die de Heer ons geeft
Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij, weest daarom blijj

en zingt verheugd en zingt verheugd.

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, ditis de dag,

die de Heer ons geeft.

Joh de Heer 689 Wij hebben een machtige Heiland 1,2,3 en 4
1

Wij hebben een machtige Heiland,

Die nimmer de Zijnen vergeet.

Laat ons van Zijn goedheid niet zwijgen,

Opdat een ieder het weet!

Refrein:

Zorg toch, dat ieder het weet!

Zorg toch, dat ieder het weet'!

Wij hebben een machtige Heiland,

Zorg toch, dat ieder het weet!

2

Zijn liefde en gena zijn oneindig,

Hij heeft mij met blijdschap omkleed,

Hij is mij het schoonst van tienduizend.

Zorg toch, dat ieder het weet! Refrein:



3
Hij helpt in de felste verzoeking,

Hij troost in het smartlijkste leed,

Bij onrust schenkt kalmt' ons Zijn vrede,

Zorg toch, dat ieder het weet! Refrein:
4

Hem wijd ik mijn liefde, mijn leven;

Hem dien ik,'t zij 't vreugd brengt of leed,

Zijn dienst schenkt een hemel op aarde:

Zorg toch, dat ieder het weet! Refrein:

Mededelingen ouderling van dienst
Aanvangslied Psalm 100 vers 1 en 2 Juicht Gode toe, bazuint en zingt

1 2
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Treedt nader tot gij Hem omringt, Hij schiep ons, Hem behoren wij,

gij aard" alom, zijn rijksdomein, zijn volk, de schapen die Hij hoedt
zult voor den HEER dienstvaardig en als beminden weidt en voedt."
zijn.

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 100 vers 4

Want God is overstelpend goed,

die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Verootmoediging

Zingen Gezang 231 Wij knielen voor uw zetel neer vers 1
Wij knielen voor uw zetel neer,

wij, Heer, en al uw leden,

en eren U als onze Heer

met lied'ren en gebeden.

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,

voor U, o Godsgetuige,

o Eerstgeboren' uit de dood

zich diep eerbiedig buige!



Genade verkondiging

Zingen Gezang 231 Die ons, gereinigd door uw bloed vers 2
Die ons, gereinigd door uw bloed,

tot priesters hebt verheven,

en ons de hoge rang, de moed

van koningen gegeven,

U zij de roem, U zij de lof,

U de eerkroon opgedragen!

Geheel de aard' en 't hemelhof

moet van uw eer gewagen.

Praiseblok

Opw 277 Machtig God, sterke rots
Prijst de Vader,

prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Machtig God, sterke rots, Lam van God, hoogste Heer,
U alleen bent waardig. heilig en rechtvaardig,

Aard' en hemel prijzen U, stralend licht, morgenster,
glorie voor uw naam. niemand is als U.

Prijst de Vader,

prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Opw 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Heer, uw licht en uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.



Refrein:

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest,

stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier,

laat uw heil

heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw Woord:

dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij. (Refrein)

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij. (Refrein)

Opw 181 Majesteit

Majesteit, Dus verhoog,

groot is zijn majesteit; maak eeuwig groot
lof zij Jezus de naam van Jezus.
en glorie, hulde en eer. Volk van God
Majesteit, kom en breng lof
God, die de zijnen leidt. aan Jezus, de Koning.
Vanaf zijn troon Majesteit,

vestigt de Zoon groot is zijn majesteit;
zijn heerschappij. dwars door de dood

werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

Kindermoment



Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing ; Filippenzen 4 vers 4 t/m 7 en vers 19 en 20

Zingen Sela - Een toekomst vol van hoop

Ingebracht door Annelies Kreeft
1

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

refrein

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

3

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

4

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht

Verkondiging

2
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

(Refrein)

(Refrein)

Zingen Gez.147 (bund.1938) vers 1,2, 3 en 5 Prijs mijn ziel, de

Hemelkoning

1

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,

prijs de Koning, 't eeuwig goed!

2

Prijs Hem, die in bange tijden
onze vaad'ren uvitkomst gaf!

Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,

d' eeuwen door tot steun en staf!



3 5

Vaderlijk wil Hij ons schragen, Eng'len, helpt ons Hem 't aanbidden,
kennend onze zwakke kracht, gij, die ziet zijn aangezicht!

in zijn arm beschermend dragen Zonnen, sterren, buigt te midden

uit des vijands overmacht. van al 't schepsel in het licht!
Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja,

Hem, die ons verlossing bracht! Hem, genadig in 't gericht!

Voorbede en Dankgebed, stil gebed afsluitend het Onze Vader
Collecte

Slotlied Binnenkort komt de dag

1

Binnenkort komt de dag, dat ik Hem begroeten mag,
mijn problemen zijn voorbij, Jezus komt en 'k weet dat Hij
mij een plaats heeft bereid, vrede tot in eeuwigheid.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Refrein:

Wat een dag, wat een dag, als ik Hem begroeten mag

en voorgoed naar Hem zal gaan, oog in oog met Hem zal staan
en Hij leidt mij aan zijn hand naar het lang beloofde land.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

2

Alle zorgen zijn voorbij, want ook dat beloofde Hij

en geen ziekte, geen pijn, geen verdeeldheid zal er zijn,
maar wij juichen voor de troon, zijn voor altijd bij Gods Zoon.
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.

Refrein 2x:

Wat een dag, wat een dag als ik Hem begroeten mag

en voorgoed naar Hem zal gaan, oog in oog met Hem zal staan,
en Hij leidt mij aan zijn hand naar het lang beloofde land.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Outro: 2x - Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn zal dat zijn.

Zegengroet



Collecte bij de vitgang is bestemd voor: Kerk en beheer

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na
de dienst.

Diaconie Kerkvoogdij Spaaractie KND

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.

Tuin Dorpskerk en Irene.

Zoals u heeft kunnen zien is er met een aantal vrijwilligers weer een ronde
gemaakt door de tuin om de kerk en gebouw Irene. We kunnen dit nog
steeds doen met vrijwilligers, dit wordt echter wel steeds moeilijker. Een
bedrijf inzetten die het onderhoud gaat doen kost op jaar basis ook een flink
bedrag, dat we graag willen uitsparen. Dat er nu best veel moest gebeuren
heeft ook heeft het te maken met het al lange tijd uit de roulatie zijn van
Gerard vd Velden. Gerard houd al jaren lang wekelijks de tuin wat bij, zodat
er bij de grote ronde een paar keer op een jaar geen al te gekke dingen
hoeven te gebeuren. Gerard is revaliderend en pakt al weer wel veel op,
maar het zou fijn zijn als er voor Gerard iemand is, die het leuk vind, er kijk
op / en tijd voor heeft, om hem daar bij te helpen. Spreekt het u of jou aan
om je daar voor in te zetten en een ochtend in de week lekker samen met
Gerard in de tuin onderhouds werk te doen, of er meer over wil weten, neem
dan contact op met Gerard, of een van de kerkrentmeesters.

Nieuwe Ambtsdragers:

In de komende tijd zullen Rietje Hulsbos, Henk van Klinken en Peter Kersloot
hun ambt als ouderling neerleggen. Zij zullen nog wel actief blijven in de
colleges van diakenen en kerkrentmeesters, maar niet meer in de
kerkenraad plaats nemen. Daarom is de kerkenraad op zoek naar nieuwe
ambtsdragers. We willen de gemeente daarom vragen voor dit proces te
bidden. Mocht u het op uw hart krijgen het ambt van ouderling te willen
invullen dan kunt u dat kenbaar maken bij een van de kerkenraadsleden.




Brengt u ook een lied in?

Annelies Kreeft heeft Een toekomst vol van Hoop ingebracht- Het is
bemoedigend, troostend en hoopvol om over alles in deze wereld heen te
mogen en kunnen kijken naar een toekomst vol van Hoop!

U kunt ook een persoonlijk lied inbrengen voor uzelf of voor iemand anders.
Deze liederen worden op een lijst geplaatst waaruit de zangleiders voor elke
zondagochtenddienst een lied kunnen kiezen. Bij de aankondiging van het
lied zal verteld worden door wie het is aangevraagd en — indien van
toepassing — waarom diegene dit lied gekozen heeft. Hierom zult u de
komende weken op de zondagsbrief een klein strookje vinden. Deze kunt u
invullen en bij de vitgang aan de ouderling van dienst geven. Deze briefjes
vinden dan zelf hun weg naar de zangleiders. Doet u mee?

Naam:

Mijn Lied:

Korte motivatie




