Kerkdienst 16 Juli 2023 r N
Ds. M. Zandbergen 10:00 uur - -
Thema: “Verloren en gevonden” - “De Heer is mijn herder”, Psalm 23 % y
Schriftlezing: Ezechiél 34:1-12, Lucas 15:1-7 (NBV) e T
Organist: Jan Teeuw
Muziekteam: Team Nanouk Hervormd
Aalsmeer
. Wijk Oost
Welkom en mededelingen !
Psaim 18: 1,9 Ik heb U lief van ganser harte, Here

1. Ik heb U lief van ganser harte, Here.

Gij immers zult het onheil van mij weren.

Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,

Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.

Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren,

o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,

ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde.

Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Here?

Wie is de rots die alles kan trotseren?

Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

Stil gebed, votum en groet
Gezang 14; 1, 2 De Heer is mijn herder!

1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
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Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Gebed aan de hand van Psalm 23

Hemelhoog 23 Wat hou ik van Uw huis

Wat hou ik van uw huis,

HEER van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar

de binnenpleinen van de HEER.

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,

zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,

HEER van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op

bij u onder de pannen, God.

Wonen bij u is een zegen,

zo’n blijvende kans om te zingen voor u.

Gelukkig wie naar u

vol van verlangen op weg zijn,

zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,

naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,

HEER van de hemelse legers.

Ja liever één dag dichtbij u

dan duizend dagen zonder u.

Liever bij u aan de drempel

dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligt ons,

eer en geluk zal hij geven,

hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
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HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.

Wat hou ik van uw huis.
Kindermoment

Kies voor het Leven
Deuteronomium 30:11-20

Kies voor

§ Deze tekst maakt deel uit van een lange toespraak die
ils Mozes houdt..

Op Toonhoogte 443 Stap voor stap, dag na dag,
wil ik Jezus volgen

Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen.

Hand in hand, heel de weg, wil ik gaan met Hem.

Als ik struikel staat Hij klaar, Hij is bij mij in' t gevaar.
Dus, stap voor stap, hand in hand, wil ik gaan met Hem.

Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen.

Hand in hand, heel de weg, wil ik gaan met Hem.

In de mensen leeft Hij voort, blijft voor ons het Levend Brood.
Dus stap voor stap, hand in hand, wil ik gaan met Hem.

Gebed
Ezechiél 34:1-12

! De HEER richtte zich tot mij: > 'Mensenkind, profeteer tegen de herders van
Israél, profeteer en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders
van Israél, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun
schapen te weiden? > Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor
je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen
jullie niet. * Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet
genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald,
verdwaalde dieren niet gezocht - jullie hebben de dieren hard en wreed
behandeld. > Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde
dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ® ze dwalen rond in de bergen
en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is
niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. ’ Daarom,
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herders, luister naar de woorden van de HEER: ® Zo waar ik leef - spreekt God,
de HEER -, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de
wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om,
jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! ° Daarom, herders,
luister naar de woorden van de HEER: '° Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders
straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook
zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden,
ze zullen ze niet meer eten! ' Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn
schapen omzien en zelf voor ze zorgen. * Zoals een herder naar zijn kudde op
zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op
zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag
van dreigende, donkere wolken.

Lucas 15:1-7

! Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren.
* Maar zowel de Farizeeén als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar:
'Die man ontvangt zondaars en eet met hen.' > Jezus vertelde hun toen deze
gelijkenis: * 'Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is
geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om
naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? > En als hij
het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders ®en gaat hij naar
huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: "Deel in
mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was." ’ Ik zeg u:
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt
dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Psaim42:1, 3 Evenals een moede hinde

1. Evenals een moede hinde

naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht,

God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
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Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Verkondiging “Verloren en gevonden”

Gezang 437:1,3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig Licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Wat de Bijbel zegt over het Ambt (formulier)
Vragen en belofte
Bevestiging en zegen

Opwekking 602: 1, 3 Vrede van God

1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God.
de vrede van God zij met jou.

Voorganger Gemeente van de Oosterkerk
Dit is uw nieuw bevestigde ouderling.
Belooft u hem te steunen in zijn werk door
uw medewerking en uw voorbeden?
Wat is hierop uw aller antwoord?

Gemeente Ja, van harte.



Dankgebed, voorbeden
Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie)

Opwekking 820 Feest van genade (tijdens de collecte)

Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf
En die in Hem gelooft

Gaat niet verloren, ontvangt het leven

Dat nooit meer ophoudt

Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde

Om ons te redden, te redden van onszelf

Dus kijk, de deur staat voor ons open

God roept ons binnen

Het is een feest van genade
Het is een feest

God roept ons naar huis

Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis

Kom naar huis

Kom naar huis

Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gaf
En die in Hem gelooft

Gaat niet verloren, ontvangt het leven

Dat nooit meer ophoudt

Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde

Om ons te redden, te redden van onszelf

Dus kijk, de deur staat voor ons open

God roept ons binnen

Het is een feest van genade
Het is een feest

God roept ons naar huis

Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis

Kom naar huis

Kom naar huis

Kom naar huis 2X



Stop met wat je doet

God de Vader roept

Hij ziet naar je uit

Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis, kom naar huis

Kom naar huis

Het is een feest van genade
Het is een feest

God roept ons naar huis

Het is een feest van de Vader
Kom naar huis

Kom naar huis

Kom naar huis 2X

Kom naar huis
Kom naar huis
Kom naar huis

Gezang 440: 1,4 Ik heb de vaste grond gevonden

1. Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwrikt bestaan,

als aarde en hemel ondergaan.

4. Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.

Zegen
Collectes

Er zijn deze week, 2 collectes:

In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’
Bij de uitgang bestemd voor ‘HGJB-JOP’
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U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters &
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NLO8 RABO 0300 1421 61
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters
& Diaconie of QR code Kerkrentmeesters -

De uitgangscollecte is voor ‘HGJB-JOP’
De HGJB wil kinderen en jongeren bij Christus brengen. Vanaf jonge leeftijd vertellen we
hen verhalen uit de Bijbel. We leggen hen uit wat die verhalen betekenen, voor de mensen
toen en voor ons nu. Zo leren we hen met God te leven. Dit doen we niet alleen. De HGJB
helpt ons daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende materialen voor catechese en
jeugdwerk. Daarom collecteren we voor de HGJB. Naast het ontwikkelen van aansprekende
materialen, organiseert de HGJB ook diverse activiteiten waar ook onze jeugd aan
deelneemt. Het volgende wordt georganiseerd HGJB-Scholierenweekenden, de
HGJB-Kerstconferentie en de HGJB-TienerTour. Elk jaar bereikt de HGJB vele duizenden
kinderen, tieners en jongeren met het evangelie op een manier die aansluit bij hun
leefwereld. Bid mee voor het werk van de HGJB onder kinderen, tieners
en jongeren. Dat de jongerenorganisatie de leiding van God mag
ontvangen in het ontwikkelen van de materialen en het maken van de
juiste keuzes.

U kunt bijdrage van deze uitgangscollecte overmaken op de
bankrekeningnummer van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v.
HGJB-JOP of QR code HGJB-JOP

Volgende week
Zondag 23 juli 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M. Zandbergen

De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde
gemeente wijk Oost,

Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,

neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl
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