
Kerkdienst                           30 Juli 2023 
Ds. M. Zandbergen                      10:00 uur 
Thema: “Delen in Zijn glorie” 
Schriftlezing: 1 Petrus 4:12-5:4 (NBV) 
Organist: Henk van Voorst 
Muziekteam: Mariëlle’s Trio 
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Hervormd 
Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 8: 1, 3, 4, 6 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en 
verheven 

 

1. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
3 Aanschouw ik 's nachts  
het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind,  
dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem Heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 
6. HEER, onze Heer, hoe Heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

In Memoriam 
 

Evangelische Liedbundel 413: 1, 4 Lichtstad met uw paarlen poorten 
 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,  
Wond're stad zo hoog gebouwd,  
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Nimmer heeft men op deez' aarde,  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem,  
Daar geen rouw meer en geen tranen,  
In het nieuw Jeruzalem. 

 
4. Wat een vreugde zal dat wezen,  
Straks vereend te zijn met Hem,  
In die stad met paarlen poorten,  
In het nieuw Jeruzalem. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem,  
Daar geen rouw meer en geen tranen,  
In het nieuw Jeruzalem. 

 

Hemelhoog 523 Ik geloof in God de Vader 
 

Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
- het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
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en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 

Gebed  
 

Johannes 10:1-11 
 

1‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur 
maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de 
deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de 
bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen 
bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten 
gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn 
stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat 
ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, 
maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. 7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik 
verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8 Wie vóór mij kwamen waren 
allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 
Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij 
zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10Een dief komt alleen om te 
roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te 
geven in al zijn volheid. 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn 
leven voor de schapen. 
 

Hemelhoog 9 De Here is mijn herder 
 

De Here is mijn herder, 
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen 
in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in rechte sporen 
om zijns naams wil. 
 
Zelfs al ga ik door een dal 
van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 



 

4 

want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen. 
 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid 
zullen mij volgen, 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 
 

Kindermoment 
 

Een Samaritaan helpt 
Lucas 10:25-37 
 

het voorbeeld van de Samaritaan die helpt. 
 
 

Op Toonhoogte 454 Alles wat je wilt  
 

Wat moet ik voor anderen doen 
alles wat je wilt, alles wat je wilt 
wat moet ik voor anderen doen 
alles wat je wilt, dat zij jou doen 
 
Alles wat je wilt, alles wat je wilt 
alles wat je wilt, dat zij jou doen 
alles wat je wilt, alles wat je wilt 
doe dat ook voor hen 2x 
 

Gebed 
 

1 Petrus 4:12-5:4 
 

12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u 
ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel hebt aan 
Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal 
uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 14 Als u gehoond wordt 
omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat 
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betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u 
moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of 
onruststoker. 16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en 
draag die naam tot eer van God. 17 Besef goed dat de tijd van het oordeel is 
aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, 
hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te 
aanvaarden? 18 Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen 
worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet 
gehoorzamen? 19 Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede 
blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen 
vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen. 5. 1 Ik doe een beroep op de oudsten 
onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik 
evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag 
ik u: 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed 
toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf 
beter van te worden maar met belangeloze toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig 
op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede 
voorbeeld. 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de 
luister ontvangen, die nooit verwelkt. 
 

Hemelhoog 420  Heer wijs mij uw weg 
 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
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dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 

Verkondiging “Delen in Zijn glorie” 
 

Psalm 139: 1, 2, 14  HEER, die mij ziet zoals ik ben 
 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 
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Dankgebed, voorbeden 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Hemelhoog 486  Laat ons Christus zien (tijdens de collecte) 
 

Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond. 
Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons. 
 
Plant uw Woord diep in ons hart; geef het rijke vrucht. 
Leid ons in uw waarheid, Heer; geef dat twijfel vlucht, 
 

Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat uw glorie ons beschijnen 
als uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer! 

 
Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart; 
draagt ons door verleiding heen, wijst ons steeds uw pad. 
 
Uw Woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf; 
geeft ons wijsheid, voedt ons op. Heer, spreek tot ons vandaag. 
 

Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven. 

 
Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat uw glorie ons beschijnen 
als uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!  2x 

 

Gezang 326: 1, 2  Een rijke schat van wijsheid 
 

1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
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die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Evangelisatie in eigen wijk’  
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters 

& Diaconie of QR code Kerkrentmeesters  → 
 

De uitgangscollecte is voor ‘Evangelisatie in 
eigen wijk’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen omtrent het werk dat 
wordt gedaan, waarbij we het woord, het evangelie van uit de bjjbel, 
in onze wijk kunnen realiseren. U kunt uw bijdrage overmaken op de 
bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 0300 1421 61 
t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. ‘Evangelisatie in eigen wijk’ of 

QR code Kerkrentmeesters 
 
Volgende week 
 
Zondag 6 Augustus 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. R.A. Houtman, Vaassen 
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De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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