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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 464: 1  Alle volken, looft de Here 
 

1. Alle volken, looft de Here, 
aarde, zing een vrolijk lied! 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
In het beurtgezang der sferen, 
in des afgronds bange kreet 
ruist de lof, de lof des Heren, 
die de zijnen niet vergeet. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Gebed  
 

Gezang 14; 1, 2  De Heer is mijn herder! 
 

1. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
 
2. De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 

Gebed  
 

 

Hemelhoog 418 God wijst mij een weg 
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God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 2X 

 
Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 

God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 

 

Kindermoment 
 

Luister goed!  
Deuteronomium 6:1-12  
 

De Israëlieten moeten goed luisteren, want Mozes geeft 
ze belangrijke regels mee. 
 

 

Hemelhoog 428  Jezus is de Goede Herder 
 

Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder, 
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brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
 

Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 

 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
 

Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 

 

Gebed 
 

Psalm 23 
 

1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij 
laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 3 hij geeft mij 
nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 4 Al gaat 
mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok 
en uw staf, zij geven mij moed. 5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de 
vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Geluk en genade 
volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in 
lengte van dagen. 
 

Nieuwe Liedboek 23c: 1, 2 Mijn God. mijn herder, zorgt voor mij 
 

1.Mijn God, mijn herder,  
zorgt voor mij, wijst mij een groene streek;  
daar rust ik aan een stille stroom –  
en niets dat mij ontbreekt. 
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2.Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  
doet mij zijn wegen gaan,  
de paden van gerechtigheid,  
ter ere van zijn naam.  
 

Lucas 15:11-28 
 
11 Vervolgens zei hij: 'Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen 
zijn vader: "Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb." De vader 
verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste 
zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven 
leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat 
land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij 
vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn 
varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die 
de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot 
zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik 
kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: 
"Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer 
waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners." 
20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de 
verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om 
de hals en kuste hem. 21 "Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd 
tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te 
worden." 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste 
gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem 
sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 
24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was 
verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren. 25 De oudste 
zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij 
muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te 
betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: "Uw broer is thuisgekomen, en uw 
vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft 
teruggekregen." 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn 
vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren.  
 

Nieuwe Liedboek 23c: 4, 5 Terwijl de vijand toe moet zien 
 

4.Terwijl de vijand toe moet zien,  
maakt U mijn tafel klaar.  
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,  
en redt mij in gevaar.  
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5.Uw trouw en goedheid volgen mij,  
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag. 
 

Verkondiging “De Heer is mijn herder” 
 

Sela   De Heer is mijn Herder 
 

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
  
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
  
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
 
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
  
Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn.   4X 
 

Onderwijzing, viering Heilig Avondmaal 
 

Gebed  
 

Gezang 75: 6, 2, 3 O Christus, ons van God gegeven 
 
6. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
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Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
3. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Na de tafel 
 

Hemelhoog 38 Mijn hulp is van U, Heer 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
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Mijn hulp is van U, Heer!  2X 
 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Opwekking 737  Aan Uw tafel (tijdens de collecte) 
 

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij. 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 

Gezang 466: 1, 2  Als God, mijn God, maar voor mij is 
 

1. Als God, mijn God, maar voor mij is, 
wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; 
dan waakt alom een englenwacht, 
dan zie ik sterren in de nacht 
en bloemen op mijn wegen. 
 
2. En wat er dreig', of wie er woed', 
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mijn Herder blijft mij leiden. 
Geen donker dal van tegenspoed 
kan van zijn staf mij scheiden. 
Hij blijft mij overal nabij, 
naar stille waatren voert Hij mij 
en liefelijke weiden. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Avondsmaalscollecte - sticting Heart of 
Children’  
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters 

& Diaconie of QR code Kerkrentmeesters   
 
De uitgangscollecte is voor ‘Avondsmaalscollecte - sticting Heart of Children’ 
Deze stichting hebben we, zoals u waarschijnlijk wel weet, al meerdere malen gesteund. 
Deze stichting bouwt een school voor weeskinderen, en geeft de kinderen onderdak, 
voeding en scholing. In het afgelopen voorjaar is er voor het eerst na de coronatijd weer 
een afvaardiging van de Oosterkerk naar Kimbilio in Oeganda gegaan. Er is daar veel werk 
verricht. Het klusteam heeft 15 nieuwe toiletten gemaakt en de wateraanvoer en de afvoer 
daarvoor aangesloten. Een geweldige klus waar de kinderen in Oeganda heel blij mee zijn. 
Op dit moment wordt er gebouwd aan de uitbreiding van de slaapzaal voor de meisjes van 
de middelbare school. Er zijn nu 4 slaapkamers voor elk 12 meisjes, en dat moet verdubbeld 
worden. Op die manier kunnen er weer meer kinderen worden aangenomen op de 
middelbare school en dat is natuurlijk positief. Deze avondmaal collecte is bedoeld om de 

bouw te ondersteunen en wordt daarom van harte bij u aanbevolen. In 
het filmpje van Job kunt u de beelden van de school zien. De Diaconie 
verdubbelt het opgehaalde bedrag voor  Heart for Children  tot 
een maximum van € 2.500 dus geeft u aub gul. U kunt doneren via de 
onderstaande QR-code, de uitgangscollecte of op het 
bankrekeningnummer van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. 
St. Heart for Children of QR code Diaconie 

 
Volgende week 
Zondag 16 juli 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M. Zandbergen 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
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Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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