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Thema: Joekels van bomen … geworteld in de eeuwigheid 
 

 
Voor de dienst: 
 
Zingen: Gezang 457 (LvK) – Heilig, heilig, heilig …  
1    
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
2    
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 
3    
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
een en al vuur en liefde en majesteit. 
4    
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 
  



Zingen: ELB 170 – Groot is uw trouw, o Heer 
1.  
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2.  
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.   Refrein 
 
Brug 
Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw 
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde 
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan 
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid   Refrein 
   
Begin  
Welkom en afkondigingen 
Zingen: Psalm 92:1,7 (LvK) – Waarlijk, dit is rechtvaardig … 
1    
Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 

7    
Zoals de cederbomen 
hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron 
de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, 
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 



Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid – Groet 
 
In memoriam Gerrit Jansen 
Zingen: Psalm 146:3 en 8 (OB) – Zalig hij die in dit leven … 
3 
Zalig hij, die in dit leven,  
Jakobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,  
Vestigt op den HEER', zijn God.  

8 
't Is de HEER' van alle heren,  
Sions God, geducht in macht,  
Die voor eeuwig zal regeren  
Van geslachte tot geslacht.  
Sion, zing uw God ter eer!  
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'. 

 
‘Zoals de cederbomen … staan bij de levensbron …’ (Psalm 92:7) 
 
Gebed waarin we ons klein maken en vragen om ontferming 
Inleiding en lezing 1 Johannes 2:12-14 (HSV)  
 ‘Gezinsmoment’ – Joekels van bomen 
Zingen: Opwekking 859 – Een nieuwe naam … 
Verloren en beschaamd; 
er leek geen redden aan, 
maar Jezus riep mijn naam. 
Hij heeft mij veranderd! 
Zonde hield mij vast, 
als in een diep moeras, 
maar Jezus trok mij los. 
Hij heeft mij veranderd! 
 
Ik ben nu een nieuwe schepping in Hem; 
het oude is weg, ik ben nieuw. 
Ik geloof in meer dan ik zie. 
 
Refrein 
Een nieuwe naam zal Jezus aan mij geven. 
Ook aan mij. Ja, aan mij! 
Hij heeft mijn verhaal herschreven. 
Ik ken Hem, Hij kent mij. 
 



Ik was door zonde blind, 
maar Jezus gaf mij zicht; 
nu zie ik zijn licht. 
Hij heeft mij veranderd! 
Door Hem ben ik vrij, 
de strijd is nu voorbij. 
De winnaar, dat is Hij. 
Hij heeft mij veranderd! 
 
Ik ben nu een nieuwe schepping in Hem; 
het oude is weg, ik ben nieuw. 
Ik geloof in meer dan ik zie.   Refrein: 2x 
 
Wie ik ben, dat weet ik, 
want IK BEN vertelt mij wie ik ben.   Refrein: 2x 
 
Ik ken Hem, Hij kent mij. 
Ik ken Hem, Hij kent mij. 
 
‘Van kindernevendienst naar de tieners’  
 
 ‘Namen en gezichten, een Woord voor jou’ –  
 ‘Welkom bij de tieners’ –  
Zingen: Ik wens jou … (Trinity) 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kan, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou mooie volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 



 
ik wens je vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen die jij leeft 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 ‘Zij zullen vruchten dragen … welsprekend is hun leven’ (Psalm 92:8) 
 
Gebed om de Heilige Geest  
Lezing 1 Johannes 2:12-17 (Naardense Vertaling) 
Zingen: Gezang 210:1,3 (LvK) – Sta op, een morgen ongedacht … 
1    
Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in een bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wondren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

3    
Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

 
Preek: Joekels van bomen … geworteld in de eeuwigheid 
  



Zingen: Gezang 255:1,4 (LvK) – Ere zij aan God, de Vader … 
1    
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 

4    
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

    
Gebeden en inzameling gaven 
 
Lofprijzing, dank, voorbede  
Inzameling van de gaven  
 
Gezegend  
 
Zingen: Opwekking 354 – Glorie aan God  
Glorie aan God. (4x) 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God. (4x) 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God. (4x) 
 
  



Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
Zegen 
 

 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Avondmaalscollecte 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 


