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Thema: Verlangen naar een thuis. 

 
Orgelspel 
Opwekking 581 Ik wil heel dichtbij u zijn 
Ik wil heel dicht bij U zijn, 
als een kind bij de Vader op schoot. 
Ik wil heel dicht bij U zijn, 
dat is de plek waar ik hoor. 
 
Refrein 1: 
Til mij op, neem mij in uw armen. 
Til mij op,  
houd mij dicht tegen U aan. 
Til mij op, ik wil U omarmen. 
Til mij op, en laat mij niet meer gaan. 

Ik wil heel dicht bij U zijn, 
als een kind bij de Vader op schoot. 
Ik wil heel dicht bij U zijn, 
dat is de plek waar ik hoor. 

 
Draag mij door het diepe water, 
waar ik zelf niet meer kan staan. 
In uw armen ben ik veilig, 
wanneer U mij draagt 
als ik niet verder kan gaan. 

Ik mag heel dicht bij U zijn, 
als een kind bij de Vader op schoot. 
Ik mag heel dicht bij U zijn, 
dat is de plek waar ik hoor.

 
Refrein 2: 
En U tilt mij op, neemt mij in uw armen. 
En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan. 
En U tilt mij op, ik mag U omarmen. 
En U tilt mij op, en laat mij niet meer gaan. 
  



Welkom en mededelingen.   
Aanvangslied:  
Opwekking 715      Wat hou ik van Uw huis 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
  



Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
 
In memoriam: Dhr Maarten Groenenberg 
Gezang 293: 1 en 3 
1    
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

3    
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

 
Welkom door voorganger 
 
Als gebed om ontferming 
NLB     Lied 281: 1,6,7,8,10   NLB     Wij zoeken hier uw aangezicht    
1  
Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 

6 
De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 

7 
Gij hebt uw woord gestand gedaan 
wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen, Halleluja! 

8 
Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit: 
Amen. Halleluja! 

10 
Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Kyrie eleison! 
 
Geloofsbelijdenis   (staande) 
  



Opwekking 311: 1,3 'k Heb geloofd en daarom zing ik 
1 
’k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van gena. 
Van ontferming en verlossing, 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht. 
Lam Gods, dat de zonden 
wegneemt, 
Lam van God, voor ons geslacht. 

3 
Ja, ’k geloof en daarom zing ik, 
daarom zing ik U ter eer, 
‘s werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren opperheer! 
Zoon van God en Zoon des 
mensen, 
o, kom spoedig in uw kracht, 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 

 
Opwekking 685 Hosanna 
Met ons lied, Heer, 
roept ons hart uit naar U, 
naar U alleen. 
Vol verwachting, 
vol verlangen naar U; 
U maakt ons één. 
 
Als wij U zien, Heer, 
geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en 
schaamte, 
in uw huis binnengaan. 
 
 

Refrein: 
Hosanna, hosanna, 
U bent de God van redding, 
U zij de eer, aanbidding. 
Hosanna, hosanna, 
kom met uw Geest, vernieuw ons, 
verheerlijk uw naam, Heer Jezus. 

 
Met ons lied, Heer, 
keert ons hart zich naar U, 
naar U alleen. 
U maakt harten 
die gebroken zijn heel; 
U maakt ze één. 
 
 
  



Kinderlied: Kids 201 Lees maar in de Bijbel 
God heeft ons zijn Zoon gegeven, 
lees maar in de Bijbel. 
Hij belooft ons eeuwig leven, 
lees maar in de Bijbel. 
Jezus heeft nu alle macht, 
lees maar in de Bijbel. 
Door het offer dat Hij bracht, 
lees maar in de Bijbel. 
 

 
 
Refrein: 
Alles wat we nodig hebben 
om voor God te leven, 
dat staat in zijn Woord 
geschreven, 
lees maar in de Bijbel.

Heeft God altijd al bestaan? 
Lees maar in de Bijbel. 
Kan ik ook zijn stem verstaan? 
Lees maar in de Bijbel. 
Is het waar wat Jezus zei? 
Lees maar in de Bijbel. 
Houdt Hij echt zoveel van mij? 
Lees maar in de Bijbel. 
 
Kinderen gaan naar nevendienst 
 
Gebed om de opening van het Woord   
 
Bijbellezing: OT: Psalm 84:1-13 
Verkondiging 
 
luisterlied: Pelgrimsgebed - Elbert Smelt & Rachel Rosier    
youtube.com/watch?v=TkiSgc_OLUA&t=10s 
Vader God, U kent mijn naam  
Mijn binnenkant en helemaal  
Mijn grootpraat en mijn klein verdriet  
Mijn vasthouden aan wat verschiet  
U kent mijn angsten en mijn hoop  
Het pad dat ik zo blootsvoets loop  
Dat pad hebt u al lang bereid  
U maakt het pad gelijk voor mij  
 
  



Alle pelgrims gaan naar huis toe  
Elke zwerver komt weer thuis  
Maar ik verdwaal steeds op de wegen  
Zoekend naar uw opvanghuis  
 
Moeder God, u kent mijn waan  
Mijn ego en m’n druk bestaan  
De draken waar ik tegen vecht  
U wijst mij altijd weer de weg  
 
U hebt mij met uw licht gezegend  
Dat licht strooi ik op iedereen 
U kent de toekomst, ook voor mij  
Ik heb niks, u maakt mij rijk 
 
Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk Onze Vader  
Orgelspel en inzameling van gaven. 
 
Slotlied: Opwekking 123: 1,2 Groot is uw trouw O Heer 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein 1: 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Zegen (Gezongen amen) 
  



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Jeugd in eigen wijk 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
 
Brengt u ook een lied in? 
U kunt ook een persoonlijk lied inbrengen voor uzelf of voor iemand anders. 
Deze liederen worden op een lijst geplaatst waaruit de zangleiders voor elke 
zondagochtenddienst een lied kunnen kiezen. Bij de aankondiging van het 
lied zal verteld worden door wie het is aangevraagd en – indien van 
toepassing – waarom diegene dit lied gekozen heeft. Hierom zult u de 
komende weken op de zondagsbrief een klein strookje vinden. Deze kunt u 
invullen en bij de uitgang aan de ouderling van dienst geven. Deze briefjes 
vinden dan zelf hun weg naar de zangleiders. Doet u mee? 
 

 

Naam: _____________________________________________________ 
Mijn Lied: __________________________________________________ 
Korte motivatie 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 


