
Zondagsbrief 
30 juli 2023   
 
Voorganger: Ds. P. Visser 
Ouderling van dienst: René Spaargaren 
Organist: Hugo van der Meij 
Muziekgroep

 
Voor de dienst: 
Wie is God behalve onze Heer Opwekking 270 
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een Rots behalve onze God? 
Een Schuilplaats en een Schild, 
een Burcht en een Bevrijder is Hij, 
voor wie vertrouwen op Hem. 
 
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een Rots behalve onze God? 
Hij sterkt mij in de strijd 
en doet mij overwinnen keer op keer, 
ik geef voor eeuwig Hem de eer. 
 
Hij is verheerlijkt opwekking 349 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
’k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
 
Refrein: 
Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard’ 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 



Welkom en mededelingen: 
 
Heer wijs uw weg opwekking 687 
1 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

2 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

3 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 

4 
Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
Toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft 

 
Bemoediging en groet  
Psalm 17 vers 2 en 3 
2 
Gehoorzaam aan uw heilig woord, 
blijf ik gedurig op uw wegen; 
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, 
zo ga ik zonder struiklen voort. 
Ik roep U aan, Heer hoog verheven, 
want gij verhoort, Gij antwoordt mij, 
wees mij genegen en nabij, 
Gij zult mij immers niet begeven? 
 

3 
Gij hulp van wie wordt overmand, 
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! 
Hoe zegent Gij die U verbeiden, 
die schuilen bij uw rechterhand. 
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 
behoed de appel van uw oog; 
breid uit uw vleugels van omhoog 
en laat mij zo geborgen wezen. 
 

 



Geloofsbelijdenis 
Niet zien en toch geloven zingend gezegend 169 
1 
Niet zien en toch geloven, 
O, Heer, leer mij dat nu; 
Richt Gij mijn blik naar boven, 
Leer mij slechts zien op U. 
Zij 't zonneschijn in 't leven, 
Zij 't moeite, zorg of strijd; 
Heer, zeg mij telkens weder, 
Dat Gij steeds bij mij zijt. (bis) 

2 
Niet zien en toch geloven; 
Aan Uwe sterke hand 
Zult Gij mij veilig leiden 
Naar 't hemels Vaderland. 
Mijn last helpt Gij mij dragen; 
Ja, Heer, Uw juk is zacht! 
O, dat 'k toch nimmer klage! 
Gij geeft toch kruis naar kracht! (bis) 

 
3 
Niet zien en toch geloven; 
Als 't moet ook door de nacht; 
'k Zal toch aan 't eind U loven: 
Gij hebt mij doorgebracht! 
Als 't licht mij gaat begeven, 
De duisternis m' omspant, 
Dan leg ik vol vertrouwen 
Mijn hand in Uwe hand. (bis) 

4 
Niet zien en toch geloven; 
O, welk een zaal'ge stand! 
Langs hoogten en door diepten 
Leidt mij Gods trouwe hand. 
Wat nu nog is verborgen 
Wordt dan wel openbaar. 
En 't geen ik niet kan vatten, 
Zie ik straks zonneklaar! (bis) 

 
Schriftlezing: 1 joh 3: 18-24 (NBV2021) 
Psalm 25 2 en 3 oude berijming 
2 
HEER', ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend. 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt. 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten. 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER', 
'k blijf U al den dag verwachten. 

3 
Denk aan 't vaderlijk meêdogen, 
HEER', waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid, 
Sla de zonden nimmer gâ, 
die mijn jonkheid heeft bedreven. 
Denk aan mij toch in genâ, 
om Uw goedheid eer te geven. 

 
Preek 
  



Laat uw vrede heersen Opwekking 501 
Vader mijn God, ik aanbid U, 
heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand, 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Heilige Geest, U mijn Trooster 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
Oh, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Refrein: 
Heer ik verlang zo naar meer van U. 
Vul mijn gedachten tot eer van U. 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit, door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest, 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Dankgebed 
Collecte 
 
O hemelhoge vader geef,  
(Bundel Weerklank 603 Melodie: Eternal Father strong to save) 
1  
O hemelhoge Vader, geef 
dat ieder die op aarde leeft, 
uw heil'ge Naam niet haat en smaadt, 
maar hem erkent in woord en daad. 
Laat komen, Heer, uw koninkrijk, 
waarin uw macht, uw liefde blijkt. 
  



2  
Geef, Vader, dat uw wil geschiedt 
in elke zaak, op elk gebied. 
Schenk ons wat nodig is, o Heer. 
Vergeef ons onze schuld steeds weer, 
zoals wij ook vergeven gaan 
die kwaad ons hebben aangedaan. 
 
3  
Verlos, o Vader, ons altijd, 
wanneer de boze ons verleidt. 
Van U is ’t koninkrijk, o Heer, 
uw kracht geeft houvast telkens weer. 
Wij spreken biddend tot besluit, 
o Vader, nu ons ‘amen’ uit. 
 
Zegen (gezongen amen) 
Psalm 150  
1 

Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

2 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

  



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Evangelisatie eigen wijk 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

Lidmaatschap bijdrage 2023 
Een paar weken terug heeft u een brief ontvangen voor een bijdrage van het 
lidmaatschap 2023.  Als lid van onze Hervormde Gemeente in Aalsmeer 
ondersteunt u het werk in Aalsmeer via de actie Kerkbalans en de collectes 
tijdens de diensten. 
De Hervormde Gemeente Aalsmeer maakt deel uit van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Deze overkoepelende organisatie draagt zorg voor het 
landelijk beheer en administratie.  
Het bedrag is bedoeld als bijdrage voor de kosten van het plaatselijk beheer, 
administratie en de landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN). 
We hebben nog niet van iedereen een bijdrage ontvangen. Hierbij vragen wij 
uw aandacht hiervoor. Mogen wij van u een spoedige reactie ontvangen?  
Bij voorbaat onze hartelijke dank! 
 
Met vriendelijke groet,  
Het College van Kerkrentmeesters 


