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Muziekgroep

Thema: Hoe en waar dan ook: leven in de vreugde van De Wijnstok!

Voor de dienst:

Zingen: Psalm 68:7, 9 (LvK) — God zij geprezen met ontzag ...

7 9

God zij geprezen met ontzag. God is de bron, de klare wel,

Hij draagt ons leven dag aan dag, springader voor heel Israél,

zijn naam is onze vrede. uit Hem vloeit louter zegen.

Hij is het die ons heeft gered, Zijn lof ontspringt als een fontein,
die ons in ruimte heeft gezet zijn volk zal louter vreugde zijn,
en leidt met vaste schreden. komend van allerwege.

Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten
groot;

Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem

hun eerbied, hun geschenken.

Zingen: Opwekking 733 — De zon komt op ...
De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.



Refrein 1:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel,

prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel,

verheerlijk zijn heilige naam.

Heer vol geduld toont U ons uw liefde.

Uw naam is groot en uw hart is zacht.

Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein 1)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein 1)

Begin
Welkom en afkondigingen
Zingen: Psalm 5:1,3,6 — Laat mij, mijn Koning, tot u spreken ...
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Laat mij, mijn Koning tot U spreken. |k zal mij naar uw Huis begeven.
Vroeg in de morgen kom ik, Heer, Door uwe goedertierenheid

en leg mijn noden voor U neer. word ik uw tempel ingeleid

Hoor naar mijn zuchten en mijn en buig mij, Koning van mijn leven,
smeken: in vrees en beven.

ik wacht uw teken!

6

Maar die uw lieve naam belijden,
vinden een schuilplaats aan uw hart:
zij zullen vrij van zorg en smart
juichende zich in U verblijden

te allen tijde.

Stil gebed
Woord van afhankelijkheid — Groet



Wij gedenken

Wij gedenken George van der Laarse
Wij zingen Joh de Heer 925:1,2 — Neem Heer mijn beide handen ...
1

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat.

O, neem mij met U mede, daar, waar Gij gaat.

2

O, doe genade ervaren aan 't bevend hart,

en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart!
Laat m' aan Uw voeten rusten, mij, hulp' loos kind,
vertrouwen en berusten, voor d' vitkomst blind.

Gezonden: als schapen midden tussen ...

Lezing Lukas 21:25-28 (NBV21) en inleiding op de dienst
Gebed waarin we ons klein maken en vragen om ontferming
Zingen: Joh de Heer 62 - Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde
1

Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde!

Gij kwaamt op aarde tot redding der wereld,

Om haar van zonden eeuwig te bevrijden,

Dank, Here Jezus!

2

Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde!

Gij gaaft Uw leven ten prijs onzer zielen:

Dies is geen vijand nu ooit meer te vrezen

Voor Uw verlosten.

3

Jezus, mijn Heiland, leer ons U te kennen,

Leer ons te leven, te lijden, te wachten,

Om U voor eeuwig lof en eer te geven,

U en de Vader.

Lezing: Mattheus 10:16 en Psalm 16:8 (NBV21)



Zingend leren vertrouwen

Zingen: Opwekking 442 — Prijst Hem, prijst Hem ...

Refrein 1:

Prijst Hem, prijst Hem,
Jezus, de machtige Redder.
Roemt zijn liefde,

eeuwig en wereldwijd.
Kroont Hem, kroont Hem,
engelen, vol van zijn glorie.
Brengt Hem hulde,

sterkte en heerlijkheid.

Refrein 2:

Prijst Hem, prijst Hem,
Jezus, de machtige Redder.
Om ons dwalen

droeg Hij een doornenkroon.
Onze hoop, van wie wij
verlossing verwachten.
Kroont Hem, kroont Hem,
Jezus, de Mensenzoon.

Refrein 3:

Prijst Hem, prijst Hem,

Jezus, de machtige Redder.

Laat de hemel jubelen tot zijn eer.
Jezus, Koning,

Hij zal voor eeuwig regeren.
Kroont Hem, kroont Hem,
priester, profeet en Heer.

Als een herder

draagt Hij ons in zijn armen,
waar Hij ons barmhartig

zijn liefde geeft.

Prijst Hem, prijst Hem,

om zijn geweldige grootheid.
Prijst Hem, prijst Hem,

alles wat adem heeft.

Als een Offerlam

heeft Hij de schuld gedragen.
Wat een liefde, dat Hij ons leven
geeft.

Prijst Hem, prijst Hem,

om zijn geweldige grootheid.
Prijst Hem, prijst Hem,

alles wat adem heeft.

Als Hij wederkomt,
schitterend in zijn glorie.
Buigt zich voor Hem

al wat op aarde leeft.

Prijst Hem, prijst Hem,

om zijn geweldige grootheid.
Prijst Hem, prijst Hem,

alles wat adem heeft.

Prijst Hem, prijst Hem,

om zijn geweldige grootheid.
Prijst Hem, prijst Hem,

alles wat adem heeft.

Prijst Hem, prijst Hem,
alles wat adem heeft.



Zingen: Opwekking 618 — Hoop van de volken
Jezus, hoop van de volken,

Jezus, trooster in elk verdriet;

U bent de bron van hoop die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister,

Jezus, waarheid die overwint;

U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden
van de dood.

Refrein:

U bent de hoop in ons bestaan.

U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof...

Jezus, hoop van de volken,

Jezus, trooster in elk verdriet;

U bent de bron van hoop die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister,

Jezus, waarheid die overwint;

U bent de bron van licht die in ons leeft.

Kindermoment en kinderen gaan naar de nevendienst
Gods wegen met ons geopenbaard in Zijn Woord

Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Johannes 15:1-11 en 17:13 (NBG-51)



Zingen: Gezang 78:1,2 (LvK)

1

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij vitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Tekst: Johannes 15:11 en 17:13 (NBG-51)
Preek: Hoe en waar dan ook: leven in de vreugde van De Wijnstok!
Zingen: Opwekking 717 — Stil, mijn ziel, wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil Refrein:

en wees niet bang God, U bent mijn God

voor de onzekerheid van morgen. en ik vertrouw op U en zal
God omgeeft je steeds; niet wank'len.

Hij is erbij Vredevorst, vernieuw

in je beproevingen en zorgen. een vaste geest binnenin mij,

die rustin U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;

dwars door het dal zal Hij je leiden.

Stil, vertrouw op Hem en hef je schild

tegen de pijlen van verleiding. (Refrein)

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.  (Refrein)

Ik rustin U alleen. Ik rust in U alleen.



Gebeden en inzameling gaven
Lofprijzing, dank, voorbede
Inzameling van de gaven

Gezegend onderweg
Zingen: Gezang 259 (LvK) — Halleluja,! Lof zij het Lam ...
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Halleluja! Lof zij het Lam, Aanbidt de Vader in het woord!
die onze zonden op zich nam, Aanbidt de Zoon, aan 't kruis
wiens bloed ons heeft geheiligd; doorboord!

die dood geweest is, en Hij leeft; Aanbidt de Geest uit beiden!

die 't volk, dat Hij ontzondigd Van zijn gemeenschap, zijn gena,
heeft, zijn liefd' en trouw, halleluja,

in eeuwigheid beveiligt! zal ons geen schepsel scheiden.
Zegen

Collecte bij de vitgang is bestemd voor: Evangelisatie eigen wijk

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na
de dienst.

Diaconie Kerkvoogdij

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.




Buurtkastje
Ook in deze tijd van vakantie worden er regelmatig spullen uit het

buurtkastje meegenomen. We hopen dat mensen die het moeilijk hebben,
op deze manier wat hulp ondervinden. ledere dag wordt het kastje bijgevuld
en dat is nodig, want we willen liever niet dat het leeg staat.

Op zondag voor de kerkdienst kun je boodschappen voor het kastje
meebrengen en in de krat doen bij de ingang van de kerk. Fijn dat er iedere
zondag spullen meegenomen worden, de ene keer wat meer en andere keer
wat minder. Er zijn ook mensen die doordeweeks wat boodschappen in het
kastje brengen, dat is natuurlijk ook prima!

Mooi om zo met elkaar iets te betekenen voor een ander!

Het meest worden de etenswaren uit het kastje meegenomen. Daar is
waarschijnlijk het meest behoefte aan. De menstruatie-artikelen worden de
laatste tijd niet meegenomen, dus daarvan hebben we genoeg voorraad.
Voor alle hulp, hartelijk dank!

Voor vragen kun je terecht bij Margriet van Klinken (06 29481012)

Brengt u ook een lied in?

U kunt ook een persoonlijk lied inbrengen voor uzelf of voor iemand anders.
Deze liederen worden op een lijst geplaatst waaruit de zangleiders voor elke
zondagochtenddienst een lied kunnen kiezen. Bij de aankondiging van het
lied zal verteld worden door wie het is aangevraagd en —indien van
toepassing — waarom diegene dit lied gekozen heeft. Hierom zult u de
komende weken op de zondagsbrief een klein strookje vinden. Deze kunt u
invullen en bij de vitgang aan de ouderling van dienst geven. Deze briefjes
vinden dan zelf hun weg naar de zangleiders. Doet u mee?

Naam:

Mijn Lied:
Korte motivatie




