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Voor de dienst 
Opwekking 505 Vader van de schepping 
Vader van de schepping, 
volvoer uw eeuwige plan. 
Maak ons een generatie 
die overwinnen kan. 
Heer, laat uw koninkrijk komen, 
waar heel de schepping op wacht 
en laat uw zalfolie stromen, 
Heer, openbaar ons uw kracht. 

 
 
Refrein: 
Toon uw heerlijkheid in dit huis 
tot een zegenend licht voor de 
volken. 
Neem ons lied als reukoffer aan, 
nu wij hier voor uw aangezicht staan.

 
Koning van de aarde, 
maak ons een licht in de nacht 
en laat de wereld ervaren: 
de kerk is vol van uw kracht. 
Heer raak ons aan en vorm ons, 
maak ons sterk en bereid. 
Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn 
dan zijn wij klaar voor de strijd.   (Refrein) 
 
(m) Bouw uw koninkrijk,            ) 
(v) bouw uw koninkrijk,            ) 
(m) kom in majesteit,              ) 
(v) kom in majesteit.              ) 2x 
(m) Maak de aarde vol,             ) 
(v) maak de aarde vol,             ) 
(a) van Jezus’ heerlijkheid.      ) 
 
(Refrein) 



Opwekking 489 Wij willen U ontmoeten 
Wij willen U ontmoeten, 
U eren in ons lied, 
vol dank en vol aanbidding, 
omdat U telkens weer voorziet. 
Uw liefde vult ons leven, 
wij zijn zo rijk door U. 
De dank die wij U geven 
is ons liefdeslied voor U. 
 

Refrein: 
U bent Vader van de schepping, 
de opgestane Heer. 
U verdreef de donk’re nacht, 
toen uw dood nieuw leven bracht. 
En U heeft uw volk bevrijd 
door macht en majesteit. 
Ik wil U volgen, Heer, 
heel mijn leven, voor altijd. 

Mijn Jezus, ik aanbid U, 
mijn lied verhoogt uw naam, 
want U bent mijn bevrijder, 
de sterke rots waarop ik sta. 
Uw liefde vult mijn leven, 
ik ben zo rijk door U. 
Mijn dank wil ik nu geven 
in een liefdeslied voor U.  (Refrein 2x) 
 
Wij willen U ontmoeten, 
U eren in ons lied, 
vol dank en vol aanbidding, 
omdat U telkens weer voorziet. 
Uw liefde vult ons leven, 
wij zijn zo rijk door U. 
De dank die wij U geven 
is ons liefdeslied voor U. 
 

De dank die wij U geven 
is ons liefdeslied voor U. 
De dank die wij U geven 
is ons liefdeslied voor 

Begroeting en welkom 
  
Aanvangslied: Psalm 98 : 3, 4 Laat heel de aard’ een loflied wezen 
3 
Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot 
mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 



4 
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
  
Stil gebed 
Votum en Groet 
  
Loflied: Opwekking 350 Vader, vol van vrees en schaamte 
Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan. 
 
Vader, in dit uur der waarheid, keren w’ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. 
 
Vul ons met uw heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer. 
Dat wij uw naam verhogen Heer. 
 
Ev.Liedb 343 : 1 – 4 Heer onze God, hoe heerlijk is uw Naam 
1 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt 
door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde 
spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder 
van uw heerlijkheid. 
 

2 
Heer, onze God, 
die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land 
met macht tevoorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, 
dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid 
en luister schenkt?



3 
U komt ons, Heer, 
in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, 
verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, 
in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil 
in eeuwigheid! 

4 
Daarom zal, Heer, 
ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt 
met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, 
heffen wij het aan: 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is uw naam! 

 
Opwekking 648 U roept ons Vader 
U roept ons, Vader, 
om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer. 
Wij willen komen 
in uw nabijheid 
en buigen voor U neer. 
 

Vernieuw ons denken nu, 
open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan. 
U gaf uw leven, Heer; 
dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan. 

Refrein: 
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 
heilig en aangenaam voor U. 
Hier zijn wij, 
wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu; 
wij eren U. 
 
Praatje met/voor de kinderen 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
  
Gebed om de opening van Gods woord 
  
Lied: Gezang 250 : 1 – 4 Kom Heil’ge Geest 
 1    
Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 

2    
Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 



3    
Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels 
strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 

4    
Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

 
Lezingen: Gen. 1 : 1 – 2 : 3 (NBV) 
Lev. 25 : 1 – 7 (NBV) 
Joh. 13 : 1 – 5 (NBV) 
  
Lied: Opwekking 569 Over al wat leeft 
Over al wat leeft bent u de hoogste Heer, 
als de zon opkomt elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 
Neem ook mijn leven in uw hand. 
 
Refrein: 
Regeer in mij met al uw kracht, 
in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
o, Heer regeer in mij vandaag. 
 
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
  
Verkondiging  
  
Lied: Gezang 437 : 1 – 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
1    
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

2    
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt.

 
 



3    
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Opwekking 378 Ik wil jou van harte dienen 
1 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
2 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
3 
Ik zal Christus’ licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
4 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
5 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus’ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan.  
 
Dankgebed, Voorbede, afsluiten met Onze Vader 
Collecte  
  



Slotlied
Opwekking 602 Vrede van God 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, 
in Jezus’ naam geef ik jou; 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
Zegenbede  
 
 
 
 
 
 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Jeugd in eigen wijk 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 


