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Thema: ‘Verdrukkingen’ zijn normaal … acceptatie, overgave en blijdschap 
 

 
Voor de dienst: 
Zingen: ELB 313:1,2 – Heer, ik geef m’ aan U volkomen 
1 
Heer, ik geef m' aan U volkomen: 
'k Leg mijn al hier voor U neer, 
Opdat Gij in mij zoudt wonen 
Met Uw Geest, o Heer! 
Al de liefde van mijn harte 
Zij U voortaan toegewijd! 
'k Vrees geen moeite meer of 
smarte, 
Daar Gij met mij zijt. 

 
Refrein: 
Glorie, glorie, Halleluja! 
'k Leg mijn al aan Jezus' voet. 
En nu is mijn heil volkomen, 
Door het dierbaar bloed.

 
2 
Heer, mijn wil leg 'k voor U neder, 
Neem hem aan nu voor altijd: 
Dat niets kwaads hem immer weder 
Van de Uwen scheid'! 
Heer, tot U breng ik mijn leven, 
Hoor nu mijn geloften aan; 
'k Heb mijn al aan U gegeven; 
Neem het, Heiland, aan. 
 

Refrein: 
Glorie, glorie, Halleluja! 
'k Leg mijn al aan Jezus' voet. 
En nu is mijn heil volkomen, 
Door het dierbaar bloed. 

 
  



Zingen: Opwekking 640 – Ik hef mijn ogen op naar de bergen … 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Refrein: 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of 
val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 

door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in 
eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer!

 
Begin  
Welkom en afkondigingen 
Zingen: Psalm 27:1,3A+7B (LvK) – 
1 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
3a 
Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade 
verborgen in het binnenst van zijn hut: 
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden, 
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut. 
7b 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 



Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid – Groet 
 
Want ik ben er zeker van … 
Lezing: Handelingen 14:21-22 en Romeinen 8:18-19 (NBV21) en inleiding op 
de dienst 
Gebed waarin we ons toewijden en vragen om Gods genade en kracht 
Lezing: Deuteronomium 6:4-5 en Lukas 9:23 
 
Zingend geloof en vertrouwen ontvangen 
Zingen: Gezang 477 (LvK) – Geest van hierboven, leer ons geloven 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
  



Zingen: Opwekking 542 – God van trouw 
God van trouw, U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 

Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw.

Refrein: 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm bent U Heer, 
het anker; ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
Zingen: Opwekking 464 – Wees stil voor het aangezicht van God 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 



Kindermoment  
 
Gods wegen met ons geopenbaard in Zijn Woord 
Gebed om de Heilige Geest  
Lezing: Johannes 16:33-17:1-5, 13-19 en 1 Petrus 5:8-9 (NBV21)   
Zingen: Gezang 75:11,14 – Gij zijt de wijnstok van het leven  
11    
Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartebloed. 
 

14    
Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet.

 
Tekst: Johannes 17:15-19 
Preek: ‘Verdrukkingen’ zijn normaal … acceptatie, overgave en blijdschap  
Zingen: Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal 
niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen.

 
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding.  (Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (Refrein 2x) 
 
 
    



Gebeden en inzameling gaven 
Lofprijzing, dank, voorbede  
Inzameling van de gaven  
 
Gezegend onderweg 
Lezing: Romeinen 8:38-39  
Zingen: Gezang 217:2,3 – Jezus leeft en ik met Hem 
2    
Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw. 

3    
Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, 
dit is al waar ik op bouw. 

 
Zegen 
 

 
 
 
 
 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Jeugd in eigen wijk 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

  



Tentdienst 2023 
Aanstaande 3 september is het eindelijk weer zover. De Tentdienst vindt 
weer plaats in de grote witte feesttent. De Tentdienst is een jaarlijks 
interkerkelijk evenement in Aalsmeer. Samen met 6 verschillende kerken 
trappen we de feestweek af met de Tentdienst. Dit jaar is het alweer de 29e 
editie. Het belooft een groot feest te worden om weer met elkaar samen te 
komen en God te ontmoeten. 
Om 9:30 openen de deuren van de tent op het Praamplein. Om 10:00 uur zal 
de dienst van start gaan. Het is een dienst voor jong en oud. Voor de 
allerkleinsten onder ons (leeftijd 0 tot 4 jaar) is er de mogelijkheid om 
gedurende de dienst te worden opgevangen bij de kinderopvang in 
wijkgebouw "Irene" in de Kanaalstraat (links naast de Dorpskerk). 
Tijdens de dienst zal Gor Khatchikyan het met ons gaan hebben over het 
thema ‘Duurzaam Leven’. Wat is duurzaam leven en hoe doen we dat 
eigenlijk? Dit zijn vragen die Gor zal meenemen in zijn verhaal. Ben je 
benieuwd wat Gor verder over dit thema gaat vertellen? Kom dan zeker naar 
de dienst. Naast het thema gaan we ook weer genieten van muziek, 
begeleidt door muzikanten uit verschillende kerken. Natuurlijk is er ook een 
moment met speciale aandacht voor de kinderen. 
Het belooft weer een feest te worden zoals we gewend zijn. We hopen jou en 
u te ontmoeten op 3 september.  
Kijk voor meer informatie op tentdienstaalsmeer.nl of op onze sociale 
mediakanalen: facebook.com/TentdienstAalsmeer en  
instagram.com/tentdienstaalsmeer 
 

 


