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Orgelspel 
Opwekking 622 Groot is de Heer 
Groot is de Heer God Almachtig. 
Groot is de hoogste Heer. 
De zoom van zijn kleed vult de 
tempel; 
en wij roepen: ‘Heilig Heer’! 

 
Glorie aan de Zoon van God. 
Glorie aan de Heer, 
Koning en Heer.

 
Refrein: 
Open de poort, effent de baan 
zodat de Koning binnen kan gaan. 
En voor eeuwig is Hij God! 
 
Heilig is de Heer God Almachtig. 
Heilig is de hoogste Heer. 
Laat heel de aard’ voor Hem 
buigen 
en Hem kronen aller Heer! 

 
Glorie aan de Zoon van God. 
Glorie aan de Heer, 
Koning en Heer.

 
(Refrein 2x) 
 
Opwekking 493 Jezus wat een heerlijke naam 
1 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 



2 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
3 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
Welkom en mededelingen 
We gaan staan en zingen het aanvangslied  
Psalm 68 (NPB): 1, 3 en 9 
1 
God richt zich op met majesteit. 
Zijn haters zoeken veiligheid; 
ze rennen voor hun leven. 
Zoals de wind de rook verjaagt, 
zo wordt zijn vijand weggevaagd, 
ver uit het zicht verdreven. 
Maar de rechtvaardigen zijn blij. 
Wanneer God nadert, juichen zij; 
ze klappen opgetogen. 
Bezing zijn naam, Hij komt eraan! 
Spring voor Hem op en maak ruim baan. 
Je lied zal Hem verhogen. 
3 
O God, toen U vol majesteit 
uw eigen volk had uitgeleid 
als herder van uw kudde, 
dreunde de hele aarde luid, 
de hemel stortte water uit; 
de Horeb stond te schudden. 
U hebt uw erfdeel door uw macht 



naar het beloofde land gebracht, 
een land van milde regen. 
Uw volk, vermoeid en uitgeblust, 
kreeg daar weer nieuwe kracht en rust, 
ontving uw rijke zegen. 
9 
Zing, koninkrijken, zing voor Hem, 
voor God de Heer, met hart en stem; 
erken Hem, alle volken. 
Hij trekt zijn koninklijke spoor 
de hoge hemelsferen door, 
ver boven lucht en wolken. 
De Heer verheft zijn stem met kracht. 
Zijn majesteit en grote macht 
gaan elk verstand te boven. 
Vanuit zijn heiligdom staat Hij 
zijn Israël vol liefde bij. 
Laat iedereen Hem loven! 
 
Persoonlijk stil gebed  
Bemoediging en Groet 
 
Leefregel uit Hebreeën 12: 1-8 
 
Lofprijzingsliederen 
Sela - Mijn toevlucht 
De Heer is je schild en bevrijder, 
de Redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen, 
zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen. 
Open je ogen en zie dat het kwaad vergaat. 
 
 



Wie in de schuilplaats van de 
Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw 
zegt tegen de Heer: 
 
Refrein: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! 
Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! 
Ik vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 
Wie in de schuilplaats van de 
Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw 
zegt tegen de Heer:   (Refrein) 
 
Ik bevrijd wie Mij liefheeft 
en bescherm wie Mij kent. 
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. 
In de nood ben Ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn.    (Refrein) 
 
Opwekking 518 - Heer, u bent altijd bij mij 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan. 
En U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o 

Heer, 
die zijn voor U bekend, 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent.



Refrein: 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij, 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij, 
en U bent voor mij, 
en naast mij, 
en om mij heen, elke dag 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven, 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent, 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent.   Refrein: 
 
Op de wijs van Michael W. Smith – Majesty  
Majesteit,  
Majesteit 
U vond mij door genade alleen 
Mag nu leven uit uw machtige hand  
Majesteit, Majesteit 
Uw liefde heeft mij anders gemaakt 
In de schaduw van Uw Majesteit 
 
Kindermoment door Ruben (waarna kinderen naar nevendienst gaan) 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing(en) uit de Herziene Statenvertaling (HSV):  
Exodus 24:12-18  
12 De HEERE zei tegen Mozes: Klim naar boven, naar Mij toe, de berg op, en blijf 
daar. Dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden, die Ik 
opgeschreven heb om hun te onderwijzen. 



13 Toen stond Mozes op, met zijn dienaar Jozua, en Mozes klom naar boven, de 
berg van God op. 
14 Hij zei tegen de oudsten: Blijf hier op ons wachten, totdat wij bij u 
terugkomen. En zie, Aäron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet 
naar hen toe gaan. 
15 Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. 
16 De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk 
bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het 
midden van de wolk. 
17 De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de 
ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. 
18 Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was veertig 
dagen en veertig nachten op de berg. 
 
Zingen 
Opwekking 464: Wees stil voor het aangezicht van God 
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. 
 
Hebreeën 12: 18a; 22-29  
18 Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, 
22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot 
het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 
23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in 
de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de 
geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, 



24 en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de 
besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. 
25 Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn 
ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, 
veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de 
hemelen spreekt. 
26 Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij 
openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de 
hemel doen beven. 
27 Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen 
wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar 
zijn, zouden blijven. 
28 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan 
de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, 
met ontzag en eerbied. 
29 Want onze God is een verterend vuur. 
 
Zingen  
Psalm 93: 1 en 4 (Oude berijming) 
1 
De HEER' regeert; de hoogste Majesteit, 
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
4 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER', 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 
 
Verkondiging  
 
Hemelhoog 217: Majesteit, groot is Zijn majesteit 
Majesteit, groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. 
 



Refrein: 
Dus verhoog, 
maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God, 
kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 

Majesteit, 
groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood 
werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 

 
Voor- en dankbeden 
Collecte  
 
Staande zingen slotlied 
Weerklank 433: Grote God, wij loven U 
1    
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

2    
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 

3    
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Wegzending en zegen  
Orgelspel 
  



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Jeugd in eigen wijk 

 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

Tentdienst 2023 
Aanstaande 3 september is het eindelijk weer zover. De Tentdienst vindt 
weer plaats in de grote witte feesttent. De Tentdienst is een jaarlijks 
interkerkelijk evenement in Aalsmeer. Samen met 6 verschillende kerken 
trappen we de feestweek af met de Tentdienst. Dit jaar is het alweer de 29e 
editie. Het belooft een groot feest te worden om weer met elkaar samen te 
komen en God te ontmoeten. 
Om 9:30 openen de deuren van de tent op het Praamplein. Om 10:00 uur zal 
de dienst van start gaan. Het is een dienst voor jong en oud. Voor de 
allerkleinsten onder ons (leeftijd 0 tot 4 jaar) is er de mogelijkheid om 
gedurende de dienst te worden opgevangen bij de kinderopvang in 
wijkgebouw "Irene" in de Kanaalstraat (links naast de Dorpskerk). 
Tijdens de dienst zal Gor Khatchikyan het met ons gaan hebben over het 
thema ‘Duurzaam Leven’. Wat is duurzaam leven en hoe doen we dat 
eigenlijk? Dit zijn vragen die Gor zal meenemen in zijn verhaal. Ben je 
benieuwd wat Gor verder over dit thema gaat vertellen? Kom dan zeker naar 
de dienst. Naast het thema gaan we ook weer genieten van muziek, 
begeleidt door muzikanten uit verschillende kerken. Natuurlijk is er ook een 
moment met speciale aandacht voor de kinderen. 
Het belooft weer een feest te worden zoals we gewend zijn. We hopen jou en 
u te ontmoeten op 3 september.  
Kijk voor meer informatie op tentdienstaalsmeer.nl of op onze sociale 
mediakanalen: facebook.com/TentdienstAalsmeer en  
instagram.com/tentdienstaalsmeer 



 
 

 


