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Zingen voor de dienst: Hemelhoog 516: 1, 3 en 4 
1 Halleluja! Zing voor Jezus, 

zittend aan Gods rechterhand. 

Halleluja! Hoog verheven, 

heersend over zee en land. 

Allerwegen klinkt het loflied 

voor de Heer, want Hij is goed. 

Hij die ons uit alle volken, 

vrijgekocht heeft met zijn bloed. 

3 Halleluja! Brood des hemels, 

Herder die ons voedt en weidt. 

Halleluja! Tot U komen 

zondaars in vrijmoedigheid. 

Jezus, Voorspraak, Vriend, Verlosser, 

Hogepriester, pleit voor mij, 

waar bevrijde zielen zingen, 

eeuwig aan de dood voorbij. 
 

4 Halleluja! Heer der heren, 

aard’ uw voetbank, hemel uw troon. 

Halleluja! Gij wilt komen 

tot ons mensen, Mensenzoon. 

Gij maakt door uw levensbeker 

ons van dode werken rein, 

Gij de priester, Gij het offer, 

Gij geheim van brood en wijn. 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Psalm 92: 1 en 3

1  Waarlijk, dit is rechtvaardig 

dat men den Here prijst, 

dat men Hem eer bewijst: 

zijn naam is eerbied waardig. 

Wij loven in de morgen 

uw goedertierenheid, 

ook als de nacht zich spreidt 

houdt ons uw hand geborgen. 

3  Gij hebt mij door uw daden, 

o Here God, verheugd. 

Mijn hart is vol van vreugd, 

ik juich om uw genade. 

Hoe groot zijn uwe werken, 

de werken uwer hand, 

Gij houdt het volk in stand. 

Gij zult hun hart versterken. 



Stil gebed - Bemoediging en groet 

Aanvangstekst: Spreuken 9 vers 10  

‘Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.’ 

 
Gezang 360: 1 en 2 

1 Heer, wij komen vol verlangen, 

op uw roepstem naar uw dis, 

want door schuld met schrik bevangen 

zoekt ons hart vergiffenis: 

slechts in U bestaat ons leven, 

die uw bloed voor ons woudt geven; 

laat ons dan in brood en wijn 

met Uzelf gespijzigd zijn. 

2 Sterk ons wankelend vertrouwen, 

geef ons zelf wat Gij geboodt: 

dat wij met oprecht berouwen 

enkel rusten in uw dood; 

ja, vervul ons met uw krachten, 

opdat wij uw wet betrachten, 

zegen zo uw sacrament, 

dat ons hart U steeds meer kent. 

 

Woorden van leven Romeinen 12, 9 – 18 en 21 

 
Gezang 324: 1 en 4 

1  Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 

Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 

Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 

alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 

 

4  De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 

vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit. 

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 

opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Kindermoment  

 

Schriftlezing Johannes 6: 51–58 (NBV21) en Efeziërs 5: 15–20 (NBV21) 

 

 

 



Psalm 111: 6 

6  Van alle wijsheid het begin 

is; vrees den Heer met ziel en zin, 

aanbid zijn wil met vrees en beven. 

Dit is het helderste verstand. 

Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 

Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 

Verkondiging ‘De wil van de Heer’ 
 

Gezang 473: 1, 2, 5 en 10 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 
 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw Heil'ge Geest er woon'. 

10 Neem ook mijne liefde, Heer, 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 
 

Voorbeden 
 

Collecte 
 

Hemelhoog 513  (De tafel wordt intussen gereed gemaakt) 

1 Eet het brood met Mij,  ) 

drink de wijn met Mij,   ) 

tussen de vleugels )  2x 

van de Cherubim, ) 

deel het maal met Mij. ) 

2 Wij aanbidden U,  ) 

wij aanbidden U,  ) 

tussen de vleugels  )  2x 

van de Cherubim,   ) 

aanbidden wij U.  ) 
 

5 Ik ontmoet je daar,  ) 

Ik ontmoet je daar, ) 

tussen de vleugels )  2x 

van de Cherubim,  ) 

daar ontmoet Ik jou. )  



DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Tafelgebed 

Inleidingswoorden 

… U met heel ons hart de lofzang toe te zingen:  

Gezang 457: 1 

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die een in wezen zijt. 

 

Vervolg tafelgebed 

….door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden: 

Onze Vader 

 

Zingen: Gezang 476: 2 

2  Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, 

die voor 's werelds zonden boet, 

uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, 

waarlijk drank uw heilig bloed. 

Uit een duister, vrees'lijk boven mate 

riept Gij tot Hem die U had verlaten, 

maar uw stem breekt door de nacht: 

Vader, wereld, 't is volbracht. 

 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN  

Instellingswoorden 

Men wordt genodigd aan tafel 

1e ronde 

Brood (wachten tot iedereen heeft) 

Wijn (cupjes worden rondgedeeld/ wachten tot iedereen heeft) 

Gezang 364: 1 

1 Laat ons Jezus' jong'ren nooit vergeten: 

die drinken uit een kelk, van een brood eten, 

die zijn in Hem, gereinigd van hun zonden, 

tot een verbonden. 



Tafel 2  

Brood (wachten tot iedereen heeft) 

Wijn (cupjes worden rondgedeeld/ wachten tot iedereen heeft) 

Gezang 364: 2 

2  Als wij als broeders met elkander leven, 

ons voor de armen en de zwakken geven, 

vervullen wij de laatste wil des Heren, 

zijn naam ter ere. 
 

Tafel 3  

Brood (wachten tot iedereen heeft) 

Wijn (cupjes worden rondgedeeld/ wachten tot iedereen heeft) 

Gezang 364: 3 

3  Moge zijn liefde liefde in ons wekken, 

dat eensgezind wij door de wereld trekken. 

Leid als een kudde op uw weg ons verder, 

o goede Herder. 
 

Gebed na de Maaltijd 
 

Gezang 358: 6 

U wil ik danken, grote Levensvorst; 

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 

Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 

in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 

Zegen met gezongen Amen 

 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken 

 

             Vanmiddag om 17.00 uur is de  

      kampdankdienst 2023 hier in de Dorpskerk. 

 

 

 



U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na de dienst. 

 
       Diaconie                          Kerkvoogdij 
 

Avondmaalscollecte 10 september (collecte bij de uitgang) 

Deze avondmaalscollecte is bestemd voor een project van Fred en Wilma Westerink. Wilma is  

10 jaar geleden in Albanië de Food Bank Albania begonnen. Deze voedselbank is inmiddels flink 

uitgegroeid tot 15 centra door het hele land en van groot belang voor veel Albaniërs, die leven 

in armoede. Er worden voedselpakketten samengesteld, maar ook worden er maaltijden 

gekookt voor honderden daklozen, ouderen en kinderen. 
 

Graag willen wij dit goede doel steunen met de collecte, zodat er aan de grote vraag voor 

voedselhulp kan worden voldaan! 
 

Wilt u meer lezen over het werk en de belevenissen van Fred en Wilma, kijk dan op 

gevangenenzorgalbanie.nl. Een aantal keren per jaar schrijven zij een nieuwsbrief, die een duidelijk 

beeld geeft over waar zij mee bezig zijn. Zeker de moeite om te lezen! Sinds kort is er ook een app 

geopend voor belangstellende waar Fred en Wilma regelmatig berichtjes, foto’s en filmpjes gaan 

plaatsen. Je kunt in deze app niet reageren, alleen lezen is mogelijk. Wilt u/ jij toegevoegd worden in 

deze app-groep, kijk dan op de website hervormdaalsmeer.nl of vraag het aan een diaconie lid. 
 

De diaconie beveelt de collecte van harte aan en verdubbelt de opbrengst 

met maximaal een bedrag van €2500. U kunt uw gift in de collectezak stoppen 

of overmaken naar het bankreknr van de Diaconie Hervormde Gemeente 

Aalsmeer NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Albanië. De QR code, die hierbij is 

afgedrukt is ook te gebruiken. 
  

Reminder Buurtkastje 

Na de vakantie even een herinnering aan het buurtkastje, waar we voedingsmiddelen en 

verzorgingsartikelen inzetten om onze medemensen te helpen. De boodschappen zijn voor veel 

mensen erg duur geworden en stille armoede is ook aanwezig in Aalsmeer. Iedereen die het nodig 

heeft, mag 5 artikelen per dag uit het buurtkastje pakken. Wij zijn blij dat we mogen constateren dat er 

steeds klandizie is en gelukkig meerdere klanten. Op zondagochtend staat de krat voor het buurtkastje 

bij de ingang van de kerk, waar de boodschappen in kunnen. Een paar weken geleden was er in de krat 

een envelop met een financiële gift en ook werd er een gift overgemaakt. Heel veel dank daarvoor. Er 

zijn al boodschappen van gekocht, zodat er weer een voorraad is voor ongeveer een maand. Denk jij 

ook dat we met het buurtkastje iets kunnen betekenen voor mensen die moeite hebben om rond te 

komen, help dan mee en steun het buurtkastje door boodschappen of een gift te schenken. 


