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Zingen voor de dienst: Opwekking 44  
1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 

Die vol ontferming ieder 

troost en alle schuld vergeeft. 

Die heel het aards gebeuren 

vast in handen heeft. 
 

Refrein: 

Hem zij de glorie, 

want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat zijn 

hand begon. Halleluja. 

Geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld op Zich nam. 

 

 

Verdreven is de schaduw van de nacht. 

En wie Hem wil aanvaarden 

wordt eens veilig thuisgebracht. 

Voor hem geldt ook dit wonder: 

alles is volbracht. 
 

Refrein: 
 

3 Hij doet ons dankbaar 

schouwen in het licht, 

dat uitstraalt van het kruis, 

dat eens voor ons werd opgericht. 

En voor ons oog verrijst 

een heerlijk vergezicht. 
 

Refrein: 

 

Psalm 98

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

 

2  Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 

het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 

 

 



3  Laat heel de aard' een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 

De naam des Heren wordt geprezen, 

lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote Koning, 

verhef, bazuin, uw stem van goud, 

de Heer heeft onder ons zijn woning, 

de Heer die bij ons intocht houdt. 
 

4  Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 

de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken weest verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 92: 1 en 3

1  Waarlijk, dit is rechtvaardig 

dat men den Here prijst, 

dat men Hem eer bewijst: 

zijn naam is eerbied waardig. 

Wij loven in de morgen 

uw goedertierenheid, 

ook als de nacht zich spreidt 

houdt ons uw hand geborgen. 

3  Gij hebt mij door uw daden, 

o Here God, verheugd. 

Mijn hart is vol van vreugd, 

ik juich om uw genade. 

Hoe groot zijn uwe werken, 

de werken uwer hand, 

Gij houdt het volk in stand. 

Gij zult hun hart versterken. 
 

Gezang 413: 1, 2 en 3 NLB 

1 Grote God, wij loven U 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U, 

En bewondert Uwe werken. 

Die Gij waart ten allen tijd, 

Blijft Gij ook in eeuwigheid 

 

2 Alles wat u prijzen kan, 

U, de eeuw'ge, Ongeziene, 

Looft Uw liefd' en zingt er van! 

Alle Eng'len, die U dienen, 

Roepen U nooit lovensmoe: 

"Heilig, heilig, heilig" toe! 

 

3 Heer, ontferm U over ons, 

Open Uwe Vader armen, 

Stort Uw zegen over ons, 

Neem ons op in Uw erbarmen! 

Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 

Laat ons niet verloren gaan! 

 



Aanvangslied: Opwekking 167: 1, 2 en 3 

1 Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze Heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot Zijn eer 
 

2 Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

‘t Werk van God is niet te keren 

Omdat Hij er over waakt 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

3 Prijs de Heer, de weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus, Triomfator 

Mijn Verlosser, Middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik U mijn dank en eer 

T'is Uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Opwekking 293. Bereidt de weg van de Heer. 

1 Bereidt de weg van de Heer, 

effent de baan in Jezus' naam. 

Hij zal de poorten van  

uw hart binnengaan. 

Hosanna, wij volgen de Heer. 
 

Refrein: 

Wij zullen heel de aarde vullen met lof. 

Jezus is Heer, aan Hem alle eer. 

Wij willen Hem alleen, 

geen ander als Heer. 

Hosanna, wij volgen de Heer. 

 

 

2 En Jezus komt weer terug, 

wij zullen Hem zien in al zijn pracht, 

vol glorie en macht, 

maar wij ervaren nu reeds zijn koningschap. 

Hosanna, wij dienen de Heer. 
 

Refrein:  
 

3 Zijn rijk breekt krachtig baan. 

De schepping wordt vrij 

onder zijn heerschappij. 

Eens buigt zich elke knie 

en juicht elke tong: 

Hosanna, want Jezus is Heer. 



Opwekking 571 

Dit is de dag die de Heer ons geeft 

wees daarom blij en vier het feest.  

Dit is de dag die de Heer ons geeft;  

wees daarom blij, wees daarom blij  

en vier het feest!  

 

 
 

(m):   Zijn hand die leidt mij, (echo vr.)  

(m):   Hij wandelt naast mij, (echo vr.)  

(allen): Hij leeft nu in mij  

en zijn liefde vult mijn ziel.  

(m):   Hij is mijn redder, (echo vr.)  

(m):   Hij's mijn bevrijder, (echo vr.)  

(allen): en overvloedig geeft Hij  

zijn liefde iedere dag! ,  
 

laatste keer:  

Dit is de dag die de Heer ons geeft;  

wees daarom blij en vier het feest.  

Dit is de dag die de Heer ons geeft;  

(m):   wees daarom blij, (echo vr.) (2x)  

(m):   wees daarom blij,  

(allen): wees daarom blij en vier het feest. 
 

Gebed 
 

Opwekking 11  

1 Jezus sprak hier op aard': 

Mensen kom tot Mij, 

dat is Mij alles waard, 

Ik maak waarlijk vrij. 
 

Refrein: Er is een Heer, er is een Heer, 

er is een Heer, er is een Heer. 

Alleen Hij wacht, 

totdat Hij ook voor jou zorgen mag. 

2 Stel niet uit. Zeg tot Hem: 

wees nu ook mijn Heer. 

Luister steeds naar zijn stem, 

Hij geeft leven weer 
 

Refrein: 

3 Spoedig komt Christus weer. 

Heel de schepping buigt 

vol ontzag zich terneer. 

Hij is aller Heer. 
 

Refrein: 
 

Kindermoment 
 

Gebed voor schriftlezing 

 



Schriftlezing Psalm 139 (NBG 51) 
 

Opwekking 181 

Majesteit, groot is zijn majesteit; 

lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 

Majesteit, God, die de zijne leidt. 

Vanaf Zijn troon vestigt Zijn Zoon  

zijn heerschappij. 

Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus. 

Volk van God, kom en breng lof aan Jezus, de koning. 

Majesteit, groot is zijn majesteit. 

Dwars door de dood werd Hij verhoogd. 

Jezus regeert! 
 

Preek: ‘God weet alles!?’ 
 

Luisterlied: Een toekomst vol van hoop (Chr. Koor Jigdaljahu) 
 

Opwekking 222

1 Doorgrond mijn hart 

En ken mijn weg, o Heer 

Beproef m'en zie  

wat niet is tot Uw eer 

Is soms de weg 

Die 'k ga niet goed voor mij? 

Leid m'op de eeuw'ge weg 

Heer, maak mij vrij! 

2 O Heer, heb dank,  

'k mag toch de Uwe zijn 

Uw dierbaar bloed  

wast mij van zonden rein 

Doop mij met vuur 

Opdat 'k mij niet meer schaam 

’k Wil leven Heer,  

tot eer van Uwe naam
 

3 Zie Heer, hier ben 'k 

Maak mij een vat voor U 

Woon in mijn hart 

Vernieuw het, doe het nu 

Verbreek mijn wil 

Maak m'ook van hoogmoed vrij 

'K Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij 

4 O, heil'ge Geest,  

kom tot Uw heerschappij 

Schenk een herleving en begin bij mij 

Zegen Uw volk 

Maak 't als een bruid bereid 

Wachtend op Jezus' komst in 

heerlijkheid (2x)



Gezang 136 (NHBundel) 

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere! 

Dat aard' en hemel de lof zijner glorie vermere! 

Meng in 't geklank, ziel, uw aanbiddende dank: 

zing' al wat ademt de Here! 
 

2 Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren, 

die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren, 

die met zijn staf heerst van de wieg tot het graf: 

psalmzing' uw hart met de snaren! 
 

Collecte 
 

Opwekking 174/349 

Refrein: Juicht, want Jezus is Heer 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere 

Van Hem, die ons liefheeft 

Hij is verrezen en leeft 

Jezus, de Koning, die mensen 

Het leven weer geeft 
 

Hij is verheerlijkt, 

als Koning verheven, zo hoog, 

'k zal Hem prijzen. 

Hij is verheerlijkt, 

voor eeuwig verheerlijkt 

en ik verhoog zijn naam. 

Hij is mijn God, 

zijn waarheid houdt eeuwig stand. 

hemel en aard' 

verheugen zich in zijn naam. 

Hij is verheerlijkt, 

als Koning verheven, zo hoog. 
 

Refrein: 
 

Dankgebed en voorbede 



Gezang 135: 1, 2 (NHBundel) 

1 Dankt, dankt nu allen God 

met blijde feestgezangen! 

Van Hem is 't heug'lijk lot, 

het heil, dat wij ontvangen. 

Hij ziet in Christus ons 

altijd genadig aan, 

en heeft ons dag aan dag 

met goedheid overlaân. 

2 Hij, d' eeuwig rijke God, 

wil ons reeds in dit leven 

zijn vreed' en heilgenot, 

als aan zijn kind'ren geven. 

Hij zal ons door zijn Geest 

vermeerd'ren licht en kracht, 

en ons uit alle nood 

verlossen door zijn macht. 
 

Zegenbede 

 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken 

 

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na de dienst. 

 
       Diaconie                                     Kerkvoogdij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda Dorpskerk: 
 

17 september 2023 13.00 -17.00 uur Passie door Kunst  met om 16.00 uur  

                          een muzikaal intermezzo van een koperkwartet van Sursum Corda 
 

20 september 2023 Bidstond (Iedere woensdagavond vanaf 19.00 ) 
 

24 september 2023 Startzondag 10.00 uur, voorganger Dhr. A. van Heusden 
 

25 september 2023 Thema Bijbelstudie-avond (iedere laatste maandag van de maand) 

Gebouw Irene - Koffie of thee 19:45 uur - Aanvang: 20:00 uur 

Spreker: Christian Stier 

Thema: ‘Het Midden-Oostenconflict door het oog van Israëls profeten’ 

Dit jaar viert Israël haar 75-jarig bestaan. De discussie over de identiteit en zelfs 

het bestaansrecht van de Joodse staat is heftiger dan ooit. 

Naast het anti-Israëlisme groeit ook het wereldwijde antisemitisme explosief. 

Op maandavond 25 september neemt Christian Stier ons mee in een aantal 

belangrijke ontwikkelingen rondom Israël. Het is van groot belang om onze kennis 

en inzichten niet uitsluitend vanuit de media te verzamelen, maar vooral te 

luisteren naar wat Israëls profeten hebben voorzegd. 

Hun eeuwenoude boodschappen zijn namelijk actueler dan ooit te voren! 
 

1 oktober 2023 10.00 uur Ochtenddienst, voorganger Ds  D.I.B. v.d. Meulen 
 

1 oktober 2023 10.00 uur Zangdienst  

                                           mmv Cornelis Schaap, Bertus Buijs en René Spaargaren.  
 

7 oktober 2023 Vrouwen Proeverij           Thema: ‘het goede Leven’   

      (zie website hervormdaalsmeer.nl) 

      Aanmelden (graag voor 1 oktober)  

      via proeverij.dorpskerk@gmail.com of telefonisch 06 115 68 975 
 

3 t/m 23 november 2023 Escaperoom  

                  Thema: ‘Ga mee rond de Middellandse Zee’ 

                             Beleef de reizen van Paulus in een onvergetelijke ESCAPEROOM 
 

 

 

>> informatie over de activiteiten in de Dorpskerk op hervormdaalsmeer.nl << 

mailto:proeverij.dorpskerk@gmail.com

