
Kerkdienst                    17 September 2023 
Ds. E. Westerman                      10:00 uur 
Thema “Hoe en waar dan ook: leven in de vreugde van De 
Wijnstok!” 
Schriftlezing: Lucas 21:25-28, Mattheus 10:16, Psalm 16:18, (NBV 21) 

 Johannes 15:1-11, 17:13 (NBG 51) 
Organist: Ludo Breman 
Muziekteam: Band Latreia 
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Hervormd 
Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan ? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. 
 
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan ? 
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer ! 
 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U ! 
 

Stil gebed 
 

Woord van afhankelijkheid & groet 
 

Psalm 5: 6, 7 Maar die uw lieve naam belijden 
 

6. Maar die uw lieve naam belijden, 
vinden een schuilplaats aan uw hart: 
zij zullen vrij van zorg en smart 
juichende zich in U verblijden 
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te allen tijde. 
 
7. Want gij vervult wat Gij beloofde, 
die vromen met uw zegen dekt: 
o Heer, uw sterke vrede strekt 
tot schild en schutse voor de hoofden 
van die geloofden. 
 

Lucas 21:25-28 (NBV 21) 
 

25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde 
zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 
26 de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, 
want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk 
de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer 
dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing 
is nabij!’ 
 

Inleiding op de dienst 
 

Gebed waarin we ons klein maken en vragen om ontferming 
 

Johannes de Heer 62 Jezus, mijn Heiland, groot is Uw liefde 
 

1. Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde! 
Gij kwaamt op aarde tot redding der wereld, 
om haar van zonden eeuwig te bevrijden, 
dank, Here Jezus! 
 
2. Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde! 
Gij gaaft Uw leven ten prijs onzer zielen: 
dies is geen vijand nu ooit meer te vrezen 
voor Uw verlosten. 
 
3. Jezus, mijn Heiland, leer ons U te kennen 
leer ons te leven, te lijden, te wachten, 
om U voor eeuwig lof en eer te geven, 
U en de Vader. 
 

Mattheus 10:16 (NBV 21) 
 

16 Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus 
scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif. 
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Psalm 16:8 (NBV 21) 
 

8 Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, 
wankel ik niet. 
 

Psalm 27: 7 O, als ik niet met opgeheven hoofde 
 

7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Kindermoment 
 

Bij God is het goed 
Psalm 46 
 

Bij Goed zijn we Veilig.  
 

 
 

Kinderopwekking 233 God heeft een plan met je Leven 
 

God heeft een plan met je leven,  
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen,  
't is meer dan een gevoel. 
 
Hij doet meer dan je kan bidden,  
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp en de Hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd,  
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in een moeilijke tijd: God is trouw. 
 

Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  

 

Johannes 15:1-11 & 17:13 (NBG 51) 
 

15 1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. 2 Elke rank aan Mij, 
die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, 
opdat zij meer vrucht drage. 3 Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u 
gesproken heb; 4 blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan 
dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in 
Mij niet blijft. 5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in 
hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 6 Wie in Mij 
niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en 
werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 7 Indien gij in Mij blijft en mijn 
woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 8 Hierin is 
mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. 9 
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 10 
Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de 
geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. 11 Dit heb Ik tot u 
gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 

 
17 13 Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn 
blijdschap in zichzelf mogen hebben. 
 

Gezang 78: 1, 2 Laat me in U blijven, groeien, bloeien 
 

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
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Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 

Verkondiging: “Hoe en waar dan ook: leven in de vreugde van De Wijnstok!” 
 

Johannes 15:11 & 17:13 (NBG 51) 
 

15 11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap 
vervuld worde. 

 

17 13 Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn 
blijdschap in zichzelf mogen hebben. 
 

Opwekking 733 Tienduizend redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 
Loof de Heer, o mijn ziel. 



 

6 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 2x  

 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 

Lofprijzing, dank en voorbede 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht 
 

Dank U voor deze nieuwe dag  
die ik van U ontvangen mag,  
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.  
U geeft uw liefde telkens weer  
en uw genade keer op keer,  
iedere morgen, elke dag opnieuw.  
 
U geeft mij vrede  
die de wereld niet geeft,  
U geeft mij blijdschap  
door uw Heilige Geest.   
 

Ja, de blijdschap die U mij geeft,  
is meer dan de vreugde die de wereld heeft.  

 
Als de zon schijnt en in de donkere nacht;  
de vreugde van U is mijn kracht,  
de vreugde van U is mijn kracht. 
 

Gezang 259 Halleluja! Lof zij het Lam 
 

1. Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 
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2. Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
bestemd voor ‘Werelddiaconaat Myanmar’ van Kerk in Actie 
 
U kunt uw collecte voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’, overmaken 
op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. 
Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters & 

Dianconie of QR code Kerkrentmeesters  → 
 
De uitgaanscollecte is voor ‘Werelddiaconaat Myanmar’ van Kerk in Actie  
In Myanmar helpt Kerk in Actie vrouwen en jongeren om op eigen benen te staan. In tien 
dorpen leren jongeren en vrouwen hun landbouwproductie te verbeteren. Ook leren zij hoe 
ze hun gewassen zelf kunnen gebruiken, of kunnen verwerken tot consumentenproducten 
voor de verkoop. Ester is één van hen. Zij leerde sojabonen te verbouwen. “Wij aten nooit 
sojabonen, maar er zitten heel veel voedingsstoffen in.” Het toenemende geweld in 
Myanmar bemoeilijkt de uitvoering van dit project. Toch is dit project juist nu heel 

belangrijk: door perspectief te bieden hoopt dit project te voorkomen 
dat jongeren gerekruteerd worden door gewapende groepen.  
Voor meer informatie zou ik zeker even kijken op de site van 
www.Kerkinactie.nl  
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de ZWO NL73 
RABO 0380 1440 69 o.v.v. ‘Werelddiaconaat Myanmar’ of QR code ZWO 
 

 
Volgende week 
Zondag 24 September 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Startzondag 
Zondag 24 september 2023, Kids praise, 16 uur, Kerkzaal, 

Kerk op schoot, 16 uur, in ’t Anker, Ds. M.J. Zandbergen 
 
(Kids praise, alleen via YouTube kanaal te volgen)  
 

http://www.kerkinactie.nl/
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De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk 
oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 

 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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