Zingen in de Dorpskerk
1 oktober 2023 18.30 uur

Heel hartelijk welkom in deze muzikale dienst. De
voorganger is: ds. Menno Zandbergen.

Orgel: Cornelis Schaap

Piano: Bertus Buijs

Zang: René Spaargaren

Thema: Delen in de toekomst van Israél

Orgelspel

Welkom

Psalm 65:1en72: 7
De stilte zingt U toe, o Heere, Laat ons de grote naam bezingen
in uw verheven oord. van Hem die Isrel leidt,
Wij zullen ons naar Sion keren want Hij alleen doet grote dingen,
waar Gij ons bidden hoort. zijn roem vervull' de tijd.
Daar zal men, Heer, tot U zich Looft God de Heer, Hij openbaarde
wenden, zijn wonderen, zijn eer.
tot U komt al wat leeft, Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
tot U, o redder uit ellende, Ja, amen, looft de Heer.

die alle schuld vergeeft.
Stil gebed — votum — groet

Hemelhoog 266: 1

1.Er is een volk door God Refrein

gekozen, Hoor Israél, o volk van God,

om tot zijn licht te zijn. keer weer terug naar zijn gebod.
Het werd uit slavernij gedragen, Hij zal zijn liefde nooit verlaten,
op reis door de woestijn. jij hoort bij Hem.

Het heeft de wet van God Jeruzalem, verscheurde stad,
gekregen, een woord van de Redder komt straks op jouw

zuiverheid, een leidraad voor het pad,
goede leven, dat ons in waarheid Hij zal zich over jou ontfermen,
leidt. jij bent van Hem.



Waarom Israél? Een volk door God gekozen

Schriftlezing Efeziérs 1: 13-14

[13] In Hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het
evangelie van uw redding — in Hem bent u, toen u tot geloof kwam,
gemerkt met het stempel van de heilige Geest, die ons beloofd is [14] als
voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost
zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Gebed

Gezang 464: 1 en 2
1. Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.

Luisterlied El Shaddai
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon
na Adonai
door de eeuwen blijft uw naam
als een sterke rots bestaan
El Shaddai, El Shaddai,
ercham®cha na Adonai
en die naam verhogen wij: El
Shaddai

El Shaddai, EI Shaddai, EI Elyon
na Adonai

door de eeuwen blijft uw naam
als een sterke rots bestaan

El Shaddai, El Shaddai,
erchamécha na Adonai

en die naam verhogen wij: El
Shaddai

Waarom Israél?

2. Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!

Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,

die de zijnen niet vergeet!

Voor uw volk in de woestijn wilde
U een herder zijn

door de sterkte van uw hand

week de zee terug voor het land
Bij de armen in hun nood kwam U
als het levend brood

en door uw grootheid werd uw volk
bevrijd

Jarenlang had men vertrouwd,
dat de Christus komen zou.
Maar toen Hij op aarde kwam,
was Hij kwetsbaar als een lam.
Niemand had op dat moment,
Hem als Zoon van God herkend.
Enin’tlijden van die nacht

is uw grootste werk volbracht.



Schriftlezing Psalm 18: 1 en 2

Voor de koorleider. Van David, de dienaar van de Heer. Hij sprak de
woorden van dit lied tot de Heer toen de Heer hem aan de greep van zijn
vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul. 2 Hij zei: Ik heb U lief, Heer,

mijn sterkte,

Opwekking 367
Als God zijn stem doet horen in
Israél
dan zien wij al zijn luister en macht.
Kom naar de heilige berg van God.
Zing dit feestlied in de nacht.

Dan toont Hij zijn kracht

en de blinden zullen zien.

De doven verstaan zijn stem.

De tong van de stomme

zal zingen in de nacht.

De lamme zal dansen voor Hem.

Refrein

Psalm 116: 2, 3 en 8
2. Toen de benauwdheid dreigend
op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij
bekropen,
heb ik de naam des Heeren
aangeroepen
en weende: Heer mijn God,
bewaar mijn ziel !

8. Voor 't oog van al de zijnen zal
ik Hem

offers van dank naar mijn beloften
brengen,

in 's Heeren voorhof mijn gejubel
mengen

met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Refrein:

Hij s de Machtige van Israél.
De Machtige van Israél.

Zijn stem wordt gehoord

in de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israél.

De dorre woestijn zal gaan

bloeien als een roos.

De wildernis jubelt en lacht.

Spreek tot het hart

van wie moe is en bang: Wees
sterk. De Heer vernieuwt uw kracht!

Refrein

3. Hij is goedgunstig in
gerechtigheid,

Hij wil zich altijd over ons
ontfermen.

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige,
beschermen.

Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u
bevrijd.



Waarom Israél? We delen een hoopvolle toekomst

Opwekking 34
Hiné matov oema na-im
shévet achiem gam jaachad

Hiné matov oema na-im
shévet achiem gam jaachad

Waarom Israél? Jeruzalem. Stad van conflicten. Stad van vrede

Luisterlied Opwekking 744
Jeruzalem, de stad van trouw.
Jeruzalem, de heilige stad.
Jeruzalem, gezegend ben je,
God heeft jou zo liefgehad.

Jeruzalem, geliefde stad.
Jeruzalem, de stad van de Heer.
Jeruzalem, gezegend ben je, God
brengt in jouw lot een keer.

Wij treuren om de pijn die jij moet
lijden en bidden dat de Heer je zal
bevrijden. Shalom is er voor hen
die bidden om vrede voor
Jeruzalem en rust binnen haar
muren. Shalom, Jeruzalem, mag
zijn vrede eeuwig duren.

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem
en rust binnen je muren.

Shalom, Jeruzalem, mag zijn
vrede eeuwig duren.

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem
en rust binnen je muren. Shalom,
Jeruzalem, mag zijn vrede eeuwig
duren.

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem
en rust binnen je muren. Shalom,
Jeruzalem, mag zijn vrede, zijn
vrede eeuwig duren!



Samenzang ELB 413:1,2,3en 4
1. Lichtstad met uw paarlen
poorten,

Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
Refrein

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem

In die stad met paarlen poorten

In het nieuw Jeruzalem.

Refrein

Dankgebed

Refrein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen
tranen. In het nieuw Jeruzalem.

3. Schoon tehuis voor moede
pelgrims

Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Refrein

Collecte — Orgel speelt ‘De heilige stad’

ELB 194:1,2,3en 4
1 Eris een stad voor vriend en
vreemde
diep in het bloemendal,
er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal.

2 Eris een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,

er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal.

4 Eris een wereld zonder
grenzen,

zo groot als het heelal.

Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal.

Zegen

Refrein:

Jeroesjalajiem, stad van God,
wees voor de mensen een veilig
huis.

Jeroesjalajiem, stad van vrede,
breng ons weer thuis.

3 Eris een tafel om te eten
voorbij het niemandsland.

Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal.



