
Zangdienst                            15 Oktober 2023 
Ds. M.J. Zandbergen                          10:00 uur 
Thema: “Ga je Mee?” 
Schriftlezing: Lucas 5:27-28, 8:5-8 (NBV) 
Organist: Joshua Prins 
Muziekteam: Oosterkerk Band 
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Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Johannes de Heer 57 Er komen stromen van zegen 
 

1. Er komen stromen van zegen. 
Dat heeft Gods woord ons beloofd; 
stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
 

Stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 

 
2. Er komen stromen van zegen, 
heerlijk verkwikkend zal 't zijn: 
op de valleien en bergen 
zal er nieuw leven dan zijn. 
 

Stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 

 
3. Er komen stromen van zegen, 
zend ons die Heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
geef z' ons voortdurend, o Heer! 
 

Stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
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Stil gebed, votum en groet 
 

Johannes de Heer 33 Daar ruist langs de wolken 
 

1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
 
2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
die, om ons te redden, de hemel verliet? 
 
3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in t stof, 
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer, 
want Gij zijt der mensen en Engelen Heer! 
 

Inleiding “Ga je mee?” 
 

Sela Ruimte voor U (luisterlied) 
 

De dagen gaan haastig voorbij.  
Waar is er ruimte voor U?  
U roept ons, maar wie heeft er tijd?  
Waar is er ruimte voor U?  
Wanneer staan wij nog stil,  
stil bij uw stem?   
De dagen gaan haastig voorbij.  
Waar is er ruimte voor U?  
 
Heer, leer ons uw tempel te zijn.  
Maak ons een ruimte voor U.  
Heer, breng ons tot rust in de tijd.  
Maak ons een ruimte voor U.  
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Wanneer staan wij nog stil,  
stil bij uw stem?   
Heer, leer ons uw tempel te zijn.  
Maak ons een ruimte voor U.  
 
U sprak en U maakte  
en zag: het was goed.  
Alles is ruimte voor U:  
de zee en het land,  
ons hart, ons verstand;  
alles is ruimte voor U.  
Zo zijn wij ruimte voor U. 
 

Johannes de Heer 210 Kom tot uw Heiland, toef langer niet 
 

1. Kom tot uw Heiland, toef langer niet. 
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, 
die ook voor u de hemel verliet. 
Hoor naar Zijn roepstem kom! 
 

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 
van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; 
als zij vergaad'ren rondom de troon, 
daar waar de eng'len staan. 

 
2. "Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem. 
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 
o, luister naar die lief'lijke stem: 
toef langer niet, maar kom! 
 

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 
van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; 
als zij vergaad'ren rondom de troon, 
daar waar de eng'len staan. 

 
3. Wil toch bedenken: Hij is nabij; 
volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 
Luister, Hij spreekt tot U en tot mij: 
"Komt tot Mij, zondaars, komt!" 
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Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 
van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; 
als zij vergaad'ren rondom de troon, 
daar waar de eng'len staan. 

 

Kindermoment 
 

Een lied over de tempel 
Psalm 84 
 

Een lied over de tempel. De tempel is het huis van God. 
Het is een plek waar je dicht bij God kunt zijn, een plek 
om naar te verlangen. 

 

Kinderopwekking 4 Is je deur nog op slot 
 

Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr, 
doe 'm open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
 

Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is, 
maar 't is er nog zo donker, 
er is iets wat ik mis. 
 

Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr, 
doe 'm open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 

 

Gebed 
 

Lucas 5:27-28 (NBV) 
 

27 Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi 
heette. Hij zei tegen hem: ‘Volg mij!’ 28 Levi stond op, liet alles achter en volgde 
hem. 
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Sela Blijf in mij (luisterlied) 
 

Kom je mee en volg je mij? 
Ik roep je bij je naam. 
Zul je gaan waar ik je leid? 
Ik maak je nieuw voortaan. 
Laat mijn diepe liefde zien; 
laat zo zien dat jij mij dient. 
Laat mijn leven groeien 
diep in jou en blijf in mij. 
   
Laat je achter wie je was 
en leef je nu voor mij? 
Want je wint je leven pas 
als jij het vindt in mij. 
En mijn liefde spoort je aan 
om de wereld in te gaan. 
Dan raak ik de mensen aan 
in jou en jij in mij. 
  
Heer, uw roepstem echoot door; 
U roept mij bij mijn naam. 
Leer mij volgen in uw spoor 
en maak mij nieuw voortaan. 
Geef mij steeds opnieuw de moed, 
want mijn hart weet: U bent goed. 
Ik heb lief en leef en groei 
in U en U in mij. 
 

Overdenking “Ga je mee?” 
 

Opwekking 554 Mijn verlosser leeft 
 

Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 
 

'k Hef een banier op,  
mijn Heer stond op uit het graf. 
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Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 

 
Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 
 

'k Hef een banier op,  
mijn Heer stond op uit het graf. 
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 

 
U draagt mijn lasten en richt mij op, 
om dansend op de berg te zien 
hoe U weer komen zal. 

 
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 
 

Johannes de Heer 197: 1, 2, 3 Volle verzeek’ring, Jezus is mijn! 
 

1. Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed. 
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, 
wedergeboren door Jezus' bloed. 
 

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 

 
2. Voll' onderwerping, Zijn eigendom, 
in Hem te rusten, heerlijk genot! 
't Eigen ik doden, Zijn wil alleen; 
rijk in mijn Heiland, leven voor God. 
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Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 

 
3. Volle verlossing, gans vrij te zijn, 
'k mag alles leggen in Zijne hand; 
't harte naar boven, 't oog hemelwaarts; 
zo Jezus volgen naar 't Vaderland. 
 

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 

 

Overdenking “Ga je mee?” 
 

Johannes de Heer 7 Als g’ in nood gezeten 
 

1. Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood! 
's Heren trouw is groot, 
en op 't nacht'lijk duister, 
volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, 
ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, 
uw toeverlaat. 
 
2. God blijft voor u zorgen, 
goed is de Heer, 
en met elke morgen, 
keert Zijn goedheid weer. 
Schoon g' in 't verdriet, 
nergens uitkomst ziet, 
groter dan de Helper, 
is de nood toch niet. 
Wat ons ontviele, 
Redder in nood, 
red slechts onze ziele, 
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uit zond' en dood. 
 

Lucas 8:5-8 (NBV) 
 

5 ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel 
er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. 6 Er viel 
ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit 
door gebrek aan water. 7 Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels 
opschoten verstikten ze het. 8 Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en 
dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er 
met luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’ 
 

Johannes de Heer 133: 1, 2, 3 Hij die rustig en stil 
 

1. Hij die rustig en stil 
zich steeds voegt naar Gods wil, 
Hem in alles vertrouwt en gelooft, 
die slechts hoort naar Zijn stem, 
zich geheel geeft aan Hem, 
smaakt een vreugde die nimmer verdooft. 

 
Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem; 
blijf maar rustig vertrouwen. 
Altijd ziende op Hem. 
 

2. Loeit de levensorkaan, 
komt er zorg op ons aan: 
't is Zijn glimlach, die alles verdrijft. 
Klagen, zuchten, geween, 
vrees en twijfel gaan heen, 
als wij rustig vertrouwen in Hem. 
 

Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem; 
blijf maar rustig vertrouwen. 
Altijd ziende op Hem. 

 
3. Wordt u moeite en strijd 
door de mensen bereid: 
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed! 
Hij draagt u, ook uw kruis, 
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brengt straks veilig u thuis, 
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'. 
 

Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem; 
blijf maar rustig vertrouwen. 
Altijd ziende op Hem. 

 

Overdenking “Ga je mee?” 
 

Johannes de Heer 232: 1, 2, 4 Waarheen, pelgrims,  
 waarheen gaat gij 
 

1. "Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij, 
't oog omhoog en hand in hand?" 
Wij gaan op des Konings roepstem naar ons huis en Vaderland. 
Over bergen en door dalen, gaan wij naar die blijde zalen, 
gaan wij naar die blijde zalen van Gods huis in 't Vaderland. 
Gaan wij naar die blijde zalen van Gods huis in 't Vaderland. 
 
2. "Storm en duisternis bedreigt u; zijt daartegen gij bestand?" 
Waarom zou ons harte vrezen, wand'lend aan des Heren hand? 
Jezus Zelf zal voor ons strijden en door storm en nacht ons leiden, 
en door storm en nacht ons leiden, naar Gods huis in 't vaderland. 
en door storm en nacht ons leiden, naar Gods huis in 't vaderland. 
 
4. "Pelgrims, zegt ons, mogen wij ook met u trekken naar dat land?" 
Komt, weest welkom, volgt ons allen, 't oog omhoog en hand aan hand. 
Bij der eng'len vreugdezangen zal ons Jezus Zelf ontvangen, 
zal ons Jezus Zelf ontvangen, in Gods huis in 't Vaderland. 
zal ons Jezus Zelf ontvangen, in Gods huis in 't Vaderland. 
 

Johannes de Heer 523: 1, 3 Veilig in Jezus’ armen 
 

1. Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
daar, in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len, 
zingend van liefd'en vree, 
ruisen uit's hemels zalen, 
over de glazen zee. 
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Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
daar, in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 

 
3. Jezus, mijn dierb're Toevlucht,  
Jezus, Gij stierf voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen 
eeuwig mijn hope zij! 
Heer, laat mij lijdzaam wachten,  
totdat het duister vliedt  
en 't oog aan gindse kusten  
Uw heillicht gloren ziet. 
 

Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 
Jezus, Gij stierf voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen 
eeuwig mijn hope zij! 

 

Dankgebed, voorbede 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Opwekking 665 Tot aan die dag (tijdens de collecte) 
 

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt  
en de doden zullen opstaan. 
Ooit komt er een dag dat U terugkomt op een wolk  
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon.  
 
Ooit zal het zo zijn, dat we leven in een stad,  
waar geen pijn en geen verdriet is.  
Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad,  
dat de Vader onze tranen wist.   
 

Tot aan die dag wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen,  
als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag! 
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Ooit zal het zo zijn, dat we leven in een stad,  
waar geen pijn en geen verdriet is.  
Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad,  
dat de Vader onze tranen wist.  
 

Tot aan die dag wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen,  
als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag! 

 
Ik verlang zo naar de dag  
dat ik neerkniel aan uw voeten  
en ik U mag herkennen aan uw stem.  
Als we samen hand in hand  
het hemels paradijs betreden,  
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.   
 

 
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen,  
als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag! 

 
Tot aan die dag!  
Tot aan die dag! 

 

Evangelische Liedbundel 413 Lichtstad met uw paarlen poorten 
 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,  
Wond're stad zo hoog gebouwd,  
Nimmer heeft men op deez' aarde,  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem,  
Daar geen rouw meer en geen tranen,  
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In het nieuw Jeruzalem. 
 
2. Heilig oord vol licht en glorie,  
Waar de boom des levens bloeit,  
En de stroom van levend water,  
Door de gouden godsstad vloeit. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem,  
Daar geen rouw meer en geen tranen,  
In het nieuw Jeruzalem. 

 
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,  
Komend uit de zandwoestijn,  
Waar zij rusten van hun werken,  
Bij de springende fontein. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem,  
Daar geen rouw meer en geen tranen,  
In het nieuw Jeruzalem. 

 
4. Wat een vreugde zal dat wezen,  
Straks vereend te zijn met Hem,  
In die stad met paarlen poorten,  
In het nieuw Jeruzalem. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem,  
Daar geen rouw meer en geen tranen,  
In het nieuw Jeruzalem. 

 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Kerke en Beheer’ 
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U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’, 
overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. 
Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters & Diaconie of 
QR code Kerkrentmeesters 
 

De uitgangscollecte is voor ‘Kerk en Beheer 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen wat 
tot de kerkdienst en samenkomsten behoort. Maar ook het 
onderhouden van alle gebouwen, dat tot de gemeente behoort. U kunt 
uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters 
NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. ‘Kerk 
en Beheer’ of QR code Kerkrentmeesters 

 
Volgende week 
 
Zondag 22 Oktober 2023, kerkdienst, 10 uur, Dhr. P. Mostert, Hendrik Ido Ambacht 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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