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Thema:  Een stem uit de hemel zegt: GA MEE …!  

                Maar … met wie eigenlijk …? 
 

 
Voor de dienst: 
Zingen: Hemelhoog 259 – Heer van de eeuwigheid … 
Heer van de eeuwigheid, 
laat ons uw glorie zien. 
Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 
 

Kom in uw wijsheid en macht, 
vol van uw glorie en kracht. 
Hoor naar de roep van ons hart, 
toon uw heerlijkheid. 

En ieder zal U zien, 
die komt in majesteit. 
 
Refrein: 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 

dan juicht elke tong: 
‘U alleen bent Heer!’ 
Adonai. 

 
Zie Jeruzalem wacht, 
heft haar lofzang omhoog; 
alle poorten zien uit 
naar de dag dat U komt. 
 

 
 
En hoor hoe Sion zingt: 
‘Gezegend, Hij die komt.’ 

U bent Heer over al wat leeft.      ) 
U bent Heer over al wat leeft.      ) 2x 
 



Zingen: Opwekking 269 – Baruch HaShem Adonai 
Baruch haShem Adonai, 
Baruch haShem Adonai. 
Gezegend zij de naam van de Heer. 
Baruch haShem Adonai. 
    
Begin  
Welkom en afkondigingen 
Zingen: Psalm 121:1,2,4 – Ik sla mijn ogen op en zie … 
1 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
2 
Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 
4 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid – Groet 
 
We gedenken Arie van Dam 
Woorden van gedenken  
Zingen: Joh de Heer 283:1,2 – Vaste Rots van mijn behoud 
1 
Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schaûw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 

2 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 



Een stem uit de hemel zegt: GA MEE …! 
Inleiding op deze Israëlzondag + lezing: Zacharia 8:23 (NBV21) 
Een verontwaardigde vrouw (Rebecca de Graaf-van Gelder) 
 
Meegaan in de richting die de HEER van de hemelse machten wijst 
Lezing Zacharia 8:16-17 (NBV21) 
Gebed van verootmoediging en toewijding 
Genade van de HEER der hemelse machten: Jesaja 1:18 en Johannes 1:29-34 
(NBV21) 
 
Lofprijzing en dank 
Zingen: Opwekking 266 – Heer U leidde mij in de wildernis … 
Heer, U leidde mij in de wildernis,       ) 
in het dal van Achor,                      ) 2x 
en opnieuw sprak U tot mijn hart.         ) 
 
Daar zal ik zingen, voor U zingen 
als in de dagen van mijn jeugd, 
in het dal van Achor klinkt mijn lied. 
 
Refrein: 
Want God maakte het dal 
tot een deur der hoop. 
Daarom zing ik vol vreugd dit lied. 

 
Zing halleluja, halleluja, zing 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, amen. 

 
Zingen: Opwekking 496 – Kadosj, Kadosj … (Heilig, Heilig …) 
Kadosh, kadosh, kadosh. 
Kadosh, kadosh, kadosh. 
Adonai Elohim, tz’ vaoth, 
Adonai Elohim, tz’ vaoth. 

 
Refrein 1: 
Asher hayah v’hoveh v’yavo! 
Asher hayah v’hoveh v’yavo!

 
Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig 
is de Heer onze God, de Almachtige, 
is de Heer onze God, de Almachtige, 
 

die was en die is       ) 
en die komen zal,       ) 
die was en die is       ) 2x 
en die komen zal.       ) 

 
  



Gods wegen en trouw kennen door Zijn Woord 
Gebed om de Heilige Geest  
Kindermoment: Verzamelen !! … om mee te gaan! 
 
Schriftlezingen door Sjoerd den Braber: 
Zacharia 8:1-8 en 16-23 (NBV21) gevolgd door het zingen van Psalm 136:1  
Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
en Johannes 1:35-40 (NBV21)  
opnieuw gevolgd door het zingen van Psalm 136:1  
Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Preek: Een stem uit de hemel zegt: GA MEE …!  
                   Maar … met wie eigenlijk …? 
Zingen: Psalm 87:1,2,3,4 – Op Sions berg sticht God zijn heilge stede … 
1    
Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
2    
Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
3    
God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 
 
  



4    
Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: "In U zijn al onze fonteinen". 
   
Met God ‘meebewegen’ – Gebeden en gaven 
Lofprijzing en dank  
Gebeden – voorbeden – gebed voor Israël – afgesloten met een gezongen 
zegen over het volk Israël:  
Opwekking 189 (alleen!) vers 3 (2x) : De Heer zegene u … 
De Heer zegene u, 
de Heer zegene u. 
Hij, die de hemel en aarde gemaakt heeft 
zegene u. 
 
Inzameling van de gaven (mededeling kerkrentmeesters) 
 
Gezegend onderweg 
Zingen: Gezang 39:2,4,8,9 – De wijnstok bloeit, de vijgeboom zal dragen … 
2    
De wijn stok bloeit, de vijgenboom 
zal dragen. 
Dit zal een oogstfeest zijn van 
welbehagen. 
Sion, verblijd u, want de Here doet 
u waarlijk goed. 

4    
Daarna doet God de hoge hemel 
open 
en antwoordt op uw bidden en uw 
hopen. 
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 

8    
De geestesstorm zal door de wereld 
varen. 
God zal zijn volle glorie openbaren. 
In bloed en duister zal het licht 
vergaan 
van zon en maan. 

9    
En allen die naar 's Heren wegen 
vragen, 
die van zijn grote naam het zegel 
dragen, 
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest 
van Woord en Geest. 

 
Zegen 
  



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    Christenen voor Israël

 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

Collecte Israël Zondag 
Vandaag wordt er speciaal gecollecteerd voor twee organisatie die zich nauw 
verbonden voelen met Israël. Een van de organisaties is Israël en de Bijbel. 
Xij houden zich o.a. bezig met Bijbelverspreiding onder het Joodse volk en 
daarnaast geven ze ook Bijbelonderwijs.  
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
https://www.israelendebijbel.nl 
De tweede organisatie is Christen voor Israël en dan specifiek voor het 
project Hineni- een Humanitair restaurant. Korte omschrijving van wat 
Heneni doet is: 
In 1995 opende de Nederlands-Joodse Benjamin Philip de organisatie Hineni 
in Jeruzalem. Zijn doel is om een betere maatschappij te creëren, met de 
focus op maatschappelijke en geestelijke zorg. Hineni biedt hulp aan veel 
verschillende groepen zoals de armen en zwakkeren van de stad, 
weeskinderen en overlevenden van terreur. 
Hineni staat in het hart van Jeruzalem en heeft onder meer een gaarkeuken, 
dat voor de bezoekers een humanitair restaurant wordt genoemd. Want niet 
alleen hebben de mensen een maaltijd nodig, ze moeten ook met respect en 
waardigheid behandeld worden. Daarom heeft het 
team van Hineni oog voor alle bezoekers en kunnen ze 
altijd terecht voor een luisterend oor. Voor meer 
informatie kijk even op de website 
https://www.christenenvoorisrael.nl/projecten/gaarkeu
ken-hineni 

https://www.israelendebijbel.nl/
https://www.christenenvoorisrael.nl/projecten/gaarkeuken-hineni
https://www.christenenvoorisrael.nl/projecten/gaarkeuken-hineni


**NIEUW** Meat & Eat 16+ 
Vanaf dit seizoen hebben we het oude 16+ (Open Huis) gesplitst in een 
16+(Meet & Eat) en een 20+ (Open Huis). 
We nodigen jou uit om bij de nieuwe 16+ aan te sluiten. We komen 1x per 

maand bij elkaar. 
Zoals de naam al doet vermoeden willen we 
elkaar en God ontmoeten door gezellig 
gezamenlijk te eten en in gesprek te gaan. 
Ben jij 16+ dan vinden wij het erg leuk als jij 
ook komt. 
Kick-off: zondag 8 oktober 18:00 uur in 
Achterom. 

 
Vanavond zangdienst in de Dorpskerk 
Vanavond om 18.30 uur staat er weer een zangdienst in het kader van 
‘Zingen in de Dorpskerk’ op het programma. Deze avond zal er medewerking 
worden verleend door organist Cornelis Schaap uit Katwijk, inmiddels geen 
onbekende meer bij ons in de Dorpskerk, Bertus Buijs op de piano en René 
Spaargaren met zang.     
Deze avond zal in het teken van veel samenzang van bekende liederen uit de 
diverse bundel begeleid door het orgel en piano. Omdat het vandaag 
Israëlzondag is, zijn de nummers en overdenking hierop uitgekozen. Het 
belooft dan ook een prachtige avond te worden.  De dienst zal onder leiding 
staan van ds. Menno Zandbergen van de Oosterkerk. Graag tot vanavond in 
de Dorpskerk! Deze toegang is, zoals gebruikelijk, gratis.   
 
Buurtkastje vergeten? 
Help je ook mee om het buurtkastje gevuld te houden met etenswaren en 
verzorgingsartikelen? Het is van belang voor mensen met een kleine 
portemonnee om af en toe een steuntje in de rug te voelen. We merken dat 
een aantal mensen regelmatig wat uit het kastje halen. Maar helaas brachten 
de kerkgangers de laatste zondagen weinig boodschappen mee. Veel mensen 
zeggen dat ze het vergeten, maar dat is wel heel jammer. Wil je de 
boodschappen laten doen door ons, dan is een envelop met geld een goed 
idee! Laten we met elkaar als gemeente deze hulp aan onze medemens 
waarmaken. Ook hier in is het jaarthema van toepassing: Ga mee, doe mee 
en groei mee! Margriet van Klinken (06 29481012) 
 


