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Opwekking 874

1 2

God van Abraham, Dwars door stormen heen,
U bewijst al eeuwenlang: in de diepste zee

Uw beloftes houden stand. blijf ik stevig staan.
Door de jaren heen Omdat mijn hart weet
was wat U zei ook wat U deed, dat wanneer U spreekt,
U liet ons nooit alleen. het gebeuren gaat.
Refrein:

Groot is uw trouw aan mij, o Heer.
Groot is uw trouw aan mij, o Heer.

Van het ochtendlicht tot het avondrood
zing ik van uw naam.

Groot is uw trouw aan mij, o Heer.

3 4

God van eeuw tot eeuw, Dwars door stormen heen,
ook als alles hier verdwijnt in de diepste zee

staat uw Woord nog overeind. blijf ik stevig staan.

Uw geschiedenis bewijst: Omdat mijn hart weet
niemand is aan U gelijk dat wanneer U spreekt,
en uw trouw is voor altijd. het gebeuren gaat.

(Refrein)



Ik houd mij vast aan Jezus,
mijn hoop en zekerheid,
het anker van mijn leven,
een sterke rots is Hij!

~— — ~— ~—

Ik houd mij vast aan Jezus,

mijn hoop en zekerheid,

het anker van mijn leven,

een sterke rots is Hij!

Een sterke rots is Hij! (Refrein)

Opwekking 709

De hemel vertelt van Gods heerlijkheid,

het uitspansel spreekt van zijn macht.

De dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht aan de volgende nacht.

Zonder te spreken, geen enkel woord,

wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

Refrein 1:

Halleluja, Halleluja,

God van de hemel, God van de dieren,

God van de aarde. God van de mensen.
Halleluja, Halleluja,

God van het land en de zee. Alles getuigt met ons mee.

De schepping verkondigt zijn majesteit,

de zee bruist van blijdschap voor Hem.

De regenboog spreekt van zijn grote trouw,

de bergen verheffen hun stem.

Zonder te spreken, geen enkel woord,

wordt hun stem over heel de wereld gehoord. (Refrein 1)

God heeft vanaf het begin van de tijd
zichtbaar gemaakt dat Hij leeft.

Hij toont zijn kracht en zijn goddelijkheid
in wat Hij geschapen heeft.



Refrein 2:

Halleluja,

God van de hemel,
God van de aarde.
Halleluja,

God van het land en de zee.
Halleluja,

God van de dieren,
God van de mensen.
Halleluja,

Alles getuigt met ons...

Welkom

Refrein 3:

Halleluja,

God van de hemel,

God van de aarde.
Halleluja,

God van het land en de zee.
Halleluja,

God van de dieren,

God van de mensen.
Halleluja,

Alles getuigt met ons mee.

Aanvangslied Psalm 149:1,2,3 (Halleluja, laat opgetogen)

1
Halleluja! laat opgetogen

een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden

zich eensgezind verblijden.

Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israel, dank Hem die u riep.

Trek, Sion, in een blijde stoet

uw Koning tegemoet.

2

Laat het een hoge feestdag wezen.

De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.

De heilge reien naad'ren.

En zo danst in het morgenlicht

heel Gods volk voor zijn aangezicht

en slaat de harp en roert de trom

in's Heren heiligdom.

3

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,

het heil is nu ophanden.

Weest verheugd, die den Heer verbeidt,



nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

Bemoediging en groet

Liedblok:

Gezang 255:1,2,3 (Ere zijn aan god de Vader)

1 2

Ere zij aan God, de Vader, Ere zij aan Hem, wiens liefde

ere zij aan God, de Zoon, ons van alle smet bevrijdt,

eer de Heil'ge Geest, de Trooster, eer zij Hem die ons gekroond heeft,
de Drieéen'ge in zijn troon. koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja,

de Drieéen'ge in zijn troon! ere zij het Lam gewijd.

3

Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,

looft de Koning, heel zijn kerk!

Opwekking 853 Zing zijn lied opnieuw

Zijn genade een wonder, zijn glorie zo groot.
De kracht van zijn redding

trok mij weg van de dood.

Deze hoop is een houvast

en zijn troon houdt eeuwig stand.

Die hoop wordt nooit beschaamd.

Refrein 1:

O mijn ziel, zing tot de God van de eeuwen,
zing tot de Heer van de schepping,

zing zijn lied opnieuw.

O mijn ziel, zing nu je lied naar de hemel,
juich als het engelenleger,

zing zijn lied opnieuw.



Jezus redde mijn leven, en veranderde mij.

Overwonnen door liefde ben ik nu van zonden vrij.

Al mijn schuld is vergeven

en ik leef nu door zijn naam.

Mijn hoop wordt nooit beschaamd. (Refrein 1)

Bedenk opnieuw dat God ons nooit alleen, )
nooit alleen laat. )
Bedenk opnieuw: zijn naam baant ons de weg, )
Hij baant de weg. ) 2X
Van het kruis naar het graf, )
Hij stond op en Hij regeert. )
Prijs de Heer en zing zijn lied opnieuw. )

Refrein 2:

O mijn ziel, zing tot de God van de
eeuwen,

zing tot de Heer van de schepping,
zing zijn lied opnieuw.

O mijn ziel, zing nu je lied naar de Zing zijn lied opnieuw.
hemel, Zing zijn lied opnieuw.
juich als het engelenleger, Zing zijn lied opnieuw.
zing zijn lied opnieuw. Zing zijn lied opnieuw.

Opwekking 625 (bij u ben ik thuis)
Bij U ben ik thuis,

bij U ben ik veilig.

In U is mijn huis,

in U ben ik heilig, in U.

Bij U vind ik troost, Refrein 1:

bij U kan ik huilen. Wat een liefde,

In U vind ik rust, wat een liefde,

in U kan ik schuilen, in U. wat een liefde!
Wat een liefde,

U neemt mijin uw armen wat een liefde,

en droogt mijn tranen af. wat een liefde!

(Refrein 1)



Bij U is het goed,

U geeft mij uw zegen.

In U is mijn hoop,

in U zijn mijn wegen, in U.
U hebt Uzelf

voor mij gegeven.

In U kan ik zijn,

in U kan ik leven, in U.

Ik hoef niets te verbergen,
want U wijst mij niet af.

En dat ik steeds
terug mag komen,

ook als ik ver ben afgedwaald.

En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald.

Refrein 2:
Dat is liefde (6x)

Kindermoment

(Refrein 1)

Refrein 3:
U bent liefde (8x)

Gebed om verlichting met de Heilig Geest
Zingen: gezang 257 (halleluja, eeuwig dank en ere)

Halleluja, eeuwig dank en ere,

lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,

voor uw liefd' U toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;

Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;

uw gemeenschap, Geest van God,

amen, zij ons eeuwig lot!

Schriftlezing(en): Lucas 6:6-12 (Annelies Kreeft)



Zingen: gezang 78 (Laat me in groeien bloeien)

1
Laat me in U blijven, groeien,
bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

3

Neen, Heer, ik wil van U niet
scheiden,

'k blijf de Uw" altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht vaar
kruis.

2
Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uvitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

4
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,

dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Verkondiging "Liefde is... jezelf liefhebben"

Hemelhoog 295 (Doorgrond mijn hart)

1
Doorgrond mijn hart

en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m'en zie

wat niet is tot uw eer.

Is soms de weg die 'k ga
niet goed voor mij;

leid m’ op de eeuw’ge weg.
Heer, maak mij vrij!

2
O, Heer, heb dank,

'k mag toch de uwe zijn.

Uw dierbaar bloed

wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,

opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer,

tot eer van uwe Naam.



3

Zie Heer, hier ben 'k;

maak mij een vat voor U.

Woon in mijn hart,

vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil,

maak m’ ook van hoogmoed vrij.
'k Wilin U blijven, Heer,

blijf Gij in mi].

Opwekking 836 door en door goed
Geen pen kan ooit beschrijven

hoe liefdevol U bent.

Heel uw wezen is doordrenkt

met goedheid, ongekend.

In U is geen duister te vinden.

Geen lied dekt ooit de lading
van wie U bent voor mij.

Uw hart vol vriendelijkheid
maakt dat mijn ziel belijdt:

U alleen verdient al mijn aanbidding.

Als ik hoog op de bergtop sta
U mij met zegen overlaadt:

ik hef mijn handen omhoog
en ik verhef mijn stem.

Ook wanneer ik U niet begrijp
en de pijn overweldigt mij:

ik hef mijn handen omhoog
en ik verhef mijn stem.

(Refrein 1)

4
O, heil'ge Geest,

kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving

en begin bij mij.

Zegen uw volk,

maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus'
komst in heerlijkheid.

Refrein 1:

U bent door en door goed.
U bentin enin liefde.

Tot het einde aan toe

zal uw trouw mij omringen.
U bent door en door goed,
U bentin enin liefde.

Tot het einde aan toe

zal mijn hart zingen:

U bent door en door goed.

(Refrein)

Refrein 2:

U bent door en door goed,
U bentin enin liefde.

Tot het einde aan toe

zal uw trouw mij omringen.
U bent door en door goed,
U bentin enin liefde.

Tot het einde aan toe

zal mijn hart zingen:



Dankgebed/ voorbede (stil gebed - Onze Vader)
Collectes (orgelspel, let op aansluitend volgt nog een kort verhaal)

Het verhaal van de rabbijn

Slotlied: NLB 416:1,2,3 (Ga met God)

1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3
Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen - vervolg NLB 416:4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Collecte bij de vitgang is bestemd voor: Jeugd in eigen wijk

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na
de dienst.

Diaconie Kerkvoogdij

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.




**NIEUW** Meat & Eat 16+

Vanaf dit seizoen hebben we het oude 16+ (Open Huis) gesplitst in een
16+(Meet & Eat) en een 20+ (Open Huis).

We nodigen jou uit om bij de nieuwe 16+ aan te sluiten. We komen 1x per
maand bij elkaar.

Zoals de naam al doet vermoeden willen we
elkaar en God ontmoeten door gezellig
gezamenlijk te eten en in gesprek te gaan.
Ben jij 16+ dan vinden wij het erg leuk als jij
ook komt.

Kick-off: zondag 8 oktober 18:00 uur in
Achterom.

Vanvuit de kerkenraad

Wij zijn blij te kunnen melden dat Martine van Soest zich geroepen voelt om
als Diaken onze gemeente te gaan dienen en daarmee ook de kerkenraad te
komen versterken.

Als er vanuit de gemeente geen schriftelijke bezwaren binnenkomen de
komende 2 weken, hopen we Martine binnenkort te mogen bevestigen.
Afgelopen kerkenraadsvergadering heeft Henk van Klinken zijn 4 jaar als
ouderling-kerkrentmeester afgesloten. We zijn dankbaar voor alles dat Henk
deze 4 jaren binnen de kerkenraad voor de gemeente heeft betekend.
Gelukkig blijft Henk onderdeel uitmaken van het team van
Kerkrentmeesters.

Appartement Parkmeer

In het bouwplan Parkmeer aan de Stommeerkade in Aalsmeer heeft de
Hervormde Gemeente Aalsmeer de kans gekregen om een tweekamer
appartement van 50 m2 groot aan te kunnen kopen.

Met deze aankoop willen we de mogelijkheid bieden aan betrokken en
acteve jongeren binnen onze kerk et appartement te huren, om ze zo een
kans te geven voor een start op de woningmarkt.

Dit in een tijd waarin een grote vraag is naar betaalbare woonruimte.

Het betreft een huurappartement voor een periode van maximaal twee jaar.
Voor informatie en de voorwaarden, zie onze website:
hElps://hervormdaalsmeer.nl/




Een commissie binnen het College van Kerkrentmeesters zal de
aanmeldingen verzamelen en hiermee aan de slag gaan.

Bij meerdere gegadigden zal d.m.v. loting de toekomstige bewoner worden
aangewezen.

De termijn van aanmelden is tot uiterlijk 23 oktober 2023.

Heb je interesse?

Kijk even op de website van Hervormd Aalsmeer & reageer!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Esther van Weerdenburg

Ezra Overbeek



