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Orgelspel 
Gezang 444 Grote God wij loven U 
1    
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2    
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 

3    
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Opwekking 381 De zaligheid is van God 
De zaligheid is van God, 
die samen met het Lam 
regeert op zijn troon. 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
 

Refrein: 
Zij onze God 
voor eeuwig en eeuwig. 
Zij onze God 
voor eeuwig en eeuwig. 
Zij onze God 
voor eeuwig en eeuwig. 
Amen! 

 
 



En wij de verlosten zijn sterk 
door ’t woord van ons getuigenis. 
En wij roepen uit: 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht.   (Refrein) 
 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: DNP Psalm 89 : 9 en 12 (Toch neem Ik David niet mijn 
trouw en liefde af.) 
9 
Toch neem Ik David niet mijn trouw en liefde af. 
Ik handhaaf mijn verbond, mijn woord dat Ik hem gaf. 
Zo waar Ik heilig ben, Ik zal de waarheid spreken. 
Ik kan, Ik zal mijn eed aan hem gedaan niet breken. 
Zijn nageslacht regeert zolang de zon zal schijnen. 
Zoals de maan zal nooit zijn koninkrijk verdwijnen.' 
12 
Waar is uw liefde, waar uw goedheid van weleer? 
Waar blijft de trouw die U aan ons beloofd had, HEER? 
U ziet hoe volken ons met schande overladen, 
hoe zij bij elke voetstap uw gezalfde smaden. 
Toch prijzen wij de HEER, toch danken wij Hem samen: 
Gezegend is zijn naam, voor altijd. Amen, amen. 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Opwekking 328 Heer ontferm u over ons 
Heer, ontferm U over ons. 
Kom en heel ons land. 
Reinig met uw vuur. 
Raak ons nu aan. 
Wij buigen neer en 
roepen tot U, Heer. 

 
 
 
Refrein: 
O Heer, ontferm U over ons. 
O Heer, ontferm U over ons.

 
 
Gebed om ontferming 
Instemmen met onze geloofsbelijdenis 
  



Opwekking 583 Machtige Heer en God 
Machtige Heer en God, 
wat U gedaan hebt is wonderbaar. 
En Heer, om wie U bent, 
zingen en juichen wij met elkaar. 
Amen! 
 
 

Refrein 
Alle rijkdom en macht, 
alle wijsheid en kracht, 
alle lof, alle heerlijkheid. 
Alle dank, alle eer 
is voor U, onze Heer, 
die zit op de troon 
voor altijd.

 
Machtige Heer en God, 
U bent rechtvaardig in wat U doet. 
En wij aanbidden U, 
want U alleen bent heilig en goed. 
Amen! 
 
 
 

Refrein 
Alle rijkdom en macht, 
alle wijsheid en kracht, 
alle lof, alle heerlijkheid. 
Alle dank, alle eer 
is voor U, onze Heer, 
die zit op de troon 
voor altijd. 
Amen!

 
Kindermoment (Waar woont God?) 
 
Gebed 
Schriftlezing door André Mosselman: - Psalm 132 (NBV’21) 

- Johannes 1:35-39 
 
Beurtzang DNP Psalm 132 : 5 (Allen), 6 (Vrouwen), 7 (Mannen) en 8 
(Allen) 
5 Allen 
Tot David kwam het woord van God: 
'Jouw kind ontvangt de 
koningskroon, 
daarna zijn zoon en dan diens zoon. 
Leeft elk van hen naar mijn gebod, 
dan houdt je koningshuis de troon.' 

 
6 Vrouwen 
Gods liefde gaat naar Sion uit. 
Hij koos als koning soeverein 
die plaats uit om daar thuis te zijn. 
De stad is, volgens zijn besluit, 
zijn rustplaats in zijn rijksdomein. 

 
 
  



7 Mannen 
'Mijn zegen daalt op Sion neer. 
Ik maak de stad van honger vrij; 
de armen krijgen brood van Mij. 
Ik kleed de priesters met mijn eer 
en mijn getrouwen juichen blij. 
 

8 Allen 
Groot aanzien geef Ik Davids rijk. 
Ik heb zijn zoon de macht beloofd; 
zijn lamp wordt nooit meer 
uitgedoofd. 
Ik zet zijn vijanden te kijk: 
een kroon siert zijn gezalfde hoofd.' 

 
Verkondiging: ‘Hier verlang Ik te wonen.’ (Psalm 132:14) 
 
Opwekking 818 Op die dag 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt: 
de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt: 
de angst voorbij. 
 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 
(Refrein 2x) 
 
 



Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
Heer, U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
(Refrein) 
 
En klinkt het overwinningslied. 
 
Gebed en voorbede 
Collecte 
 
Een Toekomst vol van hoop (Sela) 
1 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 

2 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
u die alles overziet. 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Zegen met gesproken amen 
 



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    Kerk en beheer

 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

Update beroepingscommissie 
Hierbij een korte update vanuit het beroepingswerk. Zoals u wel zult merken 
zijn we als commissie geregeld aan het 'horen' in andere gemeenten. Het 
beroepingswerk draait rustig door. We vinden het fijn te merken dat er 
betrokkenheid is bij ons werk en dat hiervoor gebeden wordt. Daarnaast is 
het prettig dat er begrip is voor het feit dat we weinig kunnen vertellen over 
wat we doen. Af en toe krijgen we namen vanuit de gemeente aangereikt. 
Als u nog een geschikte voorganger voor ogen heeft die passend zou zijn bij 
onze gemeente, schroom dan niet deze naam door te geven aan ons. Dit kan 
door de naam en een korte toelichting waarom deze voorganger bij onze 
gemeente zou kunnen passen te mailen naar 
nienkevdillewijn@hotmail.com.  
Dank u wel voor uw meedenken! 
Hartelijke groeten van de beroepingscommissie 
 
Bevestiging ambtsdrager 
Wij zijn blij u te mogen melden dat er geen bezwaren zijn ingebracht tegen 
de bevestiging van Martine van Soest – Harting in het ambt van diaken. Naar 
het nu uitziet zal de bevestiging plaatsvinden in de zondagochtenddienst 
van 29 oktober. 
 
Mannenontbijt 
Op zaterdag 11 november a.s. wordt er weer een mannenontbijt 
georganiseerd, deze zal zoals gebruikelijk in wijkgebouw Irene worden 



gehouden, het ontbijt start om 8:00 uur. Het thema dit keer is 
“Verdraagzaamheid”, wij hebben een gastspreker, wie dat precies is, blijft  
nog een verrassing. Hij zal vanuit eigen ervaring, hier zeker invulling aan 
kunnen geven en wat dieper op dit onderwerp ingaan. Zo rond 10:00 uur 
ronden we deze morgen af. 
Na afloop van de zondagmorgendienst worden er bij de uitgang van de kerk, 
uitnodigingen uitgedeeld, deze kunnen ingeleverd worden in Irene op de 
balie in de broodtrommel maar opgeven kan ook telefonisch, via appje op 
06-22461212 of via e-mail dverhoef@kpnmail.nl 
Wij hebben er zij in, u/jij komt toch ook? En neem gerust een gast mee, geen 
enkel probleem. 
Met vriendelijke groet  
Het mannenontbijt-team 
 
Pete Bogs Big Band in Aalsmeer. 
Liefhebbers van Big Band muziek noteert u alvast de volgende datum: 
24 november 2023 om 20.00 uur in de Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
De Bigband komt niet voor niets naar Aalsmeer Oost. De reden is dat de 
Hervormde Gemeente Aalsmeer haar gemeentelid Paulien Naber financieel 
ondersteunt. 
Paulien werkt in een vluchtelingenkamp in Mexico. En Paulien wil in dat 
kamp een project opzetten, zodat vluchtelingen – indien zij dat willen – zelf 
eten kunnen koken in een keuken onder een dak in plaats van op de grond en 
dikwijls in de regen. Voor dit project is € 4.500 nodig. De Pete Bog Big Band 
wil graag aan dit goede doel hun medewerking verlenen en u een gezellige 
avond aanbieden. 
De band komt uit onze regio en heeft een aantal Aalsmeerders als lid. Hun 
optredens zijn zeker de moeite waard. Niet  in de laatste plaats omdat er ook 
een zangeres voor u zal optreden.  
Kaarten (à € 12,50 inclusief kopje koffie of thee) zijn verkrijgbaar via 
onderstaande link: https://events.flextickets.nl/event/oosterkerk-pete-bogs-
bigband 
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