Zondagsbrief

29 oktober 2023

Voorganger: Ds Menno Zandbergen
Ouderling van dienst: Rene Spaargaren
Organist: Rogier Postma
Muziekgroep

In deze dienst wordt Martine van Soest — Harting bevestigd als diaken.

Voor de dienst:
Gezang 409 vers 1 25

1 2
Laat ons de Heer lofzingen, God heeft u vitverkoren
juicht, al wie bij Hem hoort! en uw geloof gebouwd,

Hij zal met trouw omringen Hij heeft een eed gezworen
wie steunen op zij woord. aan elk die Hem vertrouwt:
Al moet ge hier ook dragen dat Hij hen zal omgeven
veel duisternis en dood, met sterkte als een wal,

gij hoeft niet te versagen, dat Hij wie met Hem leven
Hij redt uit alle nood. de zege schenken zal.

5

Daarom lof zij de Here,

in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.

Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,

en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.



Opwekking 680

ledereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt;
geef uw genade Heer.
ledereen zoekt vergeving,
de goedheid van een redder;
de hoop van de volken.

Refrein:

Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht,

zijn geweldige kracht.

Als redder, grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,

Hij stond op uit het graf.

Neem mij zoals ik ben, Heer,

met al mijn angst en falen;

vul mijn hart opnieuw.

Ik geef mij aan U over

met alles wat ik geloof, Heer,

wil ik U volgen. (Refrein)

Laat uw licht aan heel de wereld zien,

wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien,

wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. (Refrein 2x)

Welkom, mededelingen en aansteken kaars

Gezang 20:1,2 Laat ons nu vrolijk zingen

1
Laat ons nu vrolijk zingen! Ik wil de Heer daarboven
Komt, heft uw lied'ren aan lofprijzen hier op aard,

voor Hem, wie alle dingen ja, Hem van harte loven,

altijd ten dienste staan. die veilig mij bewaart.



2
Hoe goed is 't hun die bouwen
op Isrels vaste rots,

hun die zich toevertrouwen

de trouwe handen Gods.

Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;

God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

Stil gebed — votum — groet,
Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg

1 2
Heer, wijs mij uw weg Heer, leer mij uw weg,

en leid mij als een kind die zuiver is en goed.

dat heel de levensweg Uw woord is onderweg
slechts in U richting vindt. als een lamp voor mijn voet.
Als mij de moed ontbreekt Als mij het zicht ontbreekt,
om door te gaan; het donker is;

troost mij dan liefdevol leid mij dan op uw weg,

en moedig mij weer aan. de weg die eeuwig is.

3 4

Heer, leer mij uw wil Heer, toon mij uw plan;
aanvaarden als een kind maak door uw Geest bekend
dat blindelings en stil hoe ik U dienen kan

U vertrouwt, vrede vindt. en waarheen U mij zendt.
Als mij de wil ontbreekt Als ik de weg niet weet,

uw weg te gaan; de hoop opgeef;

spreek door uw woord en Geest toon mij dat Christus

mijn hart en leven aan. heel mijn weg gelopen heeft.

Toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft

Kindermoment — kinderen naar kindernevendienst
Gebed (ook om verlichting met de Geest)



Schriftlezing Ruth 1

Gezang 48:5,6,9 Heer, aller ogen zijn gericht

5
Heer, aller ogen zijn gericht

op U, die leven geeft en licht.
Geef ons vandaag ons daag'lijks
brood,

spaar ons voor ziekte en
hongersnood.

Geef ieder zo zijn deel, o Heer,
dat hij het neemt te uwer eer.

9

U is en worde toegebracht

het rijk, de heerlijkheid, de kracht,
U onze Vader op de troon

die tot ons zendt uw lieve Zoon,
die ons door uwe Geest geleidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

Verkondiging

6

Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons vervult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan
al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.

U dienend dienen wij elkaar.

Opwekking 789 U leert me lopen op het water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,
daarvind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw naam.
Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U

en U van mij.

De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may
fail

And there | find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand

Refrein

And | will call upon Your Name

And keep my eyes above the waves
When oceans rise

My soul will rest in Your embrace
Forlam Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest
waters

Your sovereign hand will be my
guide



houdt stand.
(Refrein)

Geest van God, leer mij te gaan over
de golven,

in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten
kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

Bevestiging en zegening
Opdracht

Where feet may fail and fear
surrounds me

You've never failed and You won't
start now

Refrein

Spirit lead me where my trust is
without borders

Let me walk upon the waters
Wherever You would call me

Take me deeper than my feet could
ever wander

And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour

Refrein

Presentatie van de aantredende ambtsdrager

Vragen
Zegening

De gemeente staat op en zingt het zegenlied:

Opwekking 58:1,2,3 Vrede ziju

1

Vrede zij u, vrede zij u,

gelijk Mij de Vader zond,

zend Ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u,

gelijk Mij de Vader zond,

zend Ik ook u.

3

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,

weest niet bevreesd.

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,

weest niet bevreesd.

2

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in v zijn,

dat maakt u vrij.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in u zijn,

dat maakt u vrij.



Belofte van de gemeente
Gemeente van Christus

Dit is uw nieuw bevestigde ouderling. Belooft u haar te steunen in haar werk
door uw medewerking en uw voorbeden?

Wat is hierop uw antwoord?

Gemeente: JA, VAN HARTE!

Gezang 303:2,5 Door God bijeen vergaderd

2
Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;

één doop, één Geest, één woord.

Zo offert allerwege

de kerk U lof en prijs.
Een naam is aller zegen,
een brood is aller spijs.

Dankgebed en voorbede
Collecte

5
Met God zijn wij verbonden,

met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,

dan zingen wij bevrijd

de glorie van uw daden,

in tijd en eeuwigheid.

Gezang 44:1,2,3 Dankt, dankt nu allen God

1
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet

hier enin alle landen,

die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

3
Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.

Zegen

2
Die eeuwig rijke God

moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die vit genade ons
behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.

Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.



Collecte bij de vitgang is bestemd voor: Jeugd in eigen wijk

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na
de dienst.

Diaconie Kerkvoogdij

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.

Oogstcollecte 29 oktober 2023

De oogstcollecte is ook dit jaar bestemd voor de Voedselbank Aalsmeer.
Vorig jaar was de opbrengst €5200,00. Een geweldig mooi bedrag, waarvan
iedere week voor 100 euro aan groente en fruit gekocht en verdeeld werd
over de voedselpakketten. Het is van groot belang dit gezonde eten aan de
pakketten toe te voegen. Groente en fruit is voor veel minima te duur en dat
is de reden dat zij vaak ongezond voedsel kopen. Daarom vinden wij deze
collecte belangrijk! We hopen van harte dat we dit jaar minstens dezelfde
opbrengst zullen bereiken als het vorig jaar!

Inmiddels leven er meer dan 1 miljoen mensen in Nederland onder de
armoedegrens. Steeds meer gezinnen zijn afhankelijk van een
voedselpakket van de voedselbank. In Aalsmeer zijn er momenteel 20
gezinnen, die wekelijks naar de voedselbank komen. De verwachting is dat
het aantal mensen die naar de voedselbank gaan, zal toenemen. De
voedselbank is afhankelijk van donaties en ook krijgen zij van bv winkeliers
overgebleven voedsel. Doordat de winkeliers de laatste jaren steeds meer
acties doen om verspilling tegen te gaan, blijft er minder over voor de
voedselbank.

Op de website van de voedselbank Aalsmeer is meer
info te lezen. Er is ook vraag naar vrijwilligers om bij
allerlei werkzaamheden te helpen..

Wanneer ufjij het goed hebt, geef dan aan deze actie
en help mee om weer met elkaar deze collecte tot
een succes te maken! Het bankreknr van de Diaconie
Hervormde Gemeente is NL 95 RABO 0300 1205 16




Vermeld daarbij dat het bestemd is voor de voedselbank, of gebruik de
hierbij afgedrukte QR-code.

Laten we onze medemensen helpen, zoals Jezus dat ons gezegd heeft en het
aan ons heeft voorgedaan.

Hartelijk dank en groet van de diaconie.

Buurtkastje

De Proeverij heeft het buurtkastje het mooie bedrag van 150 euro
geschonken! Heel hartelijk bedankt! Wij doen daar boodschappen van voor
het buurtkastje. Mensen die moeite hebben om rond te komen, mogen daar
uvithalen wat ze nodig hebben. Er wordt regelmatig wat vitgehaald, en wij
weten dat het om meerdere personen gaat. (Dus niet dat alles door één
persoon wordt meegenomen) Wil je ook helpen? Breng dan op zondag wat
mee naar de kerk. Graag voedingsmiddelen of verzorgingsartikelen. Bij de
ingang staat een krat waar het in kan. Je mag het ook zelf in het buurtkastje
zetten, dat kan de hele week. We hebben afgelopen weken 2 maal een gift
ontvangen van 20 euro. Dat mag natuurlijk ook wanneer je zelf geen
boodschappen kunt of wilt doen. Veel dank, ook voor alle boodschappen!
Hartelijke groet, Buurtkastje-team

Benefiet voor onze plaatsgenoot Paulien Naber

Op 24 november om 20.00 uur zal er een muzikale avond zijn in de
Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Het optreden wordt verzorgd door de Pete
Bogs Big Band.

Deze band komt uit de regio Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht en Ronde
Venen.

Zij spelen voor u bekende nummers in een Big Band jasje. De opbrengst van
deze avond gaat geheel naar Paulien Naber uit Aalsmeer die werkzaam is
onder vluchtelingen in Mexico. Zij wil een project opstarten voor
vluchtelingen om —indien zij willen — zelf hun eten te koken in een
buitenkeuken onder een afdak.

Het bedrag wat hiervoor nodig is is € 4.500. Graag willen wij Paulien
ondersteunen en graag wil de Pete Bogs Big Band voor u optreden.
Liefhebbers van Big Band muziek komt allen naar deze gezellige avond.
Kaarten (a € 12,50 inclusief kopje koffie of thee) zijn verkrijgbaar via
onderstaande link: https://events.flextickets.nl/event/oosterkerk-pete-bogs-
bigband

Na afloop is er nog gelegenheid voor een gezellig samen zijn in wijkgebouw



't Anker. Indien u niet in de gelegenheid bent om de avond te bezoeken
maar u wilt wel Paulien en het doel steunen dan kunt u een gift overmaken
op bankrekeningnummer: NLg5 RABO 0300 1205 16 onder vermelding van
Big Band.

Zondag 12 november - Special Sunday

Yes, 12 november staat er weer een Special Sunday voor kinderen t/m 12 jaar
op het programma. Aan de hand van het thema ‘vrucht van de Geest’ geven
we invulling aan deze ochtend. Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte
welkom.

Deze ochtend gaan we ook horen over het project van Hearts4Children en..
gaan we creatief aan de slag, met fruit, met groen of je kan een filmpje
maken.

Het is fijn als je het volgende meeneemt, als je dat hebt:

- Een keukenschort (graag met je naam)

- Een bakje met oase (met naam als je ‘m terug wilt (©)

- Een extra bakje met oase voor een gast of om weg te geven.

- Een snoeischaartje (graag met je naam)

We zoeken ook nog helpende handen, jong en oud(er). Laat Mathilde van de
Meer of Marije Koster even weten als je wilt helpen.

Hopelijk zien we je de 12e!

Thema Bijbelstudie Avond

Op maandag 30 oktober vanaf 19.30 uur organiseren we weer in onze Thema
Bijbelstudie Avonden een lezing van Oscar Lohuis. Ongetwijfeld zal hij het
ook over de actuele situatie hebben in Israél!

Oscar werd in 1967 geboren in Haarlem en is daar vlakbij opgegroeid in
Aerdenhout. In zijn tienerjaren is hij tot levend geloof in de Heere Jezus
gekomen. Nadat hij zijn VWO-diploma had behaald wilde hij graag, voordat
hij naar de universiteit zou gaan, een jaar uittrekken om de Bijbel beter te
leren kennen. Daarvoor is hij gaan studeren aan het Continental Theological
Seminary, een internationale Bijbelschool in Brussel, Belgié. Na dat jaar
heeft hij, tijdens een verblijf in de Verenigde Staten, een roeping van de
Heere God ontvangen om zijn leven te geven aan de verkondiging van het
evangelie. Hij behaalde een Bachelor in Bible and Theology (Brussel, 1989),
een Master of Divinity (Tyndale Theological Seminary, Amsterdam, 1992) en
een Master of Theology (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven,
2006).



Van januari 1995 tot en met april 2001 was Oscar predikant van de
Baptistengemeente in Meppel. Van mei 2001 tot en met december 2006 is
hij als predikant verbonden geweest aan de Vrije Baptistengemeente in
Emmeloord. Vanaf januari 2007 is Oscar vrijgesteld om zich helemaal te
geven aan het verkondigen van het evangelie als rondreizende prediker,
evangelist en Bijbelleraar.

In het komende seizoen zal op 27 nov. Coen van Hoogstraeten voorgaan en
in 2024 zijn er avonden gepland op 29 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april
en 27 mei.

Al deze avonden worden gehouden in “*Gebouw Irene” in de Kanaalstraat
naast de Dorpskerk.



