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Thema: “Het gras aan de andere kant….” 
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Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 20: 1, 2 Laat ons nu vrolijk zingen 
 

1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
Komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 
2. Hoe goed is 't hun die bouwen 
op Isrels vaste rots, 
hun die zich toevertrouwen 
de trouwe handen Gods. 
Zij hebben 't heil verkregen, 
de allerschoonste schat; 
God leidt hen op zijn wegen, 
hun voet wordt moe noch mat. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Hemelhoog 617 Tienduizend redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit. 
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O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit. 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen. 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit. 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 

Psalm 19:-2-5, 8-15 
 

2 De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn 
handen, 3 de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan 
de volgende nacht. 4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een 
spraak zonder klank. 5 Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de 
wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: 
 
8 De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de 
HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9 De bevelen van de HEER zijn 
eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de 
ogen. 10 Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De 
voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. 11 Ze zijn 
begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan 
honing vers uit de raat. 12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt 
wordt rijk beloond. 13 Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij 
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van verborgen zonden. 14 Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over 
mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. 15 Laten de 
woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, 
HEER, mijn rots, mijn bevrijder. 
 

Gebed 
 

Psalm 119: 40, 44 Uw woord is als een lamp 
 

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
44. Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond, 
laat uw beloften heel mijn leven schragen. 
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond, 
bevestig mij, dat mij verlossing dage. 
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond 
de vreugde van uw wet in 't harte dragen. 
 

Kindermoment 
 

Hemel en aarde, zing voor God 
Psalm 148 
 

Alles en iedereen in de hemel en op de aarde moet zingen 
voor God. 

 

Hemelhoog 608 Maak een vrolijk geluid voor de HEER 
 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je thuis bent of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 
Doe je mee, want ook jij hoort er bij. 
Zing en fluit! Roep het uit!  
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
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Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je bruin bent of sproetig of blond. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij. 
Ben je ziek of gezond, kom erbij! 
Ook je stem is van Hem.  
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 

Gebed  
 

Ruth 1 
 

1 In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het 
land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in 
Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. 2 De naam van de man 
was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee zonen heetten Machlon en 
Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in Moab waren 
aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. 3

 Na enige tijd stierf 
Elimelech, de man van Noömi, en zij bleef achter met haar twee zonen. 4 Zij 
trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die 
van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, 5 

stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee 
zonen en zonder haar man.6

 Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich 
het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich 
samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te 
keren. 7 Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze 
eenmaal op de terugweg waren naar Juda, 8 zei Noömi: ‘Gaan jullie nu maar allebei 
terug naar het huis van je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie 
voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. 9 Moge hij ervoor zorgen dat jullie 
allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,’ en ze kuste hen. Toen 
barstten zij in tranen uit 10

 en zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren naar uw 
volk!’ 11

 ‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden jullie met mij 
meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? 12

 Ga 
toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, 
zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld – 13

 

zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een 
andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; 
de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ 14

 Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa 
kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 15

 ‘Kijk, je 
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schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch 
achterna!’ 16

 Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en 
terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw 
volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17

 Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar 
zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u 
scheiden!’ 18

 Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en 
drong niet langer aan. 19

 Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. Hun 
aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: 
‘Dat is toch Noömi?’ 20

 Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Noömi, noem me 
Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. 21

 Toen ik hier 
wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen laten terugkomen. 
Waarom mij nog Noömi noemen, nu de HEER zich tegen mij heeft gekeerd, nu de 
Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?’ 22

 Zo kwamen ze samen terug uit 
Moab, Noömi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in 
Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst. 
 

Gezang 48: 5, 6, 9 Heer, aller ogen zijn gericht 
 

5. Heer, aller ogen zijn gericht 
op U, die leven geeft en licht. 
Geef ons vandaag ons daaglijks brood, 
spaar ons voor ziekte en hongersnood. 
Geef ieder zó zijn deel, o Heer, 
dat hij het neemt te uwer eer. 
 
6. Vergeef o Vader onze schuld, 
zodat weer blijdschap ons vervult; 
gelijk wij van hun schuld ontslaan 
al wie ons hebben kwaad gedaan. 
Maak zo uw vrede openbaar. 
U dienend dienen wij elkaar. 
 
9. U is en worde toegebracht 
het rijk, de heerlijkheid, de kracht, 
U onze Vader op de troon 
die tot ons zendt uw lieve Zoon, 
die ons door uwe Geest geleidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 
 

Overdenking “Het gras aan de andere kant….” 
 

Hemelhoog 420 Heer, wijs mij uw weg 
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Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 

Dankgebed, voorbede 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Instrumentaal Orgelmuziek (tijdens de collecte) 
 

Gezang 446: 1, 2, 3 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
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Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Kerk en Beheer’ 
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters 
& Diaconie of QR code Kerkrentmeesters 
 

De uitgangscollecte is voor ‘Kerk en Beheer’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen wat 
tot de kerkdienst en samenkomsten behoort. Maar ook het onderhouden 
van alle gebouwen, dat tot de gemeente behoort. U kunt uw bijdrage 
overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 
0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. ‘Kerk en Beheer’ of 
QR code Kerkrentmeesters 

 
Volgende week 
 
Zondag 19 November 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds A. Christ, Katwijk aan Zee 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 

about:blank
about:blank
about:blank

