
Kerkdienst        Eeuwigheidszondag            26 November 2023 
Ds. M.J. Zandbergen                                                       10:00 uur 
Thema: “Ken God je” 
Schriftlezing: Mattheus 25:1-13 (NBV) 
Organist: Rogier Postma 
Muziekteam: Team Mirjam 
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Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 300: 1, 4, 6 Een, als de bazuinen klinken 
 

1. Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
4. Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
 
6. Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Opwekking 818 Eenmaal maakt U alles  weer nieuw, 
Jezus  

 

1. Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
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Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 
 

Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 

 
2. Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 

Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 2x 

 
3. Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 

Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
En klinkt het overwinningslied. 

 

Gebed 
 

Kindermoment 
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Wees blij! 
Filippenzen 4:4-9 
 

over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en 
danken, en dat God je zijn vrede wil geven. 

 

Hemelhoog 89 Een wijs man bouwde zijn huis op de 
rots 

 

1. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En het huis op de rots stond vast. 
 
2. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En het huis stortte in met een plof. 
 
3. Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. 
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. 
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op. 
Bouw je levenshuis op Hem. 
 

Mattheus 25:1-13 
 

1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun 
olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van 
hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun 
lampen gepakt, maar geen extra olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve 
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hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet 
wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht 
klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte 
de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden 
tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9 De 
wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie 
samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, 
arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen 
voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen 
ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij 
antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie 
weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. 
 

Gezang 262 ‘Op, waakt op!  Zo klinkt het luide 
 

1. Op, waakt op! zo klinkt het luide. 
Wat wil dit roepen toch beduiden, 
gij torenwachters van de tijd? 
Middernacht is aangebroken, 
zijn uwe lampen wel ontstoken, 
gij maagden, die de Heer verbeidt? 
Gij slapenden, ontwaakt, 
de Bruidegom genaakt! 
Halleluja, nu opgestaan! 
Het feest breekt aan; gij moet Hem ijlings tegengaan. 
 
2. Sion hoort de wachters zingen, 
zij voelt het hart van vreugd opspringen, 
ontwaakt met spoed, staat haastig op. 
Uit de hemel daalt Hij neder, 
in waarheid sterk, in liefde teder: 
haar licht verschijnt, haar ster gaat op. 
Kom Heiland, 's aardrijks kroon, 
Heer Jezus, 's Vaders Zoon! 
Zingt hosanna, komt altemaal 
ter bruiloftszaal, waar Hij ons roept aan 't avondmaal! 
 
3. Laat ons U ter ere zingen 
met allen, die uw troon omringen, 
één koor van mens' en englenstem! 
Paarlen zijn der poorten bogen, 
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die nederdalen uit den hogen: 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij en roemen blij  
de glorie van uw heerschappij! 
 

Overdenking “Ken God je” 
 

Hemelhoog 719 Eens zal op de grote morgen 
 

Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Koning van 't heelal. 
 

Wie zal op die grote morgen 
juichen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
stralen door die heerlijkheid? 

 
Eens zal op de grote morgen 
Jezus als de bruidegom 
met bazuingeschal verschijnen 
komend uit Zijn heiligdom.  
 

Wie zal op die grote morgen 
juichen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
stralen door die heerlijkheid? 

 
Eens zal op de grote morgen 
iedereen worden gewekt. 
Zullen onze lampen branden 
als de Bruidegom verschijnt? 
 

Wie zal op die grote morgen 
juichen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
stralen door die heerlijkheid? 
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Eens zal op de grote morgen 
alle duisternis vergaan. 
Wie gebukt zijn, richt Hij op. Zijn 
licht zal als de zon opgaan.  
 

Wie zal op die grote morgen 
juichen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
stralen door die heerlijkheid? 

 
Eens zal op de grote morgen 
Jezus' macht worden erkend. 
Buig voor Hem, erken Zijn glorie.  
Weet dat Hij genade brengt.  
 

Wie zal op die grote morgen 
juichen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
stralen door die heerlijkheid? 

 

Inleiding gedachtenis van de gestorven 
 

Gebed 
 

Sela De mensen die we missen (luisteren) 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
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God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn. 
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 
 

Noemen van de namen 
 

Hemelhoog 326 Daar ruist langs de wolken 
 

1 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
 
2 Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
die, om ons te redden, de hemel verliet? 
 
3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in t stof, 
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer, 
want Gij zijt der mensen en Engelen Heer! 
 

Dankgebed, voorbede 
 



8 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Hemelhoog 200 U zij de glorie 
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald' een engel af, 
heeft de steen genomen 
van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Kerk en beheer’ 
 



9 

U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters 
& Diaconie of QR code Kerkrentmeesters 
 

De uitgangscollecte is voor ‘Kerk en Beheer’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen wat 
tot de kerkdienst en samenkomsten behoort. Maar ook het onderhouden 
van alle gebouwen, dat tot de gemeente behoort. U kunt uw bijdrage 
overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 
0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. ‘Kerk en Beheer’ of 
QR code Kerkrentmeesters 

 
Volgende week 
Zondag 3 december 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds M.J. Zandbergen, 1e advent 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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