
Zondagsbrief  
5 november 2023   
 
Voorganger:  Ds Mart Jan Luteijn 
Ouderling van dienst: Maaike Heil 
Organist:  Joshua Prins van Maasdam 
 
 

 
Orgelspel 
Opwekking 833 Kom verras ons 
U ontmoet ons, soms zo onverwachts 
als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt. 
Vul ons hart en open ons verstand, 
Heilig God, die ons verrast. 
U verwelkomt ons in uw geheim, 
leidt ons rond op onbekend terrein. 
Toon Uzelf en laat uw diepste wezen zien. 
 
Refrein: 
Geest van leven, 
toon ons meer en meer van U. 
En vervul ons 
zoals U alleen dat kunt. 
Geest van waarheid, 
maak nu onze harten nieuw. 
Kom, verras ons. 
Kom, verras ons 
met meer van U. 
 

U ontmoet ons, soms zo 
ongemerkt. 
In ons wachten bent U aan het 
werk. 
En wij durven U te vragen: Heer, 
openbaar Uzelf steeds meer. 
U verwelkomt ons in uw domein, 
om in uw aanwezigheid te zijn, 
om uw macht en majesteit 
opnieuw te zien. 

(Refrein) 
 
U verwelkomt ons in uw geheim, 
leidt ons rond op onbekend 
terrein. 
Toon Uzelf en 
laat uw diepste wezen zien. 

U verwelkomt ons in uw domein, 
om in uw aanwezigheid te zijn, 
om uw macht en majesteit 
opnieuw te zien.

 



Welkom en mededeling (Maaike Heil) 
Gezang 323: 1 en 8 ‘God is tegenwoordig’  
1    
God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
8    
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Verootmoediging en genadeverkondiging uit Kolossenzen 3: 1-17 (BGT) 
Opwekking 797 ‘Breng ons samen, één in Uw naam’ 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
 
  



Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn.  (Refrein) 
 
Wij belijden één geloof en één Heer;      ) 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. ) 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. ) 2x 
Vader, maak ons één!                          )  (Refrein) 
 
Opwekking 869 Huis van Gebed 
Maak dit huis tot een huis van gebed, 
waar U tastbaar aanwezig bent; 
vol van uw glorie, vol van uw naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Wek ze op, als uw kerk profeteert; 
vol van uw glorie, vol van uw naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
 
 
  



Wij buigen neer voor U                           ) 
en wij verwachten U.                             ) 
Bouw de ruïnes op,                               ) 
herstel uw kerk, Heer!                           ) 2x 
Kom, stort uw Geest op ons,                      ) 
blaas ons nieuw leven in,                        ) 
want wij verlangen naar herleving, Jezus.       ) 
 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam, 
Heilig God, dat ons hart weer brandt; 
vol van uw glorie, vol van uw naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam. 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam. 
 
Kindermoment 
 
Gebed om de Heilige Geest  
Schriftlezing OT – Deuteronomium 19:15-21 (NBV) Annelies Kreeft 
Psalm 109: 13 en 14 
13    
Geef voor hun vloek, o Heer, mij 
zegen, 
treed alwie zich verheffen tegen 
en laat uw dienaar zich verblijden 
wanneer hun plannen schipbreuk 
lijden. 
Hul in de mantel van de smaad 
al wie mij naar het leven staat. 
 

14    
Ik zal met luider stem den Here 
in 't midden der gemeente eren, 
want Hij staat aan de rechterzijde 
van allen die verdrukking lijden. 
wanneer de boze hen beticht, 
is Hij hun voorspraak in 't gericht. 
 
 

Schriftlezing NT – 1 Korinthe 14: 26-33 (NBV) Annelies Kreeft 
ELB 215 ‘O wil toch de hemel scheuren’ 
1.  
O wil toch de hemel scheuren, 
kom, daal neer o heil’ge Geest! 
Dat uw wond’ren weer gebeuren, 
laat nog zijn wat is geweest. 

Wil door Jezus’ Naam genezen, 
teken van zijn liefd’ en macht. 
Mochten wij gedoopten wezen 
met uw volheid, met uw kracht. 



2.  
Kom, o God, zó in ons midden. 
Dan geen lege kerken meer; 
allen zullen U aanbidden, 
Jezus prijzen: Hij is Heer! 
Laat ons ook uw Geest verlangen 
bij het woord der zuiv’re leer; 
mocht die blijdschap ons 
omvangen, 
maak ons uw getuigen weer! 

3.  
Laat uw gaven op ons dalen; 
krachten, kennis, wijs vermaan, 
profetie en tongentalen, 
stel Gij herders, leraars aan. 
Vul ons hart met zegenstromen! 
Ja, waar alles scheen verkwijnd, 
zal verrassend leven komen 
als de Pinksterzon verschijnt. 

 
Verkondiging – Samen getuige zijn 
HH 676 ‘God roept ons, om overal een licht te zijn’ 
God roept ons om overal 
een licht te zijn. 
Met elkaar weerkaatsen 
wij zijn glans: 
licht van God, dat schijnt 
in de gebrokenheid, 
heilig vuur dat nooit 
raakt opgebrand. 

 
Refrein: 
Ons leven is een getuigenis 
van zijn aanwezigheid. 
Gods aangezicht 
maakt ons leven licht, 
schijnt in eeuwigheid. 

 
God roept ons om overal 
zijn beeld te zijn. 
Hij heeft zich 
verborgen in de mens: 
beeld van God, 
getoond in alle kwetsbaarheid. 
Zo maakt Hij zichzelf 
aan ons bekend.   (Refrein) 
 
Schijn met uw licht in ons hart.       ) 
Verlicht ons aards bestaan.            ) 2x 
Vorm ons opnieuw naar uw beeld.        ) 
 
Ons leven is een getuigenis 
van zijn aanwezigheid. 
 



Dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
Collecte 
Gezang 303: 2 en 5 ‘De ware kerk des Heren’ 
2    
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
E‚n naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 

5    
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

 
Wegzending en zegen met gezongen Amen 
Orgelspel 
 

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    Kerk en beheer

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

Mannenontbijt 
Op zaterdag 11 november a.s. wordt er weer een mannenontbijt 
georganiseerd, deze zal zoals gebruikelijk in wijkgebouw Irene worden 
gehouden, het ontbijt start om 8:00 uur. Het thema dit keer is 
“Verdraagzaamheid”, wij hebben een gastspreker, wie dat precies is, blijft  
nog een verrassing. Hij zal vanuit eigen ervaring, hier zeker invulling aan 
kunnen geven en wat dieper op dit onderwerp ingaan. Zo rond 10:00 uur 
ronden we deze morgen af. 



Na afloop van de zondagmorgendienst worden er bij de uitgang van de kerk, 
uitnodigingen uitgedeeld, deze kunnen ingeleverd worden in Irene op de 
balie in de broodtrommel maar opgeven kan ook telefonisch, via appje op 
06-22461212 of via e-mail dverhoef@kpnmail.nl 
Wij hebben er zij in, u/jij komt toch ook? En neem gerust een gast mee, geen 
enkel probleem. 
Met vriendelijke groet  
Het mannenontbijt-team 
 
Oproep van het  calamiteitenteam 
Zoals u misschien weet hebben we in onze gemeente een calamiteitenteam. 
Het team wordt gevormd door een aantal gemeenteleden die een EHBO-, 
BHV- en/of reanimatie diploma hebben. Als tijdens de dienst iemand onwel 
wordt, of als er reden is om de kerk te ontruimen, dan komt dit team in actie. 
Voor de ochtenddiensten is er geen aanwezigheidsrooster, omdat we ervan 
uitgaan dat er voldoende teamleden aanwezig zullen zijn. Voor de 
avonddiensten zorgen we dat er tenminste 2 teamleden aanwezig zijn, 
volgens een afgesproken rooster. Verder doen we ons best om tijdens de 
trouw- en rouwdiensten van onze gemeenteleden met minimaal 2 
teamleden aanwezig te zijn. Het team is in de afgelopen jaren kleiner 
geworden, dus we kunnen extra hulp goed gebruiken! Vandaar onze oproep: 
bent u in het bezit van een EHBO-, BHV- en/of reanimatie diploma, dan 
vragen we u om deel te nemen aan ons team. Voor meer informatie en/of 
aanmelden kunt u contact met me opnemen door een mailtje te sturen naar 
dorpskerk@gmail.com, of me aan te spreken na de dienst.  
Jenneke van Eijk 
 
Buurtkastje 
Afgelopen zondag namen de kinderen iets mee om in het buurtkastje te 
zetten. Tijdens de kindernevendienst hebben ze met elkaar het kastje 
gevuld. Superfijn! 
 
Wil je ook helpen? 
Breng dan op zondag iets mee naar de kerk. Graag voedingsmiddelen of 
verzorgingsartikelen. Bij de ingang staat een krat waar je het in kunt zetten. 
Je mag het ook zelf in het buurtkastje zetten, dat kan op iedere dag van de 
hele week. Alvast hartelijk bedankt! 


