
Zondagsbrief  
12 november 2023   
 
Voorganger:  Prop Arie de Wit 
Ouderling van dienst: Edwin Koster 
Organist:  Rogier Postma 
 
 

 
Orgelspel 
Psalm 87 (NPB) 
1 
Op hoge heuvels met een rijk verleden, 
gewijde bergen, heilig voor de HEER, 
ligt Sion van haar poorten houdt Hij meer 
dan van de pracht en praal van Jakobs steden. 
 
2 
Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren; 
ook Filistea, Tyrus, Babylon 
en Nubië, elk volk onder de zon 
is hier in Sion, stad van God, geboren. 
 
3 
De hele wereld zal van Sion horen. 
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand. 
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand: 
'Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.' 
 
4 
'Gods wereldwijde werk is hier begonnen', 
zo zingen alle volken in refrein. 
Ze dansen van geluk, van groot tot klein: 
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.' 
 
  



Opwekking 618: Jezus, hoop van de volken 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 
Refrein: 
U bent de hoop in ons bestaan. 
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof... 
 
Welkom en mededelingen (door ambtsdrager) 
 
Psalm 107 (NPB): 1, 2 en 3 
1 
'Gods liefde kent geen grenzen, 
duurt tot in eeuwigheid.' 
Dit zingen alle mensen 
die door Hem zijn bevrijd. 
Voor hen is het gevaar 
en alle angst geweken. 
Hij bracht hen bij elkaar 
vanuit de verste streken. 

2 
Ze hebben rondgezworven, 
doodmoe en opgebrand. 
Ze waren haast gestorven 
in onherbergzaam land. 
Ze riepen tot de HEER, 
wanhopig als ze waren. 
Dan luisterde Hij weer 
en hielp hen uit gevaren. 

3 
God wees de goede wegen 
en bracht hen naar een stad. 
Hij zorgde met zijn zegen 
voor wie geen kracht meer had. 

Dank Hem, want Hij is goed; 
laat iedereen Hem loven. 
Het wonder dat Hij doet 
gaat ons verstand te boven. 



Persoonlijk stil gebed  
Bemoediging en Groet 
 
Gebed om ontferming 
Opwekking 811: Was mij witter dan sneeuw (psalm 51) 
Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op uw 
trouw. 
 

Refrein 1: 
Laat mij weer juichen, 
weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor uw 
aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 
Was mij witter dan sneeuw, 
maak mij sterk door uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn. 
U alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 
 
Refrein 2: 
Laat mij weer juichen, 
weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 
Laat mij weer juichen, 
weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. 



Woord van genade 
 
Lofprijzingsliederen 
Opwekking 123: Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij 
U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 

Refrein 1: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  Refrein 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing(en) uit de NBV21 door Ernie Wesselius 
Exodus 17:8-16  
Handelingen 3:1-13a 
 
Psalm 43: 1, 2 en 4 (OB) 
1  
Geduchte God, hoor mijn gebeden, 
strijd voor mijn recht en maak mij vrij 
van hen, die vol arglistigheden 
gerechtigheid en trouw vertreden, 
opdat mijn ziel Uw naam belij' 
en U geheiligd zij. 

2  
Mijn God, ik steun op Uw vermogen, 
Gij zijt de sterkte van mijn hart. 
Waarom verstoot Gij m' uit Uw ogen, 
waarom ga ik terneergebogen, 
door 's vijands wreed geweld benard, 
gestaag in 't aak'lig zwart? 

 
  



4  
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik juichend stem en snaren 
ten roem van Zijne goedheid paren, 
die na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 
 
Verkondiging  
Opwekking 868: Hoop en redding  
Hoor ons bidden, hoogste Koning. 
Jezus, hoop voor ieder hart. 
Zonder U zijn wij verloren, 
zonder U voorgoed verdwaald. 
 
 

Wees het vuur dat brandt van 
binnen, 
laat ons puur en heilig zijn. 
Kom met kracht en kom met 
redding, 
openbaar uw Koninkrijk.

 
Refrein 1: 
U alleen verzet de bergen, 
U alleen herstelt ons land. 
Onze hoop en onze redding, 
in uw naam houden wij stand. 
 
Kijk ons aan en wees genadig, 
breng ons uit het donker thuis 
bij uw liefdevolle Vader 
door uw woord, dat helder schijnt.  (Refrein 1 2x) 
 
Wij geloven: God is machtig. 
Wij geloven: God is hier. 
Koning Jezus, Hij zal komen, 
in zijn naam houden wij stand. 
 

Prijs de Koning: God is machtig. 
Prijs de Koning: God is hier. 
Koning Jezus, Hij zal komen. 
In zijn naam houden wij stand. 

(Refrein 1) 
 
Voor- en dankbeden 
Orgelspel + Collecte  



Kinderen komen terug uit Special Sunday (en lichten toe waar het over 
ging) 
 
Slotlied: Opwekking 798: Houd vol 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
(Refrein) 
 
Wegzending en zegen 

  



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    Kerk en beheer

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

Pete Bogs Big Band in Aalsmeer. 
Ja, nog zo’n 2 weken en dan is het zover. De Pete Bogs Bigband komt naar 
Aalsmeer Oost. 
De reden hiervan is om u een gezellige muzikale avond aan te bieden en 
tevens om onze plaatsgenoot Paulien Naber te ondersteunen met haar werk 
in een vluchtelingenkamp in Mexico. Paulien zoekt gelden voor een 
buitenkeuken plus afdak zodat vluchtelingen ook voor zichzelf kunnen koken 
indien zij dat willen. Echt een goed idee van haar en een nuttig project. 
Nodig hiervoor is € 4.500,00. Het enige wat u hoeft te doen is een kaartje te 
kopen à € 12,50, dit is inclusief koffie of thee in de pauze, en op vrijdagavond 
24 november naar de Oosterkerk, Oosteinderweg 271 te komen. De avond 
begint om 20.00 uur. De Pete Bogs Bigband die al steeds bekender wordt in 
onze regio komt graag naar ons toe om u een gevarieerd programma aan te 
bieden waarbij ook nog medewerking van een zangeres zal zijn.  
Is uw interesse gewekt en bent u nieuwsgierig naar wat de Bigband u gaat 
bieden? Bestelt  u dan uw kaartje op:  
https://events.flextickets.nl/event/oosterkerk-pete-bogs-bigband  en 
hopelijk gaan we elkaar begroeten in Aalsmeer Oost waar na afloop ook nog 
gelegenheid is om elkaar te ontmoeten in het Anker waar ook nog een 
drankje te koop is. 
Bent u niet in de gelegenheid de avond te bezoeken maar wilt u wel Paulien 
steunen dan kunt u eventueel een gift over maken op rekeningnr: NL95 
RABO 0300 1205 16 onder vermelding van 
Big Band. 
 

https://events.flextickets.nl/event/oosterkerk-pete-bogs-bigband


Kinderkerstfeest Musical 
Voor de uitvoering van de musical op zondagmiddag 17 december gaan we 
binnenkort starten met oefenen. Voor de uitvoering hebben we nog een 
stapelbed nodig. Heeft u of weet u iemand die een stapelbed heeft staan wat 
niet gebruikt wordt, dan horen wij graag zo spoedig mogelijk van u. U kunt 
het stapelbed ook zeker weer terug krijgen. Anders gaan we verder speuren. 
Alvast dank namens de kinderkerstfeestcommissie, Robert Heil (06-
36202788). 
 
 


