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Voor de dienst: 
Gezang 304 God is getrouw zijn plannen falen niet 
1    
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
2    
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
3    
De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
  



Opwekking 708 Hoe groot is uw trouw 
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 
onpeilbaar goed; 
Zijn woord houdt eeuwig stand. 
Ja, uw woord houdt eeuwig stand. 
(Herhalen) 

 
 
Refrein 1: 
De hemel juicht, de kerk getuigt: 
‘Groot is uw trouw, o Heer!’ 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
‘Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’ 

 
Alles verandert, 
maar U blijft gelijk; 
uw koninkrijk kent geen eind. 
En wat U beloofd hebt, 
dat zult U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd. 
Wij vertrouwen U altijd. 

 
Refrein 2: 
De hemel juicht, de kerk getuigt: 
‘Groot is uw trouw, o Heer!’ 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
‘Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’ 

 
Van generatie tot generatie 
nooit liet U ons in de steek. 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
die was, die is en die komt.   (Refrein) 
 
Welkom 
Zingen:  Psalm 124 vers 1 en 4 
1 
Laat Israel nu zeggen blij van geest; 
Indien de Heer niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de Heer niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
4 
Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de Heer, 
die God, die d' aard en hemel heeft gemaakt. 
  



Bemoediging & Groet   
Zingen:  Psalm 97 vers 1 en 6 
1    
Groot Koning is de Heer. 
Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
heeft Hij zijn troon gesticht. 
in de verborgenheid. 

6    
Gods heil, Gods glorie staat 
licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren 
van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer 
stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, 
weest in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
Gebed van verootmoediging   
Genadeverkondiging   
Leefregel uit Mattheüs 6: 19-21 
 
Zingen: Hemelhoog 88 Zoek eerst het Koninkrijk 
Zoek eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 

 
Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja.    (Refrein) 
 
Bid en u zal gegeven zijn, 
zoek en gij zult het zien, 
klop en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja.    (Refrein) 
  
Gebed om de heilige Geest  
 
Kindermoment  
 
Schriftlezing:  Markus 10 vers 13-27 (NBV) 



Zingen:  LvdK 47 vers 1,2 en 3 Jezus die langs 
1    
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

2    
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

3    
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
  
Verkondiging Met lege handen het Koninkrijk binnengaan 
Zingen: Hemelhoog 420 Heer wijs mij uw weg 
1 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

2 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

 
3 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind, 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 



4 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan, 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
  
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
 
Zingen:  Hemelhoog 669 Bouw Uw Koninkrijk 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop 
opnieuw, 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, 
laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 

 
 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt.

Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin. 
Gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij, 
zelfs de blinden 
zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom!  (Refrein) 
 
 



Uw ongetemde kracht 

verslaat de helse macht. 

Uw ongekende pracht 

vernieuwt en sterkt ons hart. 

Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 

leer ons te doen wat U ons vraagt, 

vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 

Wij zijn uw kerk. 

Heer, doe uw werk door ons.   (Refrein) 

 
Zegenbede beantwoordt met gezongen Amen 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    Kerk en beheer

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
Mannenontbijt 2023  
Vorige week zaterdag, 11 november, heeft het mannenontbijt 
plaatsgevonden, ruim 25 mannen hebben hieraan deelgenomen. 
Het thema dit was dit jaar verdraagzaamheid en als gastspreker ging Ernie 
Wesselius voor. Ernie gaf hier op zijn eigen inspirerende wijze en losse 
manier van spreken, zijn visie op. Hij vertelde over zijn ervaringen uit zijn 
vroege jeugd, hij deed dit aan de hand van wat voorbeelden over zijn 
belevenissen en hoe hij dat heeft ervaren. De ene keer ontroerend het 
volgende moment iets grappigs en op het eind ook nog afsluiten met een fijn 
stukje pianospel, zeer onderhoudend. Joop Stroes vertelde iets over het 
kindertehuis Bahay Aurora in de Filipijnen, hij heeft het kindertehuis het 



afgelopen jaar al 4 keer bezocht en heeft zijn ervaringen en waar hij zoal 
verder tegenaan loopt, met ons gedeeld, één van de zaken waar men nu 
meer bezig is, is het verbouwen en telen van groente en fruit, in eerste 
instantie voor henzelf maar ook voor verkoop. De opbrengst van deze 
morgen, komen volledig ten goede aan het kindertehuis, wij zijn te 
meedelen , dat na aftrek van kosten, wij zijn uitgekomen op een bedrag van 
€ 188,00, een mooi bedrag wat zeker goed een goede bestemming zal 
krijgen. 
Hartelijk bedankt alle mannen voor jullie aanwezigheid en de vele gulle 
giften.  
Met vriendelijke groet 
het mannenontbijt-team 
 
Pete Bogs Big Band in Aalsmeer. 
Nog een kleine week en dan is het zover. De Pete Bogs Bigband komt naar 
Aalsmeer Oost. 
De reden hiervan is om u een gezellige muzikale avond aan te bieden en 
tevens om onze plaatsgenoot Paulien Naber te ondersteunen met haar werk 
in een vluchtelingenkamp in Mexico. Paulien zoekt gelden voor een 
buitenkeuken plus afdak zodat vluchtelingen ook voor zichzelf kunnen koken 
indien zij dat willen. Echt een goed idee van haar en een nuttig project. 
Nodig hiervoor is           € 4.500,00. Het enige wat u hoeft te doen is een 
kaartje te kopen à € 12,50, dit is inclusief koffie of thee in de pauze, en op 
vrijdagavond 24 november naar de Oosterkerk, Oosteinderweg 271 te 
komen. De avond begint om 20.00 uur. De Pete Bogs Bigband die al steeds 
bekender wordt in onze regio komt graag naar ons toe om u een gevarieerd 
programma aan te bieden waarbij ook nog medewerking van een zangeres 
zal zijn.  
Is uw interesse gewekt en bent u nieuwsgierig naar wat de Bigband u gaat 
bieden? Bestelt  u dan uw kaartje op:  
https://events.flextickets.nl/event/oosterkerk-pete-bogs-bigband  en 
hopelijk gaan we elkaar begroeten in Aalsmeer Oost waar na afloop ook nog 
gelegenheid is om elkaar te ontmoeten in het Anker waar ook nog een 
drankje te koop is. (Eventueel zijn er nog kaartjes bij de deur te koop). 
Bent u niet in de gelegenheid de avond te bezoeken maar wilt u wel Paulien 
steunen dan kunt u eventueel een gift over maken op rekeningnr: NL95 
RABO 0300 1205 16 onder vermelding van 
Big Band. 

https://events.flextickets.nl/event/oosterkerk-pete-bogs-bigband


Bijbel-lees-marathon 2024.  
Momenteel zijn we nog volop bezig met de prachtige Escaperoom in de 
Dorpskerk. Wat mooi om te zien hoe er in 3 weken tijd zóveel verschillende 
mensen bij ons in de Dorpskerk komen. De één is helemaal vertrouwd en 
bekend in de Dorpskerk, maar voor de ander de eerste keer om in dit 
gebouw te komen. Een gave manier om kennis en gebruik te maken van 
onze mooie kerk.  
Het is nog een heel eind weg, maar in januari willen we weer een Bijbel-lees-
marathon houden in de Dorpskerk. 
Het is de bedoeling om hier in de kerk, in blokken van 2 uur met duo’s, de 
prachtige woorden uit de Bijbel hardop te lezen. Het gaat uiteindelijk om 
ongeveer 80 uur Bijbellezen. Hoe leuk zou het zijn om met vrienden, broers, 
zussen, kinderen, kleinkinderen of broers en zussen uit de gemeente de 
Bijbel van kaft tot kaft door te lezen. Als er ongeveer 70 teams de 
Escaperoom hebben gedaan, moet het ook wel lukken om 40 duo’s te vinden 
voor de leesmarathon. We willen het lezen doen in de periode van 3 t/m 6 
januari, 24 uur per dag. Het opgaveformulier zal in de maand december 
beschikbaar zijn.  
We zijn eigenlijk nog op zoek naar 4 mensen die mee willen helpen het 
leesrooster vol te maken en in de periode van 3 t/m 6 januari hand en span 
diensten te doen voor de leesmarathon. 
Wil jij of wilt u helpen met het organiseren? Spreek ons (Maaike of Ben) aan 
of stuur een mailtje naar jeugdouderlingaalsmeerdorp@gmail.com. 
Wij kijken er naar uit.  
Maaike Heil en Ben Sparnaaij 
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