
Kerkdienst        2e advent                               10 december 2023 
Ds. M.J. Zandbergen                                                       10:00 uur 
Thema: “Nooit meer hetzelfde” 
Schriftlezing: Lucas 1:5-20, 26-38 (NBV)  
Organist: Ronald Mulder 
Muziekteam: Mariëlle’s Trio 
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Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 33: 1, 8 Komt mu met zang en roert de snaren 
 

1. Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 
 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten nu en voor altijd. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Adventsmoment 2e adventskaars 
 

Hemelhoog 495 onze hulp en onze verwachting 
 

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons.  
Hallelujah, hallelujah, amen! 
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Gezang 125: 1, 2, 3 O kom, o kom, Immanuël 
 

1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
2. O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

Gebed 
 

2 Korinthe 13:5-8, 11, 13 
 

5 Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet 
toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet 
doorstaan. 6 Hopelijk begrijpt u dat dit wel voor ons geldt. 7 Wij bidden God dat u 
het kwade nalaat, niet om te bewijzen dat wij geslaagd zijn, maar omdat u het 
goede moet doen, ook al zouden wij mislukt zijn. 8 Wij kunnen ons niet tegen de 
waarheid verzetten, we kunnen ons er slechts voor inzetten. 
 
11 Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn 
vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God 
van de liefde en de vrede met u zijn. 
 
13 De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de 
heilige Geest zij met u allen. 
 

Gezang 323: 1, 2 God is tegenwoordig 
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1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
 
2. God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
 

Kindermoment: Advent 
 

De geboorte van Jezus 
aangekondigd 
Lucas 1:26-38 
 
 
 

 

Maria krijgt een bijzondere boodschap. Ze zal een kind krijgen: Jezus. 
Hij zal heel belangrijk zijn en Hij zal Zoon van God genoemd worden. 
 

Advents projectlied O zegen de kind’ren veraf en dichtbij 
 

O zegen de kind’ren veraf en dichtbij 
U houdt van hen allen evenveel als van mij  
U wilt dat wij kind’ren, ook al zijn wij nog klein 
bij U in de hemel ook eens zullen zijn.  
 

Gebed  
 

Lucas 1:5-20 
 

5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette 
en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van 
Aäron. 6 Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden 
en wetten van de Heer hielden. 7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was 
onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 8 Toen de afdeling van Zacharias 
eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens 
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het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen 
om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10 De 
samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd 
gebracht. 11 Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant 
van het reukofferaltaar stond. 12 Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel 
en hij werd door angst overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet 
bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en 
je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, 
en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen 
van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld 
worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en 
hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17 Als bode zal 
hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun 
kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal 
hij het volk gereedmaken voor de Heer.’ 18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan 
ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op 
leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en 
ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20 Maar omdat je geen 
geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling 
zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles 
gaat gebeuren.’ 
 

Gezang 487: 1 De Heer heeft mij gezien en 
onverwacht 

 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 

Lucas 1:26-38 
 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 
afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen 
en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig 
bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen 
had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn 
gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en 
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je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader 
David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en 
aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal 
dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De 
engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren 
wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid 
Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield 
men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want 
voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij 
gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 
 

Gezang 66: 1, 2, 3 Mijn ziel verheft Gods eer 
 

1. Mijn ziel verheft Gods eer; 
mijn geest mag blij den Heer 
mijn Zaligmaker noemen, 
die, in haar lage staat, 
zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
maar van zijn gunst doet roemen. 
 
2. Om wat God heeft gedaan 
zal elk geslacht voortaan 
alom mij zalig spreken: 
o groot geheimenis 
dat mij geschonken is. 
Zijn almacht is gebleken. 
 
3. Hoe heilig is zijn naam! 
Laat volk bij volk tesaam 
barmhartigheid verwachten, 
nu Hij de zaligheid 
voor wie Hem vreest, bereidt 
door al de nageslachten. 
 

Overdenking “Nooit meer hetzelfde” 
 

Hemelhoog 433 Stil, mijn ziel wees stil 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
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voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 
Ik rust in U alleen. 
In U alleen. 
 

Dankgebed, voorbede 
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Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

LEV U mag erbij (tijdens de collecte) 
 

Ik heb een kamer in mijn hart  
Met honderdduizend dingen  
Die ik wel eens heb gevoeld  
Maar die ik niet kan zeggen, niet kan zingen  
‘k kan het niet dwingen  
 
Ik heb een dagboek in mijn hoofd  
Met tientallen verhalen  
Waarvan ik elke letter ken  
Maar die ik niet durf te uiten of vertalen  
Dat voelt als falen  
 

U mag erbij  
Dichterbij mij dan ik zelf kan komen  
Dichtbij al mijn angsten, mijn demonen  
U mag erbij  
U mag erbij  
En ook al lukt het me niet goed om uit te leggen  
Hoe hard ik daarvoor met mezelf moet vechten  
Toch weet ik dat U mij begrijpt  

 
Er is een lied dat in mij klinkt  
Coupletten vol verleden  
Ik ken ze en ze kennen mij  
Maar ‘t lukt tot nu toe niet om ze te delen  
Heel soms heel even  
 

U mag erbij  
Dichterbij mij dan ik zelf kan komen  
Dichtbij al mijn angsten, mijn demonen  
U mag erbij  
U mag erbij  
En ook al lukt het me niet goed om uit te leggen  
Hoe hard ik daarvoor met mezelf moet vechten  
Toch weet ik dat U mij begrijpt 

 

Gezang 126 Verwacht de komst des Heren 
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1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
3. Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Werelddiaconaat ‘Myanmar’’ 
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U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 
‘Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters 
 
De uitgangscollecte is voor ‘Werelddiaconaat ‘Myanmar’’ 
Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische 
land Myanmar (Birma) zijn veel inwoners over de grens met 
buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving 
verblijven naar schatting 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen.  
Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen 
ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, 
want zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van 

kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, 
gezondheidszorg, en de risico's op uitbuiting en misbruik zijn groter. 
Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn 
zo op de toekomst voorbereid. 
Steun dit werk voor jonge vluchtelingen in Myanmar met jouw 
bijdrage aan het programma werelddiaconaat. Geef in de collecte of 
maak een bijdrage over op de bankrekening van de ZWO-commissie 
Hervormd gemeente Aalsmeer, NL73 RABO 0380 1440 69 t.a.v. 
werelddiaconaat, of QR code. 

 
Volgende week 
Zondag 17 december 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds M.J. Zandbergen, 3e advent 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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