
Kerkdienst        3e advent                               17 december 2023 
Ds. M.J. Zandbergen                                                       10:00 uur 
Thema: “Breekt God Zijn beloften?” 
Schriftlezing: Psalm 89:2-5, 14-15, 37-52 

Lucas 1:68-79 (NBV)  
Organist: Rogier Postma 
Muziekteam: Blessings 
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Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 33: 8 Komt mu met zang en roert de snaren 
 

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten nu en voor altijd. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Adventsmoment 3e adventskaars 
 

Nieuwe Liedboek 1005: 1, 2 Zoekend naar licht  
 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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Gebed 
 

Gezang 285: 1, 2 Geef vrede, Heer, geef vrede 
 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
 
2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 

Zacharia 2:11-15 
 

11 Kom, jullie die in Babel verblijven, zoek een veilig heenkomen in Sion.’ 12 Want 
de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die 
mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: ‘Wie aan 
mijn volk komt, komt aan mijn oogappel! 13 Ik zal mijn hand dreigend naar hen 
uitstrekken, zodat zij op hun beurt geplunderd worden door degenen die zij 
hadden geknecht.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten 
mij gezonden heeft. 14 ‘Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden 
wonen – spreekt de HEER. 15 Er komt een tijd dat vele volken zich met de HEER 
zullen verbinden. Zij zullen mijn volk zijn, en in jouw midden zal Ik wonen.’ Dan zul 
je inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar je gezonden heeft. 
 

Psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag 
 

7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
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Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 

Kindermoment: Advent 
 

Maria is bij Elisabet en zingt 
een lied  
Lucas 1:39-56 
 
 
 

 

Wanneer Maria bij Elisabet op bezoek komt, trappelt Johannes van 
vreugde in de buik van Elisabet en herkent Elisabet in Maria de moeder 
van de Heer. Dan zingt Maria een lied om God te danken. 
 

Advents projectlied Dank God onze Vader 
 

Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht, 
een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht. 
Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin 
wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin 
 

Gebed  
 

Psalm 89:2-5, 37-52 
 

2 Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na 
geslacht. 3 Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand, uw trouw hebt u in de hemel 
gevestigd. 4 ‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten, aan mijn dienaar 
David gezworen: 5 Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen, uw troon in stand 
houden, geslacht na geslacht.’ sela 
 
37 Zijn dynastie zal altijd voortleven, zijn troon voor Mij staan als de zon, 38 als de 
maan die standhoudt voor eeuwig, trouwe getuige aan de hemel.’ Sela 39 Toch 
hebt U hem verstoten en verworpen, uw toorn over uw gezalfde uitgestort, 40 het 
verbond met uw dienaar versmaad, zijn kroon vertrapt en ontwijd. 41 U hebt de 
wallen van zijn stad gesloopt, al zijn vestingen afgebroken, 42 voorbijgangers 
beroofden hem, naburige volken bespotten hem. 43 U gaf zijn tegenstanders de 
overhand, zijn vijanden verheugden zich, 44 U beroofde zijn zwaard van zijn 
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scherpte, U hield hem niet staande in de strijd. 45 U hebt zijn glans gedoofd, zijn 
troon omvergeworpen, 46 de dagen van zijn jeugd verkort, hem met schande 
overdekt. Sela 47 Hoe lang nog, HEER? Verbergt U zich voor altijd, blijft het vuur 
van uw woede branden? 48 Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan. Hoe nietig hebt U 
de mens geschapen! 49 Leeft er iemand die de dood niet zal zien, die ontkomt aan 
de greep van het dodenrijk? Sela 50 Waar is uw liefde van vroeger, Heer, hebt U 
David geen trouw gezworen? 51 Gedenk, Heer, dat uw dienaren worden bespot, 
dat ik lijd onder de hoon van vele volken. 52 Uw vijanden, HEER, bespotten mij, 
spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat. 
 

Lucas 1:68-79 
 

68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich over zijn volk ontfermd 
en het verlost. 69 Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt 
uit het huis van David, zijn dienaar, 70 zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij 
monde van zijn heilige profeten: 71 bevrijding uit de hand van onze vijanden, 
uit de greep van allen die ons haten. 72 Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze 
voorouders en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: 73 de eed die Hij gezworen had 
aan Abraham, onze vader, 74 dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, 
Hem dienen zouden, 75 oprecht en toegewijd, ons leven lang. 76 En jij, mijn kind, jij 
zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit 
gaan om de weg voor Hem gereed te maken, 77 en om zijn volk bekend te maken 
met hun redding door de vergeving van hun zonden. 78 Dankzij de liefdevolle 
barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons 
ontfermen 79 en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van 
de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 
 

Psalm 89:14-15 
 

14 Uw arm verricht heldendaden, krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm, 15 
uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in uw dienst. 
 

Nieuwe Psalm 72: 1, 3, 4 God, laat de koning goed regeren 
 

1. God, laat de koning goed regeren, 
met recht en met beleid. 
Wil hem de wijze wetten leren 
van uw gerechtigheid. 
Dan zal uw volk in vrede leven, 
dan wordt er recht gedaan: 
verdrukten zal hij redding geven, 
verdrukkers pakt hij aan. 
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3. Van zee tot zee zal Hij regeren, 
van eiland tot woestijn. 
Elk volk zal Hem als heerser eren 
en Hem gehoorzaam zijn. 
Geschenken zullen binnenstromen, 
een schat aan eerbetoon. 
Ja, alle vorsten zullen komen 
en knielen voor zijn troon. 
 
4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden; 
wie zwak is staat hij bij. 
Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden; 
wie vast zit maakt hij vrij. 
Wie arm zijn of door zorg gebogen, 
verdrukt of diep in nood – 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij redt hen van de dood. 
 

Overdenking “Breekt God Zijn beloften” 
 

Hemelhoog 603 Juich voor de Heer 
 

Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
 
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 

Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
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mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 

 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 

 

Dankgebed, voorbede 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Sela Komt tot ons, Heer (tijdens de collecte) 
 

Lof zij Christus, hoog verheven, 
God uit God en licht uit licht; 
schepper van het goede leven, 
die uit God geboren is. 
  
Lof zij Christus, Heer der heren, 
vredevorst die vrede sticht; 
Davids Zoon, die wij vereren, 
licht dat ieder mens verlicht. 
  
Jezus, de wereld wacht 
op de eerste nieuwe dag. 
Daal hier op aarde neer;  
kom tot ons, Heer.  
  
Heer, geef wereldwijd uw vrede. 
Kom tot ons, de wereld wacht. 
Hoor ons bidden hier beneden 
om uw vrede in ons hart. 
 

Gezang 127: 1, 2, 3, 4 Gaat stillen… uw Koning tegemoet 
 

1. Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 



7 

Hij komt, Hij komt met macht. 
 
2. Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 
 
3. Hoort toe, gij zwaar beproefden, 
uw Koning is niet ver! 
Voor wie in 't duister toefden, 
rijst nu de morgenster. 
De Heer geeft in de nood 
zijn wonderbare bijstand; 
Hij slaat de laatste vijand, 
Hij overwint de dood. 
 
4. Weest onbezorgd, gij armen, 
aan kinderen gelijk; 
in koninklijk erbarmen 
maakt God u groot en rijk. 
Hij die het veld bekleedt, 
de vogelen kan spijzen, 
wil ook zijn kind bewijzen 
dat Hij zijn noden weet. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Jeugd in eigen wijk’ 
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U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 
‘Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters 
 

 
De uitgangscollecte is voor ‘Jeugd in eigen 
wijk’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen om het Jeugdwerk in 
onze wijk te realiseren.. U kunt uw bijdrage overmaken op de 
bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 0300 1421 61 
t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. ‘Jeugd in eigen wijk’ of QR 
code Uitgaanscollecte 

 
Volgende week 
Zondag 24 december 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. B. Weegink, Katwijk aan Zee, 4e advent 

 Kinderkerstfeest, 18:30 uur, Ds M.J. Zandbergen,  
 i.s.m. Chr. Ger Gemeente  ‘De Lijnbaankerk’ 
 X-Mas, 22 uur, Ds. M.J. Zandbergen & X-Mas Team 
 

Maandag 25 december2023, Kerstdienst 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, m.m.v. Sursum Corda 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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