
Kerkdienst        1e advent                                3 december 2023 
Ds. M.J. Zandbergen                                                       10:00 uur 
Thema: “Hoe loyaal ben je?” 
Schriftlezing: Mattheus 25:14-31 (NBV)  
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekteam: Band Latreia 
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Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Adventsmoment 1e adventskaars 
 

Hemelhoog 23 Wat hou ik van Uw huis 
 

Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij u onder de pannen, God. 
Wonen bij u is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor u. 
 
Gelukkig wie naar u 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
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De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal hij geven, 
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. 
 
Wat hou ik van uw huis. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Gezang 324: 1 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, 
o Here 

 

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op de berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 
 

Gebed 
 

Kindermoment: Advent 
 

De geboorte van Johannes 
aangekondigd 
Lucas 1:5-25  
 
 
 

 

De priester Zacharias krijgt een bijzondere boodschap. Hij en zijn vrouw 
Elisabet zijn al oud, maar toch zullen zij een kind krijgen: Johannes. 
Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer, van 
Jezus. 
 

Advents projectlied Vertrouw maar op God 
 

De hemelse koning maakt zich kwetsbaar en klein. 
Zo laat Hij ons weten hoe Hij redder zal zijn. 
Geen woorden van oorlog, geen hart vol van kwaad, 
maar een eeuwige liefde, die het wint van de haat. 
wat er ook gebeuren mag! 
 
 

Mattheus 25:14-31 
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14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het 
geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een 
ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok 
hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee 
te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op dezelfde wijze verdiende de 
man die er twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent ontvangen 
had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. 19 Na lange tijd 
keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20 Degene die vijf 
talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent 
erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, 
ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent 
een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het 
beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij 
het feestmaal van je heer.” 22 Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam 
naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, 
ik heb er twee talent bij verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je 
bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het 
beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij 
het feestmaal van je heer.” 24 Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had 
naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u 
niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit angst besloot ik uw 
talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde 
hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb 
gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27 Had mijn geld dan bij de bank in 
bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben 
terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien 
heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets 
heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En die nutteloze 
dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en 
knarsetandt.” 31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in 
gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 
 

Opwekking 832 Jezus overwinnaar 
 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
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Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 2x 

 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 5x 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar!! 

 

Overdenking “Hoe loyaal ben je?” 
 

Hemelhoog 627: 1, 2 Abba Vader 
 

1. Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
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Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
 
2. Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen.? 
 

Onderwijzing Viering Heilig Avondmaal 
 

Gebed 
 

Hemelhoog 228: 1, 2, 5 Heer, ik hoor van rijke zegen 
 

1. Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde regen 
dropp'len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 
 
2. Ga mij niet voorbij, o Vader, 
zie hoe mij mijn zonde smart. 
Trek mij met uw koorden nader, 
stort uw liefd' ook in mijn hart. 
Ook in mij, ook in mij, 
Stort uw liefde ook in mij. 
 
5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, 
bloed van Jezus, rijk en vrij, 
Gods genade, sterk en machtig, 
o, verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
o, verheerlijk U in mij. 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Bijbeltekst, na de tafel 
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1e tafel: Psalm 103: 3 Hij is een God van liefde en genade 
 

3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 

2e tafel: Psalm 103: 9 Laat heel het machtig koninkrijk des 
Heren 

 

9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des Heren saam. 
Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 

Dankgebed, voorbede 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Casting Crowns Nobody (tijdens de collecte) 
 

Why You ever chose me 
Has always been a mystery 
All my life I've been told I belong 
At the end of the line 
With all the other not-quites 
With all the never-get-it-rights 
But it turns out they're the ones You 
were looking for all this time 
 
 
'Cause I'm just a nobody 
Trying to tell everybody 
All about Somebody 
Who saved my soul 
 
 
 
 

1 Waarom U mij ooit heeft gekozen 
Is altijd een mysterie geweest 
Mijn hele leven werd mij verteld dat ik 
achteraan in de rij behoorde 
Bij alle andere ‘net-niets’ 
Bij alle ‘nooit-goed-doeners’ 
Maar het blijkt zo te zijn dat zij degene 
zijn waar U al die tijd naar op zoek 
bent 
 
2Want ik ben maar een niemand 
die iedereen probeert te vertellen 
over iemand 
die mijn ziel redde 
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Ever since You rescued me 
You gave my heart a song to sing 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
 
Moses had stage fright 
And David brought a rock to a sword 
fight 
You picked twelve outsiders nobody 
would have chosen 
And You changed the world 
Well the moral of the story is 
Everybody's got a purpose 
So when I hear that devil start talking 
to me saying 
"Who do you think you are?" 
I say 
 
I'm just a nobody 
Trying to tell everybody 
All about Somebody 
Who saved my soul 
 
Ever since You rescued me 
You gave my heart a song to sing 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
 
So let me go down, down, down in 
history 
As another blood-bought faithful 
member of a family 
And if they all forget my name, well 
that's fine with me 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 

Sinds U mij heeft gered 
Gaf U mijn hart een lied te zingen 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand is dan Jezus 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand is dan Jezus 
 
Mozes had plankenkoorts 
En David bracht een steen bij een 
zwaargevecht 
U koos twaalf buitenstaanders die 
niemand zou kiezen 
En U veranderde de wereld 
Het moraal van dit verhaal is 
Iedereen heeft een doel in het leven 
Dus als ik de duivel tegen mij hoor 
zeggen 
“Wie denk je dat je bent?” 
Zeg ik 
 
Ik ben maar een niemand 
die iedereen probeert te vertellen 
over iemand 
die mijn ziel redde 
 
Sinds U mij heeft gered 
Gaf U mijn hart een lied te zingen 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand is dan Jezus 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand is dan Jezus 
 
Dus laat mij de geschiedenis ingaan 
Als nog een bloed-gekocht, trouw lid 
van de familie 
En als ze allemaal mijn naam 
vergeten, dan vind ik dat prima 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand is dan Jezus 
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So let me go down, down, down in 
history 
As another blood-bought faithful 
member of a family 
And if they all forget my name, well 
that's fine with me 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
 
'Cause I'm just a nobody 
Trying to tell everybody 
All about Somebody 
Who saved my soul 
 
Ever since You rescued me 
You gave my heart a song to sing 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 

Dus laat mij de geschiedenis ingaan 
Als nog een bloed-gekocht, trouw lid 
van de familie 
En als ze allemaal mijn naam 
vergeten, dan vind ik dat prima 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand is dan Jezus 
 
 
Want ik ben maar een niemand 
die iedereen probeert te vertellen 
over iemand 
die mijn ziel redde 
 
Sinds U mij heeft gered 
Gaf U mijn hart een lied te zingen 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand is dan Jezus 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand is dan Jezus 
 
 Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand is dan Jezus 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand is dan Jezus 

 
 
Gezang 296 Ik  met haast, roept Jezus’ stem 
 

1. Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 
Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen, die Hem loven. 
 
2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 
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Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 
 
3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worstling gaande. 
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor Avondsmaalcollecte ‘ Paulien Naber -Vluctelingen Centrrum 
Kaleio’ 
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 
‘Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters 
 

De uitgangscollecte is voor 
Avondsmaalcollecte ‘Paulien Naber -
Vluchtelingen Centrum Kaleio’  
Deze is bestemd voor het werk van 
Paulien naber in Mexico. Specificiek voor de maandelijkse bijdrage, 
600 euro per maand, die wij als gemeente elke maand aan haar 
overmaken. Zoals u weet is zijn werkzaam in het Vluchtelingen 
Centrum Kaleio. Een van haar taken is leiding geven aan het team 
dat aan het werk is op het centrum, leiding geven aan alle 

praktische zaken van het centrum. Er komt veel bij kijken en om haar werk daar zo goed 
mogelijk te doen en met deze collecte willen wij haar werk verder ondersteun. De diaconie zal 
deze collecte ook verdubbelen met een max bedrag van 2500 euro. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer NL 95 
RABO 0300 1205 o.v.v Paulien Naber of de QR code hiernaast 
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Volgende week 
Zondag 10 december 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds M.J. Zandbergen, 2e advent 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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