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Opwekking 462 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist’ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
 
 
  



Opwekking 461 
Mijn Jezus, mijn Redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Refrein: 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 
Afkondigingen 
Adventskaars wordt aangestoken door Catherina Cornelisse 
 
Intochtslied: Psalm 106:1,21 – Loof nu de Heer, want Hij is goed 
1    
Looft nu den Heer, want Hij is goed, 
die met zijn liefde ons ontmoet. 
Zijn trouw houdt stand te allen tijde. 
Wie prijst zijn daden woord voor woord? 
Wie kan zijn heerlijkheid belijden? 
Wie looft Hem zodat elk het hoort? 
21    
Verlos ons , Here, onze God, 
verhef uw aanschijn, wend ons lot, 
verzamel ons uit alle streken, 
opdat wij eenmaal allen saam 
van de vervulling mogen spreken, 
lof brengen aan uw heil'ge naam. 
 



Votum en groet 
In memoriam Roel Naber 
Joh.de Heer 880:1,3,4 – Wat de toekomst brengen moge 
1 
Wat de toekomst brengen moge; 
Mij geleidt des Heren hand; 
Moedig sla ik dus de ogen, 
Naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen, 
Met een rustig kalme moed! 

3 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
Zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
Als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
Dat alleen de weg niet vindt: 
Neem mijn hand in Uwe handen, 
En geleid mij als een kind. 

4 
Waar de weg mij brengen moge, 
Aan des Vaders trouwe hand, 
Loop ik met gesloten ogen, 
Naar het onbekende land. 
 
Kindermoment (Marije Koster) 
Kinderen gaan naar hun eigen dienst 
 
Gebed 
Lezing: Exodus 11: 1-3, 12:1-13 en 29-32 (NBV21) door Ernie Wesselius 
 
Verkondiging 
Opwekking 615 – Dank u voor het kruis Heer 
Dank U voor het kruis Heer, 
dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein; 
uw liefde wast mij schoon. 
Dank U voor uw offer; 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
en omarmt mij als uw zoon. 
 
 

Refrein: 
Waardig is het Lam 
zittend op de troon. 
Zegevierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon. 
Hoog verheven Heer, 
Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste 
schat. 
Waardig is het Lam, 
waardig is het Lam. 
 



AVONDMAAL 
Inleiding 
Gebed 
Zingen:  Psalm 103c:1,3 – Loof de Koning, heel mijn wezen 
1    
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

3    
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

 
- 1e tafel: Lezen: Jesaja 53:3-5 
Zingen: NLB 389:1,2 (op de wijs van psalm 134) 
1 
Het brood dat ons voor ogen staat 
en zich geduldig breken laat, 
is uw gedaante, lieve Heer, 
Gij daalt als manna in ons neer. 
 

2 
De beker die de ronde doet, 
het is de omloop van uw bloed, 
het spreekt van een geheimenis, 
uw hartslag die ons leven is. 

- 2e tafel: Lezen: Jesaja 53:6-7 
Zingen: NLB 389:3 – Uw bloed, het raakt de lippen aan 
Uw bloed, het raakt de lippen aan, 
de deurposten van ons bestaan, 
de dood gaat aan ons hart voorbij, 
o Lam van god, U loven wij. 
 
- 3e tafel: Lezen: Jesaja 53:11b-12 
Zingen: NLB 389:4 – Gij die een broodhuis voor ons zijt 
4 
Gij die een broodhuis voor ons zijt, 
een wijngaard die het hart verblijdt, 
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 
Gijzelf zijt onze overvloed. 
 
Dankzegging (Romeinen 5) 
  



Zingen: Gezang 192: 1,2,6 – O kostbaar kruis, o wonder Gods 
1    
O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

2    
Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijn Heren Christus dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

6    
De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
Dankgebed – voorbede – Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Gezang 360: 3 - Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 
 
Zegen - gezongen Amen(3x) 
 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    Avondmaalscollecte

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 
 



Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

Kinderkerstfeest 2023  
Zondag 17 december om 16.30 uur is het weer zover: het jaarlijkse 
kinderkerstfeest zal weer in de Dorpskerk van Aalsmeer gevierd gaan 
worden.   
Ondanks dat Sinterklaas nog niet voorbij is, zijn de kinderen van de 
kindernevendienst en ook van de oppas, al druk aan het oefenen voor de 
musical en het belooft dit jaar weer een ouderwets feest te worden. 
Uiteraard is iedereen van harte welkom om het feest van de geboorte van 
Jezus mee te vieren. Nodig daarom dus je vriendjes, vriendinnetjes, opa’s 
oma’s enz. uit. Zo kunnen we er ook dit jaar weer met zijn allen een groot 
feest van maken. Graag tot zondag 17 december, 16.30 uur! 
 
Avondmaalscollecte 3 december 
De collecte van het Heilig avondmaal is deze zondag bestemd voor het werk 
van Paulien naber in Mexico. Specificiek voor de maandelijkse bijdrage, 600 
euro per maand, die wij als gemeente elke maand aan haar overmaken. 
Zoals u weet is zijn werkzaam in het Vluctelingen Centrrum Kaleio. Een van 
haar taken is leiding geven aan het team dat aan het werk is op het centrum, 
leiding geven aan alle praktische zaken van het centrum. Er komt veel bij 
kijken en om haar werk daar zo goed mogelijk te doen en met deze collecte 
willen wij haar werk verder ondersteun. De diaconie zal deze collecte ook 

verdubbelen met een max bedrag van 2500 euro. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening Diaconie 
Hervormde Gemeente Aalsmeer     NL 95 RABO 0300 
1205 o.v.v Paulien Naber 
Mocht u haar maandelijks willen ondersteun ook dat 
is mogelijk. 
Wij hopen op uw steun. 
Namens de Diaconie Edwin Koster  

 
Kerststukworkshop - Help je naaste uit de kou! 
Er wordt door velen al naar uitgekeken: de kerststuk-workshop! Peter van de 
Velde heeft weer inspiratie en hij gaat er ook dit jaar iets moois van maken. 
Veel benodigdheden voor het stuk koopt hij op de veiling en soms kan Peter 
spullen gedoneerd krijgen. Dat maakt de workshop interessant: het levert 



geld op voor het goede doel, en het is de gevraagde prijs dubbel en dwars 
waard. De diaconie wil de opbrengst van de workshop bestemmen voor 
Albanië. Fred en Wilma Westerink brengen in de kerstperiode 
voedselpakketten bij arme gezinnen. Ook geven ze zo nodig hulp bij het 
betalen van de energierekening en kopen brandhout voor de kachel. Het 
gebeurt ook dat er bij gezinnen geen kachel aanwezig is en soms ontbreken 
zelfs ramen in hun huis. Dit is echt ellende, nood! De winters kunnen daar 
behoorlijk koud zijn. De diaconie wil graag behulpzaam zijn om de 
allerarmsten in Albanië de winter door te helpen. Help je ook mee? Dat kan 
door je op te geven voor de kerstworkshop en/ of een gift over te maken. 
Hoe kun je mee doen? 
Opgeven door een mail te sturen naar diaconiehva@gmail.com. Vermeld 
duidelijk hoeveel workshops je wilt hebben. 
De workshop kost € 35,00. Maak het bedrag van één of meerdere workshops 
over naar het bankreknr van de Diaconie Hervormde Gemeente NL95 RABO 
0300 1205 16  o.v.v. kerststukworkshop of gebruik de QR-code. 
Graag aanmelden zo spoedig mogelijk, omdat er een maximum aan het 
aantal te verkopen workshops is gesteld. Uiterste aanmelddatum is 3 
december, maar het kan dus voor die tijd al uitverkocht zijn. 
Op 9 december kun je de workshop(s) ophalen in Gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer tussen 10 en 12 uur. 
Op 8 december krijg je het filmpje met duidelijke instructies gemaild. Er 

wordt stap voor stap uitgelegd hoe het kerststuk te 
maken is. Daarbij is het handig dat je het filmpje stop 
kunt zetten en opnieuw kunt bekijken.  
We hopen op een succesvolle workshop! Dat houdt in 
dat er veel plezier en creativiteit aan beleefd wordt. 
Een grote opbrengst voor het goede doel is ook ons 
streven en daarom zijn giften van harte welkom. 
Namens de diaconie, Margriet van Klinken 
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