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Thema:  De Messias: Gods Boom van Wijsheid: hoop op Vrede 
 

 
Voor de dienst:   
Opwekking 583 – Machtige Heer en God 
Machtige Heer en God, 
wat U gedaan hebt is wonderbaar. 
En Heer, om wie U bent, 
zingen en juichen wij met elkaar. 
Amen! 
 
Refrein 1: 
Alle rijkdom en macht, 
alle wijsheid en kracht, 
alle lof, alle heerlijkheid. 
Alle dank, alle eer 
is voor U, onze Heer, 
die zit op de troon 
voor altijd. 
 
Machtige Heer en God, 
U bent rechtvaardig in wat U doet. 
En wij aanbidden U, 
want U alleen bent heilig en goed. 
Amen! 
 
 
  



Opwekking 868 – Hoor ons bidden, hoogste Koning 
Hoor ons bidden, hoogste Koning. 
Jezus, hoop voor ieder hart. 
Zonder U zijn wij verloren, 
zonder U voorgoed verdwaald. 
 
 

Wees het vuur dat brandt van 
binnen, 
laat ons puur en heilig zijn. 
Kom met kracht en kom met 
redding, 
openbaar uw Koninkrijk. 

 
Refrein 1: 
U alleen verzet de bergen, 
U alleen herstelt ons land. 
Onze hoop en onze redding, 
in uw naam houden wij stand. 
 
Kijk ons aan en wees genadig, 
breng ons uit het donker thuis 
bij uw liefdevolle Vader 
door uw woord, dat helder schijnt. (Refrein 1 2x) 
 
Wij geloven: God is machtig. 
Wij geloven: God is hier. 
Koning Jezus, Hij zal komen, 
in zijn naam houden wij stand. 
 

Prijs de Koning: God is machtig. 
Prijs de Koning: God is hier. 
Koning Jezus, Hij zal komen. 
In zijn naam houden wij stand. 

Refrein 2: 
U alleen verzet de bergen, 
U alleen herstelt ons land. 
Onze hoop en onze redding, 
in uw naam houden wij stand. 
In uw naam houden wij stand. 
  
Begin van onze eredienst 
 
Welkom en mededelingen 
  



Aanvangslied:  (LvK) Gezang 126:1,2,3 – Verwacht de komst des Heren  
1    
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 

2    
Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 

3    
Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
Aansteken 2e Adventskaars  
Zingen:  (LvK) Gezang 125:2 – O kom, Gij Wortel Isaï …  
O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Voorbereiding   
Inleiding: Wat wil je graag hebben …?  
  



Zingen:  Psalm 72:4,6 – Hij zal de redder zijn der armen … 
4    
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewon, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 

6    
Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 

God vraagt ‘wijsheid’ van ons: Jacobus 3:13-18 (NBV21) 
Gebed waarin we ons klein maken voor God  
Belofte van de Heer: Mattheüs 11:25-30 (NBV21) 
Zingen:  Opwekking 493: Jezus wat een heerlijke naam 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
Kindermoment:  
(thema kindernevendienst: De Messias brengt vrede – Jesaja 11:1-10) 
 
  



Toewijding om Gods Woord te horen:  
Zingen: Opwekking 669 – Heer van de eeuwigheid … 
Heer van de eeuwigheid 
laat ons uw glorie zien. 
Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 
 

Kom in uw wijsheid en macht, 
vol van uw glorie en kracht. 
Hoor naar de roep van ons hart, 
toon uw heerlijkheid. 

En ieder zal U zien 
die komt in majesteit. 
 
Refrein 1: 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 

dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai. 

 
Zie Jeruzalem wacht, 
heft haar lofzang omhoog, 
alle poorten zien uit 
naar de dag dat U komt. 

En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 

 
(Refrein 1) 
 
U bent Heer over al wat leeft,      ) 
U bent Heer over al wat leeft…    ) 4x 
 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 
Refrein 2: 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 

Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 

 
Gods Woord door ons gelezen en gehoord 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing:  Jesaja 11:1-10 (NBG-1951) en  

Colossenzen 1:9-14 (NBV21)  



Verkondiging:  De Messias: Gods Boom van Wijsheid: hoop op Vrede 
Zingen:(LvK) Gezang 476:1, 4 – Eeuwig Woord, U willen wij bezingen  
1    
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 
4    
Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 
Gebeden en gaven  
Lofprijzing, dankzegging en voorbeden 
Collecte  
  
Gezegend 
Slotzang:  (LvK) Gezang 120:1,2 – Heft op, uw hoofden, poorten wijd  
1    
Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnen rijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnen gaat. 
 

2    
Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst 
verdwijnt, 
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 

Zegen 



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:     

Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar 

 

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

Kinderkerstfeest 2023  
Zondag 17 december om 16.30 uur is het weer zover: het jaarlijkse 
kinderkerstfeest zal weer in de Dorpskerk van Aalsmeer gevierd gaan 
worden.   
Nu Sinterklaas weer voorbij is zijn de kinderen van de kindernevendienst, en 
ook van de oppas, nog drukker aan het oefenen voor de musical en andere 
activiteiten. Het belooft ook dit jaar weer een ouderwets kinderkerstfeest te 
worden. Uiteraard is iedereen van harte welkom om het feest van de 
geboorte van Jezus mee te vieren. Nodig dus daarom je vriendjes, 
vriendinnetjes, opa’s oma’s enz. uit. Zo kunnen we er ook dit jaar weer met 
zijn allen een groot feest van maken. Graag tot zondag 17 december, 16.30 
uur! 
 
Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar- Collecte 10 
december 2023 
Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land 
Myanmar (Birma) zijn veel inwoners over de grens met buurland Thailand 
gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting 250.000 
Birmese migranten en hun gezinnen.  
Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren 
opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder 
identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, want zonder registratie 
bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van 



kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, 
en de risico's op uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust 
gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid. 
Steun dit werk voor jonge vluchtelingen in Myanmar met jouw bijdrage aan 
het programma werelddiaconaat. Geef in de 
collecte of maak een bijdrage over op de 
bankrekening van de ZWO-commissie NL 73 
RABO 0380 1440 69 t.a.v. werelddiaconaat, of 
scan de hierbij afgedrukte QR code. Help je mee 
om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank!                                                                                        
Namens de diaconie, Margriet van Klinken  
 
Kerstmiddag senioren 
D.V. donderdag 14 december houden wij onze kerstmiddag  om 15.00 uur in 
gebouw "Irene" 
Wij willen met elkaar de geboorte van de Here Jezus  gedenken. U wordt 
allemaal persoonlijk uitgenodigd. 
Om samen te zingen, te luisteren naar het Woord van God en om het samen 
af te sluiten met een heerlijke broodmaaltijd. 
Wij verwelkomen u graag namens de vrouwenraad, groet Rina 
 
Oproep:  
Wij zoeken chocomel/gluhwein schenkers,na de kerstnachtdienst. 
Dit is een jarenlange traditie, die komt te vervallen als er geen nieuwe  
vrijwilligers bij komen, Meld je aan voor 17 Dec, bij Debbie van Vliet 06-
23270235 namens Team Diensten. 
 
Bijbelleesmarathon 2024 
Na een drukke decembermaand kun je al lezend in de Bijbel het nieuwe jaar 
rustig beginnen. 
Heerlijk in een gezellig hoekje van de Dorpskerk willen we met elkaar in 80 
uur de bijbel doorlezen. 
Hoe dit werkt? 
Vanaf woensdag 3 januari is de Dorpskerk 4 dagen dag en nacht open. 
Samen met een vriend(in), ouder/kind, kringmaatje of iemand die je 
helemaal niet kent, kun je je inschrijven voor een shift van 2 uur. Iedereen 



kan meelezen, jong en oud. Na 2 uur wordt je afgelost door een ander en die 
leest verder waar jij bent gebleven. 
Je leest in tweetallen (met meerdere mag ook). En je mag zo vaak mee doen 
als je wilt. 
Zaterdag 18:00 uur hopen we aan het einde van de Bijbel te zijn. 
Doe jij ook mee? U kunt zich na de dienst in Irene inschrijven of via de 
website www.hervormdaalsmeer.nl 
 
Oliebollen actie 2023 
We zijn al weer op volle stoom met de voorbereidingen voor de oliebollen 
actie van dit jaar. De eerste vergaderingen zijn achter de rug, de WhatsApp 
groep van de commissie staat niet stil. De berichtjes volgen elkaar in hoog 
tempo op. Alles met als doel om iedereen dit jaar weer van heerlijke 
oliebollen en appelbeignets te kunnen voorzien. 
We werken daarmee met een draaiboek, waar we elk jaar weer wat aan 
bijschaven. Dit jaar is er een grote verandering in het draaiboek. We hebben 
helaas niet langer de mogelijkheid om onze stand in te richten op de 
bekende plek in Dorp en zijn daarom hard op zoek gegaan naar een nieuwe 
locatie. Die hebben we gevonden op het pleintje aan de Beethovenlaan in de 
Hornmeer, tussen de Hoogvliet en ‘t Koepeltje. We zijn daarvoor nog op 
zoek naar een gesloten aanhanger die hoog genoeg is om in te staan. We 
horen daarom graag wie ons daarin zou kunnen voorzien. 
 Daarnaast is de vertrouwde stek op de brug bij The Beach aan de 
Oosteinderweg zoals altijd ook weer beschikbaar. De verkoop zal dit jaar 
plaatsvinden op vrijdag 29 december en zaterdag 30 december. 
Wie al zeker wil zijn van voldoende oliebollen en beignets kan voor de 
bestelling al terecht op de website 
www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie. De bestellingen kunnen worden 
thuisbezorgd of worden afgehaald in ’t Anker aan de Oosteinderweg. Ook 
kunt u gebruik maken van het bestelformulier achter in het kerkblad en deze 
inleveren in de Dorpskerk en Oosterkerk of in de brievenbus van 
Oosteinderweg 317 en Venkel 6 in Aalsmeer of Leeghwaterstraat 54 in 
Kudelstaart. 
We zien de prijzen overal om ons heen sterk stijgen. We zijn daarom blij dat 
we kunnen melden dat we dit jaar de prijzen gelijk hebben kunnen houden 
aan vorig jaar. 
Vriendelijke groeten namens de Oliebollencommissie (Rita de Jong, Nico 
Kortenoeven, Rosanne de Niet, Hilda van den Berg en Arjan Spaargaren)  

http://www.hervormdaalsmeer.nl/
http://www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie


  



 


