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Gezang 120 vers 1,3,4 
1    
Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnen rijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnen gaat. 

3    
Gezegend was het land, de stad, 
waar deze Koning binnentrad. 
Gezegend 't hart, dat openstaat 
en Hem als Koning binnenlaat. 
De Zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 

4    
Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vree 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u 't leven weer! 
 
Opwekking 784 
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus. 
De woorden van ons hart gaan uit naar U. 
Wij proclameren U als Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften van uw Woord. 
 
Refrein: 
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. 
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer. 



U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht. 
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. 
 
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus. 
De woorden van ons hart gaan uit naar U. 
Wij proclameren U als Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften van uw Woord.  (Refrein) 
 
Halleluja, U bent Koning, 
Halleluja, Majesteit. 
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. 
Halleluja, U bent Koning, 
Halleluja, Majesteit. 
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd.   (Refrein) 
 
Begroeting en welkom.  
Aansteken kaars door Ilse Hoogendoorn 
Psalm 116 vers 1, 3.4 
1    
God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
3    
Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
4    
O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 
Stil gebed, votum en groet 
  



Opwekking 685 
Met ons lied, Heer, 
roept ons hart uit naar U, 
naar U alleen. 
Vol verwachting, 
vol verlangen naar U; 
U maakt ons één. 

 
Als wij U zien, Heer, 
geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en 
schaamte, 
in uw huis binnengaan. 

 
Refrein: 
Hosanna, hosanna, 
U bent de God van redding, 
U zij de eer, aanbidding. 
Hosanna, hosanna, 
kom met uw Geest, vernieuw ons, 
verheerlijk uw naam, Heer Jezus. 
 
Met ons lied, Heer, 
keert ons hart zich naar U, 
naar U alleen. 
U maakt harten 
die gebroken zijn heel; 
U maakt ze één. 

 
Als wij U zien, Heer, 
geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en 
schaamte, 
in uw huis binnengaan. 

 
(Refrein) 
 
Kindermoment 
Zingen:  
Opwekking 294 
Glorie, glorie, 
glorie aan het Lam. 
Glorie, glorie, 
glorie aan het Lam. 
 
 

Refrein: 
Want Hij is waardig 
t'ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem 
verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 

 
 
  



Heilig, heilig, 
heilig is het Lam. 
Heilig, heilig, 
heilig is het Lam.  (Refrein) 
 
Waardig, waardig, 
waardig is het Lam. 
Waardig, waardig, 
waardig is het Lam.  (Refrein) 
 
Glorie, glorie, 
glorie aan het Lam. 
Glorie, glorie, 
glorie aan het Lam.  (Refrein) 
 
Opwekking 534 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 
De Mensenzoon, 
de Zoon van God 
zal Koning zijn. 
Jezus, Hij offerde zichzelf; 
wordt nu verhoogd, 
wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer! 
 
 

Refrein: 
En zijn koninkrijk kent geen grens 
en haar heerlijkheid kent geen eind, 
nu de majesteit en luister 
van de vredevorst verschijnt. 
Hij zal Koning zijn, 
Hij zal heerser zijn 
en regeren met macht 
en in gerechtigheid. 
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. 

 
Jezus, zo lief had Vader ons. 
Hij was Gods trouw, 
Hij was Gods Woord, 
aan ons getoond. 
Jezus, beeld van Gods heiligheid; 
wordt nu verhoogd, 
wordt nu gekroond; 
Hij is de Heer!    (Refrein) 
 
 
  



Opwekking 726 (gaat over in gezang 446 met het orgel vers 1,5 ) 
Er is een onbegrensde liefde 
die alles draagt en nooit vergaat. 
Er is een hoop die nooit meer wankelt 
en die de zwaarste storm doorstaat. 
Er is een licht dat ons de weg wijst, 
ook als wij nu niet alles zien; 
een fundament voor ons vertrouwen, 
tot aan de dag dat wij Hem zien. 
 
Er is voor vijanden verzoening 
en echte vrede na de strijd; 
vergeving voor de zwaarste zonden, 
een nieuw begin met God, altijd. 
Er is een eeuwig rijk van vrede 
dat in ons midden zichtbaar wordt; 
een stukje hemel hier op aarde, 
in Jezus Christus, Zoon van God. 

 
 
Refrein 1: 
Hij is de spil van alle eeuwen. 
Hij is het anker in de tijd. 
Hij is de bron van al het leven; 
Hij is ons doel in eeuwigheid. 
Hij is ons doel in eeuwigheid.

 
 
Er is een wonder van bevrijding; 
de laatste redding in de nood. 
En er is troost in pijn en lijden; 
een eeuwig leven na de dood. 
Er is gerechtigheid voor allen 
en onze trouw wordt eens beloond. 
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig, 
met Jezus Christus, Vaders Zoon. 
 
 

Refrein 2: 
Hij is de spil van alle eeuwen. 
Hij is het anker in de tijd. 
Hij is de bron van al het leven; 
Hij is ons doel in eeuwigheid. 
Hij is de spil van alle eeuwen. 
Hij is het anker in de tijd. 
Hij is de bron van al het leven; 
Hij is ons doel in eeuwigheid. 
Hij is ons doel in eeuwigheid.

 
Gezang 446 vers 1, 5 
1    
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 

5    
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 

 



Gebed 
Schriftlezing voorgelezen door Annelies Kreeft: Fil. 4: 4-9 
Psalm 130 vers 3,4 
3    
Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 
4    
Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 
 
Preek 
Opwekking 780 
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem 
en verlangt naar zijn Woord. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem 
en verlangt naar zijn Woord. 

 
 
Refrein 1: 
Wij verwachten vol verlangen de 
Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

 
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
 
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem 
en verlangt naar zijn Woord. 

Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem 
en verlangt naar zijn Woord. 



Wij verwachten vol verlangen de Heer. ) 
Hij is onze hulp en ons schild.             ) 
Ja, om Hem is ons hart verblijd.            ) 2x 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.     ) 
 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
Collecte. 
Gezang 124 vers 1, 2, 3 
1    
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

2    
De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

3    
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 
 
Zegen met gezongen amen 
Gezang 124 vers 4,5 
4    
De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 

5    
Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    Jeugd in eigen wijk 

 

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 



Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

Kinderkerstfeest 2023  
Vanmiddag om 16.30 uur is het weer zover: het jaarlijkse kinderkerstfeest zal 
weer in de Dorpskerk van Aalsmeer gevierd gaan worden.   
Nu Sinterklaas weer voorbij is zijn de kinderen van de kindernevendienst, en 
ook van de oppas, nog drukker aan het oefenen voor de musical en andere 
activiteiten. Het belooft ook dit jaar weer een ouderwets kinderkerstfeest te 
worden. Uiteraard is iedereen van harte welkom om het feest van de 
geboorte van Jezus mee te vieren. Nodig dus daarom je vriendjes, 
vriendinnetjes, opa’s oma’s enz. uit. Zo kunnen we er ook dit jaar weer met 
zijn allen een groot feest van maken. Graag tot zondag 17 december, 16.30 
uur! 
 
Bijbelleesmarathon 2024 
Na een drukke decembermaand kun je al lezend in de Bijbel het nieuwe jaar 
rustig beginnen. 
Heerlijk in een gezellig hoekje van de Dorpskerk willen we met elkaar in 80 
uur de bijbel doorlezen. 
Hoe dit werkt? 
Vanaf woensdag 3 januari is de Dorpskerk 4 dagen dag en nacht open. 
Samen met een vriend(in), ouder/kind, kringmaatje of iemand die je 
helemaal niet kent, kun je je inschrijven voor een shift van 2 uur. Iedereen 
kan meelezen, jong en oud. Na 2 uur wordt je afgelost door een ander en die 
leest verder waar jij bent gebleven. 
Je leest in tweetallen (met meerdere mag ook). En je mag zo vaak mee doen 
als je wilt. 
Zaterdag 18:00 uur hopen we aan het einde van de Bijbel te zijn. 
Doe jij ook mee? U kunt zich na de dienst in Irene inschrijven of via de 
website www.hervormdaalsmeer.nl 
 
Buitenkeuken Paulien Naber/Pete Bog’s Bigband  
Even een herinnering. 
De avond in de Oosterkerk van 24 november in de Oosterkerk met Pete 
Bog’s Bigband. Dit was buitengewoon,  120 stoelen waren bezet, een 
fantastische avond! Met na afloop nog gezelligheid in het Anker. Dit alles 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/


deden we voor Paulien Naber die graag een buitenkeuken wil realiseren in 
het vluchtelingenkamp in Mexico waar ze werkzaam is.  
Nu het resultaat, buiten de kaart- en comsumptieverkoop verraste het ons 
dat we een groot aantal giften mochten ontvangen voor dit goede doel. 
Het resultaat is geworden € 3.347,75! Wat fantastisch! Omdat er een 
aanvraag bij de OSA is ingediend zijn wij vol vertrouwen dat de 
buitenkeuken, inclusief potten, pannen en ander keukengerei, er komt.  
Alle bezoekers van de avond en alle donateurs heel, heel hartelijk dank.Als u 
de avond nog eens wil beluisteren dan kan dit op Youtube: “24 november 
concert Pete  Bog’s Bigband”. 
Namens uw diakonie:  Maarten Alderden 
 
Parkmeer 
Vorige week mochten we de sleutel van het appartement overhandigen aan 
onze 1e huurder. Een jong volwassene uit onze Gemeente, die heel blij is met 
een plekje voor zichzelf. Voor een periode van maximaal twee jaar is hiermee 
een woonwens ingevuld.  
En geeft hiermee de mogelijkheid om na deze periode weer een andere  
jongere aan een woning te helpen.  Maar voor nu veel woonplezier 
toegewenst aan de eerste huurder van het appartement.  
De Kerkrentmeesters Oost- Dorp 
 
Oliebollen actie 2023 
We zijn inmiddels halverwege december en nog 
even, en we kunnen gaan genieten van de heerlijke 
oliebollen en beignets. De website was nog niet eens 
open toen de eerste bestellingen al binnen kwamen. 
We kijken ook dit jaar uit naar een mooie actie. 
Online bestellen is mogelijk tot 28 december 14:00, 
via de website 
www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie of via de 
QR code. Er is dan de keuze om de bestelling thuis te laten bezorgen of deze 
af te halen in ’t Anker aan de Oosteinderweg.  Ook kunt u gebruik maken van 
het bestelformulier achter in het kerkblad en deze inleveren in de Dorpskerk 
en Oosterkerk of in de brievenbus van Oosteinderweg 317 en Venkel 6 in 
Aalsmeer of Leeghwaterstraat 54 in Kudelstaart. 
Na 29 december 14:00 is het alleen nog mogelijk om op 29 en 30 december 
bij de kramen langs te komen. Deze staan dit jaar op het pleintje aan de 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie


Beethovenlaan in de Hornmeer en op de brug bij The Beach aan de 
Oosteinderweg. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om in ’t Anker langs 
te komen. Op alle drie de locaties is het mogelijk om contant en met pin te 
betalen. Zou je het leuk vinden om ons te komen helpen met inpakken, 
verkoop in de kramen of het wegbrengen van bestellingen, dan kan je je 
daarvoor opgeven bij Rosanne de Niet, rosanne.deniet@hotmail.com  
Zoals elk jaar worden de oliebollen en beignets ook door bedrijven bij ons 
besteld. Als u nog een tip heeft over een bedrijf dat hier mogelijk interesse in 
heeft, dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt met deze informatie terecht 
bij één van de commissie leden. 
We zien uw bestelling met veel belangstelling tegemoet. 
Vriendelijke groeten namens de Oliebollencommissie (Rita de Jong, Nico 
Kortenoeven, Rosanne de Niet, Hilda van den Berg en Arjan Spaargaren)  
  

mailto:rosanne.deniet@hotmail.com


 


