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Voor de dienst 
Opwekking 847 Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 1: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 



een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Voor eeuwig.     (Refrein 2) 
 
Opwekking 501 Vader mijn God, ik aanbid U 
1 
Vader mijn God, ik aanbid U, 
heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand, 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
 

2 
Heilige Geest, U mijn Trooster 
maak mij sterk, hef mijn hoofd 
omhoog. 
Heer uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
Oh, laat uw vrede heersen in mijn 
hart. 

Refrein: 
Heer ik verlang zo naar meer van U. 
Vul mijn gedachten tot eer van U. 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit, door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest, 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Heilige Geest, U mijn Trooster 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
Oh, laat uw vrede heersen in mijn hart.  (Refrein 2x) 
 
Begroeting en welkom 
De vierde Adventskaars wordt aangestoken door Timon en Noah 
  
  



Aanvangslied: Psalm 130 : 3, 4         Ik heb mijn hoop gevestigd 
3    
Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 
4    
Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 
  
Stil gebed 
Votum en Groet 
  
Opwekking 369    Door uw genade Vader 
Refrein: 
Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor uw troon. 
Komen wij voor uw troon. 

 
Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
 

 
Opwekking 411    Geprezen zij de Heer 
Refrein: 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
 

Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. 

(Refrein) 
 



Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid.   (Refrein) 
  
Praatje met/voor de kinderen 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
  
Gebed om de opening van Gods woord 
  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur (Sela) 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
  
Lezingen door Arjan Hoogendoorn: Jesaja 61 (NBV) 

Mattheus 1 : 18 – 25 (NBV) 
  
Liedboek 2013 : 462 : 1, 2, 4, 5, 6 Zal er ooit een dag van vrede 
1 
Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen, 
levenslang gebroken zijn? 

2 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn, 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

4 
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

5 
Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is, 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 

6 
Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is, 

zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

 



Verkondiging 
Hemelhoog 122 : 1 – 4 Al wie dolend in het duister 
1 
Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht, 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 

2 
Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 
 

3 
Tot de groten zal Hij spreken, 
even weerloos als een lam. 
Het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam. 
Hoor en zie het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 

4 
Dor en droog geworden aarde 
die om dauw en regen vraagt, 
dode mens die snakt naar adem, 
wereld die om toekomst vraagt: 
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 
die mijn welbehagen draagt. 

 
Gezang 124 : 1 – 4        Nu daagt het in het oosten 
1    
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

2    
De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

3    
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 

4    
aDe zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht!  

 
Dankgebed, Voorbede, afsluiten met Onze Vader 
Collecte 
  
  



Slotlied:       Gezang 125 : 1 – 5        O kom, o kom Immanuel 
 1    
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

2    
O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

3    
O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

4    
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

5    
O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Zegenbede 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    Kerk en beheer 

 

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  



Bijbelleesmarathon 2024 
Na een drukke decembermaand kun je al lezend in de Bijbel het nieuwe jaar 
rustig beginnen. 
Heerlijk in een gezellig hoekje van de Dorpskerk willen we met elkaar in 80 
uur de bijbel doorlezen. 
Hoe dit werkt? 
Vanaf woensdag 3 januari is de Dorpskerk 4 dagen dag en nacht open. 
Samen met een vriend(in), ouder/kind, kringmaatje of iemand die je 
helemaal niet kent, kun je je inschrijven voor een shift van 2 uur. Iedereen 
kan meelezen, jong en oud. Na 2 uur wordt je afgelost door een ander en die 
leest verder waar jij bent gebleven. 
Je leest in tweetallen (met meerdere mag ook). En je mag zo vaak mee doen 
als je wilt. 
Zaterdag 18:00 uur hopen we aan het einde van de Bijbel te zijn. 
Doe jij ook mee? U kunt zich na de dienst in Irene inschrijven of via de 
website www.hervormdaalsmeer.nl 
 
Het (Kerst-) Buurtkastje 
In deze tijd van kerst zijn veel mensen druk met wat te gaan eten, en welke 
boodschappen er nodig zijn. De kerstgerechten worden uitgezocht en 
boodschappenlijstjes gemaakt. Het is goed om te beseffen dat er mensen en 
gezinnen zijn, die dat niet kunnen doen omdat er geen geld voor is. Daarom 
mogen we hopen, dat ze naast de hulp van de overheid, ook gebruik maken 
van de buurtkastjes. Ons Buurtkastje, dat hangt aan gebouw Irene, wordt 
goed bezocht door “vullers en afnemers”.  Ook de krat in de kerk wordt op 
zondag goed gevuld en afgelopen zondag was er een gift in een envelop. 
Hartverwarmend!  
Deze week krijg je misschien een kerstpakket met spullen die je niet lust of 
graag weggeeft. Denk aan het buurtkastje. Deze mag met de feestdagen 
best wat vol staan met lekkere dingen en etenswaren. Liever geen drank met 
alcohol. Maar een pak koffie bv is duur en voor sommige mensen een 
cadeautje.  
Fijne en gezegende dagen gewenst! 
Het Buurtkastjes-team 
  
  

http://www.hervormdaalsmeer.nl/


Oliebollen actie 2023 
We hebben er zin in en zijn er bijna klaar voor. Veel vrijwilligers staan al in de 
startblokken, de bakker heeft het vet al warm, de website is al een tijdje 
open  en de eerste bestellingen zijn al binnen. Nog 
even en we kunnen gaan genieten van de heerlijke 
oliebollen en appelbeignets. 
Online bestellen is mogelijk tot 28 december 14:00, 
via de website 
www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie of via de 
QR code hiernaast. Er is dan de keuze om de 
bestelling thuis te laten bezorgen of deze af te halen 
in ’t Anker aan de Oosteinderweg.  Ook kunt u 
gebruik maken van het bestelformulier achter in het kerkblad en deze 
inleveren in de Dorpskerk en Oosterkerk of in de brievenbus van 
Oosteinderweg 317 en Venkelhof 6 in Aalsmeer of Leeghwaterstraat 54 in 
Kudelstaart. 
Na 28 december 14:00 is het alleen nog mogelijk om op 29 en 30 december 
bij de kramen langs te komen. Deze staan op de brug bij The Beach aan de 
Oosteinderweg en op het pleintje aan de Beethovenlaan in de Hornmeer. 
Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om in ’t Anker langs te komen. In de 
kramen kan er contant en met pin betaald worden. 
We zien uw bestelling met veel belangstelling tegemoet. 
Vriendelijke groeten namens de Oliebollencommissie (Rita de Jong, Nico 
Kortenoeven, Rosanne de Niet, Hilda van den Berg en Arjan Spaargaren)  
  

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie


 
 
 


