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Kerstmusical: De herberg zit vol! 
Kinderen van de kindernevendienst 
Presentatie:  Ilja Kortenoeven & Bente Sparnaaij 
Piano:   Jelmer Maarsen 



 

  
Pianovoorspel van kerstliederen 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kleinste kinderen komen naar voren en samen zingen ze ´Vlammetje´ 
 
Samenzang: Kom en vier nu feest 
Kom en vier nu feest,   
en laat je stem maar horen,   
want er is een kind   
in Bethlehem geboren:   
Het is de Zoon van God, 
wij willen Hem verhogen. 
Kom, zing met ons mee: 
glorie in de hoge! 

 

Refrein: 
Glorie aan de grootste Koning, 
loof de Heer van het heelal, 
Hij is naar ons toegekomen, 
werd geboren in een stal. 
Die het licht is voor de mensen 
en zijn vrede aan ons geeft. 
Alle eer aan Koning Jezus, 
onze God die eeuwig leeft 
 

Hij geeft nieuwe hoop, 
en reden om te zingen, 
zal ons elke dag 
en overal omringen. 
Hij is de Zoon van God, 
wij willen Hem verhogen. 
Kom, zing met ons mee: 
glorie in de hoge! 
 
Refrein 

Komt laten wij aanbidden, 
Komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, 
die Koning. 

 
 
 
  



 

Kinderkoor: Dit kind  
Dit Kind komt in de donkere nacht 
O, dit Kind heeft ons het licht weer 
gebracht 
O, dit Kind komt als een  
vreemdeling tot ons 
Dit goddelijk Kind 

Refrein 
Dit kind brengt ons de hemel op 
aarde in zicht 
Schenkt ons genade liefde en licht 
Komt met ontzag en bewondering 
dicht bij het goddelijk kind 
 

Dit Kind schijnt als de zon om ons 
heen  
O, dit Kind komt en verlicht  
iedereen  
O, dit Kind wijst ons de weg in dit 
leven 
De Vredevorst 
Refrein 

Dit Kind trekt ons omhoog uit het 
dal  
O, dit Kind brengt alle  
hoogmoed ten val 
Dit Kind dat ons verkwikt met het 
goede 
Dit goddelijk kind 
Refrein 2x 

 
Musical: De herberg zit vol 
 
Collecte voor het kinderwerk in de Dorpskerk 
 
 
 
Kerstdans 
 
Kinderkoor: Zijn naam is Jezus 
Zijn naam is jezus 
Jezus is zijn naam 
Hij is de redder die God aan de 
wereld geeft 
dat wie in hem gelooft 
voor eeuwig leeft 
Zijn naam is Jezus 

Voor dit kleine kindje 
buigen wij ons neer 
Hij is de Messias 
Hij is onze Heer 
Hij is de Messias 
Hij is onze Heer 

  



 

Zijn naam is Jezus 
Jezus is zijn naam 
Hij is de redder die God aan de 
wereld geeft 
Dat wie in hem gelooft 
voor eeuwig leeft 
Zijn naam is Jezus 
Zijn naam is Jezus 
Zijn naam is Jezus 

Komt laten wij aanbidden 
komt laten wij aanbidden 
komt laten wij aanbidden 
die Koning 

 
Samenzang: Vrolijk kerstfeest iedereen 
Won-der-ba-re Raadsman 
(Wonderbare Raadsman) 
Ster-ke God (Sterke God) 
Eeu-wi-ge Va-der (Eeuwige Vader) 
Vre-de-vorst (Vredevorst) 

Refrein 
Een kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor 
eeuwig 
Vrolijk kerstfeest iedereen 
 

Vrede voor de wereld, vrede voor 
de wereld 
Heeft Hij gebracht, heeft Hij 
gebracht 
Vrijheid voor de volken, vrijheid 
voor de volken 
Licht in nacht, licht in de nacht 

Refrein 
Een kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor 
eeuwig 
Vrolijk kerstfeest iedereen 
 

  
  

Afsluiting en Dankgebed 
  



 

Samenzang: Ere zij God 
 

Ere zij God, 
Ere zij God, 
In de hoge, 

 In de hoge,  
In de hoge! 

Vrede op aarde 
Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere 
Zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op 

Aarde, vrede op aarde, vrede op aarde. Vrede op  
  Aarde. In de mensen, in de mensen een welbehagen. 

In de mensen 
Een welbehagen 
Een welbehagen. 

Ere zij God, 
Ere zij God. 
In de hoge, 
In de hoge, 
In de hoge! 

Vrede op aarde. 
Vrede op aarde, 

In de mensen 
Een welbehagen. 

Amen, Amen. 
 
 

 
Agenda kerstdiensten in de Dorpskerk: 

- Kerstnachtdienst zondag 24 december om 21.30 uur  
- Kerkdienst 1e kerstdag voor het hele gezin om 10.00 uur  

 
  



 

Nummers Musical 
 
1. De herberg zit vol 
Een dwaze keizer ver in Rome 
Riep dat er een telling moest 
komen  
Van alle mensen in zijn rijk 
Leuk zo’n plan maar een gedoe in 
de praktijk 
 

O, nou, daar zijn we dan  
O, wat een ‘superplan’  
O, iedereen zit klem  
Hier in Bethlehem 
 

Wie bij het huis van David horen  
Kwamen uit het zuiden en noorden  
Naar Bethlehem, naar Davids stad 
Niet relaxed, want ja, dat zijn er 
nogal wat 
 

Nu laat iedereen zich registreren 
En blijft vannacht in de stad 
logeren  
De herberg heeft geen plek meer 
vrij 
Er past geen kameel, zelfs geen 
halve, meer bij 
 

O, nou, daar zijn we dan  
O, wat een ‘superplan’  
O, iedereen zit klem  
Hier in Bethlehem 
Zit de herberg vol! (3x) 
 

 
Een dwaze keizer ver in Rome 
Riep dat er een telling moest 
komen 
 Stom zo’n plan, toch? Echt niet 
cool 
Of dient het misschien een 
verborgen hoger doel? 
 

O, nou, daar zijn we dan 
 O, wat een ‘superplan’  
O, iedereen zit klem  
Hier in Bethlehem 
Zit de herberg vol! (3x) 
 

 

 



 

 
2. Lied van Maria 
Geloof je mij als ik vertel  
Ik zag Gods engel Gabriël  
Hij zei me: wees niet bang  
Je krijgt een kindje 
Een kind van groot belang 
 

Nu draag ik in mijn buik, dit kleine 
kind en ik beaam  
Het is een zoon en Jezus wordt zijn 
naam 

3. Lied van de herders 
Ik heb wat te vertellen dus wees eens even stil  
Wat maken jullie toch een hoop kabaal 
Luister, ik zeg: luister naar wat hij je zeggen wil  
Ha! Zeker weer zo’n sterk verhaal 
De hemel die brak open en een engel sprak ons aan  
Wat hebben jullie toch een fantasie  
 
Ik zeg je: wie verzint zoiets? 
Ik geloof pas iets 
Als ik het zelf heb gezien! 
 
De engel had een boodschap, voor ons, maar ook voor jou  
Maak je over mij niet ongerust 
Het gold voor iedereen, dus ook voor jullie. Luister nou!  
’t Is drie uur ’s nachts, laat ons toch met rust! 
Een koning is geboren, hier in Bethlehem  
Heb je het gedroomd misschien? 
 
Ik zeg je: wie verzint zoiets? 
Ik geloof pas iets 
Als ik het zelf heb gezien! 
 
Hé! Een stralend licht, een eng’lenstem 
Hé! Een koningszoon in Bethlehem 
Hé! Een stralend licht, een eng’lenstem  



 

Hé! Een koningszoon in Bethlehem 
 
Ik zeg je: wie verzint zoiets? 
Ik geloof pas iets 
Als ik het zelf heb gezien! 

De engel vertelde ons nog meer! Hij zei dat deze koningszoon de redder 
van de wereld is. 
En hij gaf ons een teken om ons te overtuigen. Hij zei: Jullie zullen een 
baby vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een voerbak.’ 
Daarna verscheen er een groot koor van engelen en die zongen: ‘Eer aan 
God in de hemel en vrede op aarde aan alle mensen die Hij liefheeft!’ 
 
Het lijkt een ongelooflijk iets 
Maar ik verbeeld me niets  
Ik heb het zelf gezien! 
 
4. Het lied van Kerst 
Hij is vannacht gekomen  
Het kindje van mijn dromen  
Maar hij is zo veel meer 
Als ik hem aankijk 
Voel ik het keer op keer 
 

Is deze kleine baby, die nu aan 
het leven went  
De koningszoon die vrede op de 
aarde brengt? 
 

Een lied van hoop klinkt door de 
landen  
Het lied van kerst en van een 
nieuwe start  
Het laat miljoenen lichtjes 
branden  
Wereldwijd en hier in ons hart 
 

Voor wie het maar wil horen 
Een redder is geboren  
Volledig onverwacht 
Schijnt er een helder licht In deze 
donkere nacht 
 

Laat dit lieve kindje, nog zo 
kwetsbaar en zo klein  

Een lied van hoop klinkt door de 
landen  



 

Een blijvend zichtbaar teken van 
geloof en liefde zijn 
 

Het lied van kerst en van een 
nieuwe start  
Het laat miljoenen lichtjes 
branden  
Wereldwijd 
En hier in ons hart 
 

Mensen uit elk land, van elke taal  
Reik elkaar de hand, ja, allemaal  
Mensen uit elk land, van elke taal  
Reik elkaar de hand, ja, allemaal 
 

Een lied van hoop klinkt door de 
landen  
Het lied van kerst en van een 
nieuwe start  
Het laat miljoenen lichtjes 
branden  
Wereldwijd 
En hier in ons hart  
Ja, hier in ons hart 
 

 
 
 
 


