
Kerstnachtdienst    
24 december 2023   
 
Voorganger:  ds. Edjan Westerman 
Ouderling van dienst: Ezra Overbeek 
Organist:  Cornelis Schaap 
Muziekgroep 
 

 
Immanuël … Eén van ons … da’s een DEEP verhaal ! 
 

Voorafgaand aan de dienst: instrumentale muziek  
 
Een welkom … 
Verwelkoming … 
 
Gezang 138 – Komt allen tezamen 
1    
Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
2    
De hemelse eng'len 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
 
  



3    
Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
4    
O Kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
NLB 484 – Go tell it on the mountains 
1 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere. 
Go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 
 

refrein 
While shepherds kept their 
watching 
over silent flocks by night, 
behold throughout the heavens, 
there shone a holy light. 

 
2 
The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth. 
 

3 
Down in a lowly manger 
our humble Christ was born, 
and God sent us salvation, 
that blessed Christmas morn. 

 
Introductie op de dienst:  Immanuël … Eén van ons … da’s een DEEP 
verhaal ! 
 
Een DEEP verhaal 
 



Gebed 
 
Een ‘DEEP verhaal’ in de schijnwerper: Lukas 1:5 + 26-38 – beelden – 
betekenis  
 
Opwekking 531 – Immanuël, Immanuël      
Immanuël, o Immanuël, 
vol ontzag aanbid ik U als Heer 
en zing: Immanuël, 
God is met ons. 
 
Refrein: 
U kwam bij ons om mens te zijn 
deelde mijn zwakheid en mijn pijn. 
U droeg de zwaarste straf voor mij, 
Immanuël. 
Rijker dan woorden, mooier dan 
al wat mijn hart bevatten kan. 
Eindeloos is de grootheid van Immanuël. 
 
Gezang 143 (LvK) – Stille Nacht  
1    
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
 

2    
Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom 
ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken 
gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

3    
Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 



Een ‘DEEP verhaal’ in de schijnwerper: Lukas 2:1-7 – beelden – betekenis  
 
Zingende Gezegend 113 – God in ons midden 
1 
God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden, 
met al uw kinderen wereldwijd, 
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 
 

2 
Lam dat de zonden draagt, 
Lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een 
kruis - 
Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 

3 
Licht van de overkant, 
fakkel die eeuwig brandt, 
o vlam die ons naar Gods land 
geleidt, 
wie lopen in uw licht, 
zie, over hun gezicht, 
valt al de glans der eeuwigheid. 

4 
Koning der volken, 
kom op de wolken, 
keer al het kwade ten goede om, 
kom, Lam dat voor ons bloedt, 
kom, licht in overvloed, 
kom spoedig, Here Jezus, kom! 

 
Zingende Gezegend 136 – Wij trekken in een lange stoet 
Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Betlehem; 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 

 
 
Refrein: 
Wij loven U, Koning en Heer, 
Koning en Heer. 
Wij loven U, Koning en Heer! 

 
Al bent U nu nog maar een kind, 
zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan U Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn.   (Refrein) 
 
 
  



Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad, 
al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat!  (Refrein) 
 
Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal, 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal:   (Refrein) 
 
Een ‘DEEP verhaal’ in de schijnwerper: Lukas 2:8-20 – beelden - betekenis  
 
 ‘In de stal van mijn hart’ – luisterlied 
In de stal van mijn hart is een kindje geboren en het wordt licht  
en het geeft kleuren aan het donker om mij heen.  
In de stal van mijn hart lijkt soms alles verloren, maar iets beweegt,  
want er is liefde en het laat mij niet alleen.  
 
Als ik het begrijpen wil vallen mijn gedachten even stil.  
Het verandert mij, de wereld voelt opeens niet meer zo kil.  
 
In de stal van mijn hart is een kindje geboren en het is mooi,  
het is zo anders dan de mensen om mij heen.  
In de stal van mijn hart kan ik engelen horen:  
Ere zij God, vrede op aarde, want Hij kwam voor iedereen.  
 
Als ik het verzwijgen wil roepen zelfs de muren en de wind,  
ze vertellen mij, dat hier vandaag een nieuwe tijd begint.  
Ik geloof in wonderen, maar ze waren nooit zo groot als dit,  
en het vult mijn hart, wanneer ik in mijn stal dit kind aanbid.  
 
Groot is Zijn liefde op de wegen die ik lopen zal,  
ver van de kribbe naar een kruis.  
Niets kan ons scheiden, ook al ga ik door het diepste dal:  
altijd brengt Hij mij naar huis.  



Daarom is de dank alleen aan Hem en zal ik Hem eren met mijn stem,  
want dit Kind is God, geboren in de nacht van Bethlehem.  
En wanneer ik wanhoop als ik val, weet ik dat Hij altijd zeggen zal,  
in de diepste pijn,  
dat Hij er voor Zijn kinderen zal zijn.  
Hij zal er altijd voor je zijn. 
 
Opwekking 527 – Licht in de nacht … 
Licht in de nacht: 
een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat zijn leven begon. 
’n Sluier van angst 
en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held’re morgen aan. 
 
Refrein 1: 
Prijs nu zijn naam, 
samen met de eng’len. 
O, nacht vol licht, 
o, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, 
o, nacht dat Jezus kwam. 
 
Wat Hij ons leert 
is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt 
verbreekt Hij alle banden, 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
  



Gezang 134 (LvK) – Eer zij God in onze dagen … 
1    
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 

2    
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

3    
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreˆ kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Gezien … en gezegend 
 
Gebed 
Opwekking 618 – Jezus, hoop van de volken   
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood. 
 
Refrein: 
U bent de hoop in ons bestaan. 
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof... 
 



Zegen 
 
Ere zij God  
Ere zij God, Ere zij God, 
In de hoge, In de hoge, In de hoge! 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde, 
In de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde, Vrede op aarde, 
Vrede op aarde, Vrede op aarde, 
In de mensen, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, 
een welbehagen. 
Ere zij God, Ere zij God, 
In de hoge, In de hoge, In de hoge! 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde, 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, Amen. 
 
Muziek bij het naar buiten gaan  
 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    Kerk en beheer 

 

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  



Kerstochtenddienst    
25 december 2023   
 
Voorganger:  ds. Edjan Westerman 
Ouderling van dienst: Arjan van der Vliet 
Organist:  Joshua Prins 
Trompet:  Kjeld Maarsen 
Muziekgroep 
Kinderkoor van de nevendienst 
 

 
Thema: ‘Zo klein … om dichtbij te zijn’ 
 

 
Zingen vooraf:  
Opwekking 523 – Laat ieder het horen … 
Laat ieder het horen, 
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, 
de Heer van ’t heelal. 
De engelen meldden, in Efratha’s velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
 
Refrein: 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, 
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der wereld, halleluja! 
 
En herders, zij kwamen 
bij ’n kribbe tesamen, 
omringden eerbiedig het Kindeke teer. 
De flonk’rende sterre, 
riep wijzen van verre; 
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.  (Refrein) 
 



In doeken gewonden, 
voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe het godd’lijk Kind. 
De sterre gaat stralen, 
voor wie moe van ’t dwalen, 
bij ’t der van Bethlehem vrede vindt.   (Refrein) 
 
Wil daarom niet klagen, 
maar dankbaar gewagen, 
van blijdschap en vrede, voor ons bereid. 
Van ’t Kind dat het leven, 
weer glans heeft gegeven, 
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.    (Refrein) 
 
Opwekking 526 – Goed Nieuws 
Goed nieuws, goed nieuws 
voor jou en mij, halleluja! 
Ja zelfs de eng’len 
zingen blij, halleluja! 
 

Refrein: 
Zijn genade voor de mensen, 
liefde toonde Hij. 
Voor ons zendt God 
zijn enige Zoon, halleluja! 

Hij verdrijft de schaduw 
van de nacht, halleluja! 
Vandaag begint 
een eeuwige dag, halleluja!  (Refrein) 
 
God reikt de mens verzoening aan, halleluja! 
De hemel is wijd opengegaan, halleluja!  (Refrein) 
 
Begin 
Welkom 
Zingen:  (LvK) Gezang 138:1,2,3,4 – Komt laten wij aanbidden … 
1    
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 



2    
De hemelse eng'len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
3    
Het licht van de Vader, licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
4    
O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid – Groet namens de HEER 
 
Het Kind in de kribbe:  
Inleidende woorden 
Gebed  
Lezing:  Lukas 2:1-14 (NBV21) 
Kinderen:  Lied van Kerst 
Hij is vannacht gekomen  
Het kindje van mijn dromen  
Maar hij is zo veel meer 
Als ik hem aankijk 
Voel ik het keer op keer 
 
Is deze kleine baby, die nu aan het leven went  
De koningszoon die vrede op de aarde brengt? 



Een lied van hoop klinkt door de landen  
Het lied van kerst en van een nieuwe start  
Het laat miljoenen lichtjes branden  
Wereldwijd en hier in ons hart 
 
Voor wie het maar wil horen 
Een redder is geboren  
Volledig onverwacht 
Schijnt er een helder licht In deze donkere nacht 
 
Laat dit lieve kindje, nog zo kwetsbaar en zo klein  
Een blijvend zichtbaar teken van geloof en liefde zijn 
 
Een lied van hoop klinkt door de landen  
Het lied van kerst en van een nieuwe start  
Het laat miljoenen lichtjes branden  
Wereldwijd 
En hier in ons hart 
 
Mensen uit elk land, van elke taal  
Reik elkaar de hand, ja, allemaal  
Mensen uit elk land, van elke taal  
Reik elkaar de hand, ja, allemaal 
 
Een lied van hoop klinkt door de landen  
Het lied van kerst en van een nieuwe start  
Het laat miljoenen lichtjes branden  
Wereldwijd 
En hier in ons hart  
Ja, hier in ons hart 
 
Jezus is zijn naam 
Zijn naam is jezus 
Jezus is zijn naam 
Hij is de redder die God aan de wereld geeft 
dat wie in hem gelooft 
voor eeuwig leeft 
Zijn naam is Jezus  



Voor dit kleine kindje 
buigen wij ons neer 
Hij is de Messias 
Hij is onze Heer 
Hij is de Messias 
Hij is onze Heer  
 
 
 

Zijn naam is Jezus 
Jezus is zijn naam 
Hij is de redder die God aan de 
wereld geeft 
Dat wie in hem gelooft 
voor eeuwig leeft 
Zijn naam is Jezus 
Zijn naam is Jezus 
Zijn naam is Jezus  

 
Komt laten wij aanbidden 
komt laten wij aanbidden 
komt laten wij aanbidden 
die Koning 
 
Preek(je):  ‘Schroevendraaiers en de kribbe’  
Zingen:  (LvK) Gezang 143 – Stille Nacht 
1    
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
 

2    
Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom 
ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken 
gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

3    
Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
Kindermoment – rond het thema van de nevendienst 
Jongste kinderen naar nevendienst 
  



Evangelische Liedbundel 100 –  
Donker de nacht, met sterren aan de hemel 
Donker de nacht, met sterren aan de hemel, 
de aarde diep in het duister gehuld. 
’t Was in die nacht dat Jezus werd geboren, 
het Woord van God in de tijd werd vervuld. 
Heil en vrede heeft Hij ons verkondigd; 
een nieuwe dag brak voor de wereld aan. 
 
Refrein: 
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren, 
Verlosser is Hij, 
de Zoon van God uit Davids huis. 
Hosanna in den hoge, God is met ons,  
Immanuël. 
 
Ere zij God, zijn liefde voor de wereld 
heeft Hij in Jezus de Christus getoond. 
Om ons van schuld en zonde te verlossen 
ging Hij de weg van het lijden, de dood. 
Opgestaan is Jezus, Overwinnaar. 
Er klinkt een lied dat jubelt door de tijd:  (Refrein) 
 
De MAKER van alles wordt heel klein:  
Lezing:  Johannes 1:1-5 en 14-18 (NBV21) 
Preek(je):  ‘De MAKER van alles wordt zo klein omdat …’ 
Zingen:  (LvK) Gezang 139:1,2,3 – Komt verwondert u hier mensen 
1    
Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 



2    
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 
3    
O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
 
Wij prijzen God en danken en bidden 
Gebed 
Collecte 
Kinderen komen uit neven- en oppasdienst 
 
Kinderen:  Kerstdans 
 
Zegen 
 
  



Zingen:  Ere zij God 
Ere zij God, Ere zij God, 

In de hoge, In de hoge, In de hoge! 

Vrede op aarde 

Vrede op aarde, 

In de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge 

Ere zij God in de hoge 

Vrede op aarde, Vrede op aarde, 

Vrede op aarde, Vrede op aarde, 

In de mensen, 

in de mensen een welbehagen. 

In de mensen een welbehagen, 

een welbehagen. 

Ere zij God, Ere zij God, 

In de hoge, In de hoge, In de hoge! 

Vrede op aarde 

Vrede op aarde, 

In de mensen een welbehagen. 

Amen, Amen. 

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    Kinderen in de knel 

 

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

  



Bijbelleesmarathon 2024 
Na een drukke decembermaand kun je al lezend in de Bijbel het nieuwe jaar 
rustig beginnen. 
Heerlijk in een gezellig hoekje van de Dorpskerk willen we met elkaar in 80 
uur de bijbel doorlezen. 
Hoe dit werkt? 
Vanaf woensdag 3 januari is de Dorpskerk 4 dagen dag en nacht open. 
Samen met een vriend(in), ouder/kind, kringmaatje of iemand die je 
helemaal niet kent, kun je je inschrijven voor een shift van 2 uur. Iedereen 
kan meelezen, jong en oud. Na 2 uur wordt je afgelost door een ander en die 
leest verder waar jij bent gebleven. 
Je leest in tweetallen (met meerdere mag ook). En je mag zo vaak mee doen 
als je wilt. 
Zaterdag 18:00 uur hopen we aan het einde van de Bijbel te zijn. 
Doe jij ook mee? U kunt zich na de dienst in Irene inschrijven of via de 
website www.hervormdaalsmeer.nl 
 
Collecte Eerste Kerstdag- Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. 
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van 
de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is 
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, 
bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun 
kinderen. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp 
bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en 
psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. 
Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar 
kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Er 
wordt ook geholpen bij het herstel van kapotgebombardeerde 
schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? 
Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL95 
RABO 0300 1205 16 van de Diaconie Hervormde 
Gemeente Aalsmeer o.v.v. collecte kinderen Oekraïne, 
of maak gebruik van deze QR-code. 
Hartelijk dank, namens de diaconie,  
Margriet van Klinken 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/


Oliebollen actie 2023 
We hebben er zin in en zijn er bijna klaar voor. Veel vrijwilligers staan al in de 
startblokken, de bakker heeft het vet al warm, de website is al een tijdje 
open  en de eerste bestellingen zijn al binnen. Nog 
even en we kunnen gaan genieten van de heerlijke 
oliebollen en appelbeignets. 
Online bestellen is mogelijk tot 28 december 14:00, 
via de website 
www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie of via de 
QR code hiernaast. Er is dan de keuze om de 
bestelling thuis te laten bezorgen of deze af te halen 
in ’t Anker aan de Oosteinderweg.  Ook kunt u 
gebruik maken van het bestelformulier achter in het kerkblad en deze 
inleveren in de Dorpskerk en Oosterkerk of in de brievenbus van 
Oosteinderweg 317 en Venkelhof 6 in Aalsmeer of Leeghwaterstraat 54 in 
Kudelstaart. 
Na 28 december 14:00 is het alleen nog mogelijk om op 29 en 30 december 
bij de kramen langs te komen. Deze staan op de brug bij The Beach aan de 
Oosteinderweg en op het pleintje aan de Beethovenlaan in de Hornmeer. 
Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om in ’t Anker langs te komen. In de 
kramen kan er contant en met pin betaald worden. 
We zien uw bestelling met veel belangstelling tegemoet. 
Vriendelijke groeten namens de Oliebollencommissie (Rita de Jong, Nico 
Kortenoeven, Rosanne de Niet, Hilda van den Berg en Arjan Spaargaren)  
  

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie


 
 
 


