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Zingen voor de dienst: 
Gezang 434 vers 1,2,4,5 
1    
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
2    
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
4    
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
5    
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
  



Opwekking 589 ik wil juichen voor U 
Ik wil juichen voor U mijn heer 
Met blijdschap in mijn hart 
Ik wil jubelen voor U heer 
Mijn hart is vol ontzag 
Ik erken u Heer bent God 
En ik behoor U toe 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
Wat ik ook denk of voel 
 
En ik ga door de poorten met een loflied 
Want ik wil U ontmoeten deze dag 
En ik zing U alle lof toe 
Hef mijn handen naar U op 
Ik prijs Uw naam 
God van de eeuwigheid!! 
 
Want de Heer is goed 
Zijn goedertierenheid 
Is tot in eeuwigheid, amen!! 
Ja de heer is goed 
Zijn liefde en zijn trouw 
Zijn tot in eeuwigheid, amen!! 
 
En ik ga door de poorten met een loflied 
Want ik wil U ontmoeten deze dag 
 
En ik ga door de poorten met een loflied 
Want ik wil U ontmoeten deze dag 
En ik zing U alle lof toe 
'K hef mijn handen naar U op 
Ik prijs Uw naam God van de eeuwigheid! 
 
Begroeting en welkom.  
  



Psalm 149 vers 1,2,3 
1    
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
2    
Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heil'ge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
3    
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
Stil gebed, votum en groet  
Opwekking 339 O kom nu en jubel 
O, kom nu en jubel, 
breng dank aan de Heer, 
en juich voor de Rots van ons heil. 
O, kom voor zijn aangezicht, 
breng Hem eer. 
Verheug Hem met snarenspel. 

 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 

 



Opwekking 570 Tijd van Elia 
Dit is de tijd van Elia  
die 't woord van de Heer tot ons spreekt.  
En dit is de tijd  
van zijn dienstknecht Mozes,  
die 't juk van het onrecht verbreekt.  
En dit is de tijd van verzoeking,  
van duisternis, net als weleer.  
Maar in de woestijn  
klinkt een stem, die uitroept:  
'Bereid nu de weg van de Heer!'  
 
Refrein:  
Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal,  
stralend als de zon met bazuingeschal.  
Roep het uit, dit is het jubeljaar:  
uit Sion komt het heil; uw God is daar.  
 
En dit is de tijd van Ezechiël  
waar beenderen worden bekleed.  
En dit is de tijd  
van uw dienstknecht David;  
wij maken de tempel gereed.  
En dit is de tijd om te oogsten,  
de velden zijn wit als weleer.  
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,  
die staan op het woord van de Heer.  
 
(Refrein)  
 
Er is geen God als Jahweh.,  
 
(Refrein) 
 
Kindermoment en aansluitend gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst 
  



Geloofsbelijdenis: 
Gezang 291 
1   
Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
2 
Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zee‰n droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemd'lingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 
 
Gebed 
Schriftlezing voorgelezen door Cees Harting:  Openb.21:1-4 en 

Openb.18:1-17a  
Opwekking 665 
1 
Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt 
en de doden zullen opstaan. 
Ooit komt er een dag 
dat U terugkomt op een wolk 
en dat U kijkt met ogen, 
stralend als de zon. 

2 
Ooit zal het zo zijn 
dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn 
als we komen in die stad 
dat de Vader onze tranen wist. 

 
Refrein: 
Tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 



Tot aan die dag 
wil ik horen wat U zegt 
en uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk. 
Tot aan die dag. 
 
Ik verlang zo naar de dag 
dat ik neerkniel aan uw voeten 
en ik U mag herkennen aan uw stem. 
Als we samen hand in hand 
het hemels paradijs betreden 
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 
 
(Refrein 2x) 
 
Tot aan die dag! (2x) 
 
Preek 
Opwekking 733 tienduizend redenen 
1 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
2 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
  



3 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Voorbede 
Collecte. 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

 
2. Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
 

3. Schoon tehuis voor moede 
pelgrims 
Komend uit de zand-woestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 

4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
Zegen met gezongen amen 
 
Orgel speelt na de dienst 
 

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    

Jeugd in eigen wijk  

 

 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

  



Oliebollenactie 2023 
De oliebollenactie van 2023 is weer achter de rug. Veel mensen hebben dit 
weer mogelijk gemaakt. We willen iedereen daarom hartelijk bedanken dit 
bij heeft gedragen aan het succes. Van degene die als eerste van de dag aan 
de slag ging om de oliebollen bij de bakker op te halen via de inpakkers tot 
de verkopers. Maar ook van de bezorgers tot iedereen die een zakje 
oliebollen of beignets heeft gekocht. Zonder jullie hadden we het niet 
kunnen doen. 
Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe verkooplocatie in de Hornmeer en 
werd de actie gehouden op 29 en 30 december. Net allemaal net even iets 
anders dan voorgaande jaren. We hebben een mooie omzet weten te 
realiseren van 13.170,- weten te realiseren. Na aftrek van de kosten komen 
we op een netto opbrengst van Euro 5.130,- 
Dit mooie resultaat hebben we weten te bereiken door de verkoop van 7.214 
oliebollen met rozijnen, 1.588 oliebollen zonder rozijnen en 2.098 
appelbeignets. Dit allemaal mogelijk gemaakt door meer dan 60 vrijwilligers. 
Aan het eind van de actie hadden we nog oliebollen over. Deze hebben we, 
in goed overleg, ook dit jaar weer geschonken aan het vluchtelingen hotel 
van het Leger des Heils. 
Vriendelijke groeten, de Oliebollencommissie (Rita de Jong, Nico 
Kortenoeven, Rosanne de Niet, Hilda van den Berg en Arjan Spaargaren)  
 
Week van gebed. 
Zo. 21 januari 19.30 uur  
Hervormde Dorpskerk, 
Dorpsstraat (ingang 
Kanaalstraat), Aalsmeer. 
 
Ma. 22 januari 19.30 uur  
Karmelkerk, Stommeerweg, 
Aalsmeer.  
Samenwerking Karmelparochie, 
Open Hof Kerk en Doopsgezinde 
Gemeente. 
 
 
 

Di. 23 januari 19.30 uur  
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.  
Samenwerking Samen-op-
Weggemeente, Alphakerk en Sint 
Jan Geboorte. 
 
Wo. 24 januari 19.30 uur  
Levend Evangelische Gemeente, 
Kruisweg, Aalsmeerderbrug. 
 
Do. 25 januari 19.30 uur  
Lijnbaankerk, Lijnbaan, Aalsmeer.  
Samenwerking Lijnbaankerk en 
CAMA. 

 


