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Zingen voor de dienst  
Opwekking 622 Groot is de Heer God almachtig 
Groot is de Heer God Almachtig. 
Groot is de hoogste Heer. 
De zoom van zijn kleed vult de tempel; 
en wij roepen: ‘Heilig Heer’! 
 
Glorie aan de Zoon van God. 
Glorie aan de Heer, 
Koning en Heer. 
 
Refrein: 
Open de poort, effent de baan 
zodat de Koning binnen kan gaan. 
En voor eeuwig is Hij God! 
 
Heilig is de Heer God Almachtig. 
Heilig is de hoogste Heer. 
Laat heel de aard’ voor Hem buigen 
en Hem kronen aller Heer! 
 
Glorie aan de Zoon van God. 
Glorie aan de Heer, 
Koning en Heer. 
 
(Refrein 2x) 
  



Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar U 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Begroeting door de ouderling van dienst 
Gezang 143 vers 1 en 2 (bundel 1938) Opbergen en in dalen 
1  
Op bergen en in dalen, 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen, 
of zitten, daar is God; 
Waar mijn gedachten zweven, 
of stijgen, daar is God; 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 

2  
Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij; 
Wie steunt op Zijn vermogen, 
die dekt en zegent Hij: 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal; 
Heeft zelfs voor wormen gaven, 
ja, zorgt voor ’t gans heelal. 

 
Stil gebed, votum en groet 
Gezang 143 vers 4 (bundel 1938) 
Roem, Christen! aan mijn slinke 
en rechter zijd’ is God; 
Waar ’k machtloos nederzinke, 
of bitter lijd’, is God: 
Waar trouwe vriendenhanden 
niet redden, daar is God; 
In dood en doodse banden, 
ja, overal is God! 
 
Gebed en een woord ter bemoediging 
  



Zingen als Geloofsbelijdenis op de melodie:  
wat de toekomst brenge moge  
1  
Ik geloof in God de Vader  
Die de bron van vreugde is,  
Louter goedheid en genade,  
Licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos,  
Het gesternte zingt zijn eer 
Heeft uit liefde mij geschapen 
En tot liefde keer ik weer.  

2) 
Ik geloof in Jezus Christus                  
Die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des mensen 
Goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
Dat uit God en tot God is. 

3) 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
Door de dood is heengegaan 
En op Pasen, God zij glorie 
Uit het graf is opgestaan 
Door het brood, dit is mijn lichaam 
Door de wijn, dit is mijn bloed 
Geeft de Vredevorst mij vrede 
Maakt Hij alle dingen goed. 
 
Kindermoment en aansluitend gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst 
 
Lofprijzing 
Opwekking 617  Hij kent mijn naam 
Een machtig Maker 
formeerde mijn hart. 
Hij nam voor de tijd begon 
mijn leven in zijn hand. 
 

Refrein: 
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 

 
Ik heb een Vader, 
Hij noemt mij zijn kind. 
Hij laat mij nooit alleen, 
waarheen ik ook zal gaan. 
 
(Refrein) 



 
Refrein 2: 
Hij kent je naam, 
Hij weet zelfs wat je denkt. 
Hij ziet jouw stil verdriet 
en luistert als je roept. 
En luistert als je roept. 
 
Opwekking 428  Genade zo oneindig groot 
1 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 

2 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 
 

3 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 

4 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 
Gebed om de verlichting met de heilige geest 
 
Schriftlezing door Annelies Kreeft 
Hebreeën 10 vers 19-24 / vers 35-39 (NBV21) 
 
Zingen Psalm 146 vers 1, 3 en 4 (bundel 1938) 
Prijs de Heer met blijde galmen 
1  
Prijs den Heer' met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan Zijn lof: 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 

3  
Zalig hij, die in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
hij, die door den nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
vestigt op den Heer', zijn God. 

  



4  
't Is de Heer', Wiens alvermogen 
't groot heelal heeft voortgebracht; 
Die genadig, uit den hogen 
ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 
en aan elk, die Hem verbeidt, 
trouwe houdt in eeuwigheid. 
 
Verkondiging 
Zingen  Er is een God die hoort  vers 1, 2 en 3 
1 
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 
er is een God, er is een God. 
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, 
er is een God die hoort. 
Ga steeds naar hem om hulp en om raad, 
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, 
er is een God die hoort. 
2 
God schonk zijn zoon in Bethlehems stal, 
Heer van het al, Heer van het al. 
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal, 
heerser van ’t gans heelal. 
Want onze Schepper, koning der aard’, 
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. 
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort, 
hij is de God die hoort. 
3 
Van oost tot west, van zuid tot noord, 
mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, 
mensenkind, zegt het voort. 
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, 
maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op hem is gericht, 
Jezus is ’t eeuwig licht. 
  



Dankgebed-Voorbede-Het onze Vader 
Collecte 
 
Slotlied gezang 460 vers 1,3 en 5 
Loof de koning, heel mijn wezen 
1    
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

3    
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

5    
Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 
 
Zegengroet  
en aansluitend zingen liedboek 456 vers 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 

 

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    

Missionair werk (nederland)  

 

 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

  



Spaarproject Kindernevendienst 
Bij de kindernevendienst sparen we momenteel voor de Stichting Heart for 
Children. Deze stichting heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare 
kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een 
beter leven. Dit doen zij door middel van het incidenteel bieden van 
noodhulp en het structrueel bieden van onderdak, voedsel, kleding, 
medicatie en scholing in een gecreëerde gezinssituatie. 
Afgelopen voorjaar is Jaap Mosselman met een aantal kleinkinderen in 
Oeganda geweest om de kinderen te laten zien hoe de situatie in deze 
landen is. Dit heeft veel indruk gemaakt op de kleinkinderen. Zijn kleinzoon 
Roan Tolsma heeft tijdens een Special Sunday in november over deze reis en 
ervaring verteld aan de kinderen van de kindernevendienst. 
We willen jullie daarom vragen of de kinderen regelmatig geld mee willen 
nemen voor het spaarhuisje van de kindernevendienst. 
Ook is er de mogelijkheid om via de QR code in de nieuwsbrief 
geld over te maken naar het project.  
De kindernevendienstleiding 
 
Collecte Missionair Werk 
Kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar 
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en 
geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s 
als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we 
waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen we 
een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ stelt de Protestantse 
Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, 
andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ 
willen zijn. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse 
Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in 
de buurt en aan mensen te laten zien dat het Evangelie goed nieuws is voor 
iedereen. Van harte aanbevolen. 
 
Actie Kerkbalans 2024 
Deze week gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ook dit jaar 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze actie krijgen alle 
gemeenteleden van wijk Dorp en Oost vanaf 18 jaar weer de 
Kerkbalansfolder en het verzoek voor een jaarlijkse financiële vrijwillige 
bijdrage. 



Uw jaarlijkse bijdrage is nog steeds onze belangrijkste inkomstenbron en 
wordt gebruikt om de diverse gebouwen te onderhouden en warm te 
houden, maar natuurlijk ook voor het jeugdwerk, de weeksluiting in het 
Zorgcentrum, evangelisatie/missionaire projecten, de (video)techniek, de 
organisten, de (gast)predikanten etc. U kunt het allemaal teruglezen in de 
Kerkbalansfolder. 
Een steeds groter deel van u ontvangt deze Kerkbalansfolder per mail, maar 
de meeste van u ontvangen de Kerkbalansfolder weer van één van onze 
lopers. Zij halen de antwoordenvelop (met daarin uw financiële toezegging) 
ook weer bij u op. Maar u helpt de lopers enorm als u de antwoordenvelop 
weer even bij de loper door de brievenbus gooit. Zijn of haar adres staat op 
de grote envelop geschreven. 
Als u buiten Aalsmeer(derbrug), Kudelstaart of Rijsenhout woont dan krijgt u 
de Kerkbalansfolder per post en vragen wij u om de antwoordenvelop ook 
per post retour te sturen of af te geven bij één van de kerkrentmeesters. 
Mocht u begin februari nog steeds geen Kerkbalansfolder hebben 
ontvangen, 
schiet dan even één van de kerkrentmeesters aan. We hebben altijd nog wel 
een exemplaar liggen voor u. 
We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! 
Hartelijke groeten, 
Uw kerkrentmeesters 
 
Week van gebed. 
Zo. 21 januari 19.30 uur  
Hervormde Dorpskerk, 
Dorpsstraat (ingang 
Kanaalstraat), Aalsmeer. 
 
Ma. 22 januari 19.30 uur  
Karmelkerk, Stommeerweg, 
Aalsmeer.  
Samenwerking Karmelparochie, 
Open Hof Kerk en Doopsgezinde 
Gemeente. 
 
 
 

Di. 23 januari 19.30 uur  
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.  
Samenwerking Samen-op-
Weggemeente, Alphakerk en Sint 
Jan Geboorte. 
 
Wo. 24 januari 19.30 uur  
Levend Evangelische Gemeente, 
Kruisweg, Aalsmeerderbrug. 
 
Do. 25 januari 19.30 uur  
Lijnbaankerk, Lijnbaan, Aalsmeer.  
Samenwerking Lijnbaankerk en 
CAMA 


