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Orgelspel 
Opwekking 573 
We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 
Refrein: 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote Koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 
 
Opwekking 764 
1 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn helper en beschermer, 
U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

2 
Waar uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 
 



Refrein: 
Halleluja! 
Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! 
Prijs Hem, die de 
wereld overwon. 
 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  (Refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald, ) 
ieder bolwerk afgebroken.          ) 
U draagt de zegekroon;             ) 3x 
U overwon, U overwon!              ) 
 

Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
   

(Refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald, ) 
ieder bolwerk afgebroken.          ) 
U draagt de zegekroon;             ) 3x 
U overwon, U overwon!             ) 
 
welkom en mededelingen 
Aanvangslied Psalm 136 : 1, 3, 12 en 13 
1    
Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

3    
Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grond'loos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

  



12    
Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

13    
Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Persoonlijk stil gebed  
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst 
Introductie thema 
Gebed om ontferming  
Psalm 25: 2 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Lofprijzing met aansluitend  
Psalm 25 : 7 
Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond, 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
  



Samenvatting van de wet:  
Psalm 119 ; 65 en 66 
65    
Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
66    
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
Opwekking 167 
1 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

2 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt.

3 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Kindermoment 



Gebed om de Heilige Geest 
Lezing door André Mosselman: Exodus 33: 7 -11 
Zingen Psalm 113 : 2 
Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 
 
Lezing: Johannes 15: 12 - 17 
Verkondiging  “Vriend van God zijn – Hoe dan?” 
Opwekking 392 
1 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 

2 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu.

3 
Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 

4 
Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij vóór U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal ’k zingen voor U: 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 

 
 
Voor- en dankbeden 
Collecte  
 
  



Slotlied nlb 675 
1    
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

2    
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. 
Halleluja! 

Zegen 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    

Jeugd in eigen wijk.  

 

 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

Spaarproject Kindernevendienst 
Bij de kindernevendienst sparen we momenteel voor de Stichting Heart for 
Children. Deze stichting heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare 
kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een 
beter leven. Dit doen zij door middel van het incidenteel bieden van 
noodhulp en het structrueel bieden van onderdak, voedsel, kleding, 
medicatie en scholing in een gecreëerde gezinssituatie. 



Afgelopen voorjaar is Jaap Mosselman met een aantal kleinkinderen in 
Oeganda geweest om de kinderen te laten zien hoe de situatie in deze 
landen is. Dit heeft veel indruk gemaakt op de kleinkinderen. Zijn kleinzoon 
Roan Tolsma heeft tijdens een Special Sunday in november over deze reis en 
ervaring verteld aan de kinderen van de kindernevendienst. 
We willen jullie daarom vragen of de kinderen regelmatig geld 
mee willen nemen voor het spaarhuisje van de 
kindernevendienst. 
Ook is er de mogelijkheid om via de QR code in de nieuwsbrief 
geld over te maken naar het project.  
De kindernevendienstleiding 
 
Seniorenmiddag 
D.V. donderdag 1 februari om 14.30 uur is er weer een ontmoetingsmiddag 
in gebouw "Irene". Deze middag komt mevr. Joke van der Meij en zij neemt 
ons mee tijdens een bergwandeling samen met haar gezin. Bij haar vorige 
bezoeken heeft zij ons op een inspirerende manier meegenomen in haar 
belevenissen, dat zal deze keer ook vast zo zijn. Bent u nu nieuwsgierig 
geworden, dan nodigen wij u van harte uit. Ook is het fijn, elkaar weer te 
kunnen ontmoeten. De thee/koffie staat klaar en wij kijken er naar uit. 
Hartelijke groet namens de vrouwenraad, Rina 
 
Maandag 29 januari: Bijbelstudieavond met Willem Glashouwer. 
19:30 uur zijn de deuren van Irene weer open. Dan staat er koffie en thee 
klaar en om 20 uur start de bijbelstudie van ds Willem Glashouder over 
ISRAËL: GODS WEG NAAR WERELDVREDE. 
Een actueel onderwerp in deze tijd. U bent allen van harte welkom. 


