
 

 
 
Inspirerende vieringen 
In de kerk kun je elke 
week even pauze 
nemen. Uitstijgen 
boven de drukte van 
de dag. Tijd vinden om 
te  bidden voor alles 
wat je bezig houdt.  
Aangeraakt worden 
door God en je  geloof 
met anderen delen. 
 
 
Zorgzame 
gemeenschap 
Kerk zijn we samen. 
We kijken om naar 
elkaar, zorgen voor 
elkaar. Even die 
bemoedigende 
schouderklop, dat  
luisterende oor, een 
helpende hand 
wanneer het nodig is; 
dat is het kloppende 
hart van kerkzijn. 
 
 
Gastvrije kerk 
De kerk is voor 
iedereen. Voor jong en 
oud. Voor wie 
regelmatig komt en 
voor wie af en toe 
aanschuift. Voor wie          
zoekende is en voor 
wie al jarenlang 
gelooft. God kent je 
zoals je bent en in Zijn 
huis ben je altijd 
welkom. 
 
 
Geloof verdiepen 
In de kerk kun je God 
ontmoeten en groeien 
in geloof. Gevoed 
worden en geïnspireerd 
raken.   Je gaat 
gezegend de week 
weer in. 
 



 BESTE GEMEENTELEDEN, 

In januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start. Misschien krijg je deze Kerkbalansfolder dit jaar wel 
voor het eerst. Omdat je net 18 jaar bent geworden of omdat je nog maar sinds kort lid bent van de 
Oosterkerk of van de Dorpskerk, oftewel de Hervormde Gemeente in Aalsmeer. 

Via deze actie vragen we je om het komende jaar weer een 
vrijwillige bijdrage te geven ter ondersteuning voor het werk en de 
verschillende activiteiten in onze gemeente. Dat vragen we omdat 
het nodig is. We willen namelijk niet alleen blijven bestaan als 
kerkelijke gemeente, maar ook van betekenis zijn binnen onze 
plaatselijke gemeente en daar is simpelweg geld voor nodig. Maar 
dat wist je vast al.  

Wellicht ben je vorig jaar wel naar de Escaperoom in de Dorpskerk 
geweest, ga je met je (klein)kinderen naar de Kidspraise of 
Kerkopschoot in de Oosterkerk, zit je op één van de Bijbelkringen 
of ga je naar de Bijbelstudie avonden, naar het Mannenontbijt of 
de Proeverij. Misschien heb je voor het eerst meegedaan aan de 
Bijbelmarathon, heb je de jongerendiensten bezocht, ga je naar 

de weeksluiting in het Zorgcentrum, naar de 
Oost-Inn, ben je bij het Kinderkerstfeest geweest, naar één van die leuke concerten 
in de Oosterkerk of naar de tentdienst. Of help je mee in het jeugdwerk, ben je 
koster, schenk je koffie na de dienst, breng je het Kerkblad rond, maak je deel uit 
van de beroepingscommissie, heb je oliebollen verkocht of rondgebracht. 

Wat een zegen, zoveel activiteiten die we met en voor elkaar mogen organiseren 
en ook zoveel bereidheid vanuit de gemeente om hier aan mee te helpen en mee 
te denken.  

Hoe toepasselijk is het dat het jaarthema dit jaar is GA JE MEE. Zoals je hebt kunnen lezen, er zijn genoeg 
activiteiten om heen te gaan, maar ook om eens iemand mee te nemen die misschien wat verder van de 
kerk af staat. 

 

 EEN KORTE TERUGBLIK EN VOORUITBLIK 

Het afgelopen jaar hebben we ook in en rondom de verschillende 
gebouwen niet stil gezeten.  

Een deel van de schoeiing (tussen de kerk en Irene) was in 
dermate slechte staat dat het kerkeiland steeds meer de sloot in 
zakte. Dat deel is vorig jaar reeds vervangen en dit jaar wordt het 
tweede deel richting de Dorpsstraat aangepakt. 



Ook konden we gebruik maken van de mogelijkheid om gratis een 
duurzaamheidscheck uit te laten voeren via de Gemeente Aalsmeer voor onze 
beide kerkgebouwen. De aanbevolen duurzaamheidsmaatregelen zijn 
opgenomen in een zogenaamd duurzaamheidsrapport. Daarvan zijn er vorig jaar 
al een aantal uitgevoerd, maar ook dit jaar willen we daar de nodige aandacht 
aan geven. In ’t Anker hebben een aantal ramen bijvoorbeeld nog enkel glas en in 
de Dorpskerk willen we de oude radiatoren vervangen. 

Verder zijn beide jongerenruimten in ’t Anker en Irene toe aan een opknap- dan 
wel opfrisbeurt en moet het metselwerk van de toren van de Oosterkerk nodig 
hersteld worden.  

In Wijkgebouw ’t Anker zijn en worden de laatste puntjes van de verbouwing op de i gezet. Hoe mooi is 
het om te zien dat er dagelijks meerdere zalen gebruikt worden voor diverse activiteiten, vergaderingen 
of festiviteiten. 

In Wijkgebouw Irene is vorig jaar eindelijk de tegelvloer van de toiletruimte 
vervangen voor een gietvloer. Vanwege het intensieve gebruik overdag van de 
dagopvang voor dementerende thuiswonende ouderen was dit geen overbodige luxe. 
De nieuwe vloer is ook veel makkelijker schoon te maken en te houden.   

Afgelopen jaar zijn ook de leitjes en de dakgoten van de Dorpskerk vervangen aan de 
zijde van de Dorpsstraat. Daarmee is een langdurig project voor de komende 50 jaar 
voorlopig weer afgerond. Tenslotte heeft ook het buitenschilderwerk weer een beurt 
gehad en zit alles weer strak in de lak. 

 

WAT VRAGEN WE VAN JOU? 

Misschien ontvang je dit jaar wel voor de eerste keer de kerkbalansfolder omdat je 18 jaar bent geworden 
en heb je nog geen idee wat voor bedrag je kunt of moet geven. Misschien geef je (uit gewoonte) al 
jarenlang hetzelfde bedrag of heb je net je eerste huis gekocht, ben je onlangs met pensioen gegaan, is er 
net een kindje geboren of zijn de kinderen juist onlangs het huis uitgegaan. Voor iedereen is de situatie 
anders.  

Praat eens binnen je gezin/familie of met je ouders over wat je kunt bijdragen. Iedere Euro is welkom. Wij 
(maar ook onze Hemelse Vader) zijn net zo blij met de € 10 die een student of alleenstaande ouder geeft 
als € 1.000 of meer van een ander gemeentelid (en alles wat daar tussen zit). De richtlijn vanuit de PKN is 
zelfs 3% van je netto-inkomen. 

Om je een beetje een idee te geven wat we nodig hebben, staat hieronder de samenvatting van de 
begroting van 2024: 

Opbrengsten 
 

Begroting 2024  Kosten 
 

Begroting 2024 

Actie Kerkbalans   €     155.000  41%  Onderhoud gebouwen   €     119.500  31% 

Collecten en giften   €       86.250  23%  Vergoeding (gast)predikanten   €     167.000  44% 

Huuropbrengsten   €     117.000  31%  Kerkelijke activiteiten   €       30.000  8% 

Overige opbrengsten   €       22.250  6%  Overige kosten   €       33.000  9% 

        Begrotingsoverschot   €       31.000  8% 

Totale opbrengsten   €     380.500  100%  Totale kosten   €     380.500  100% 



Zoals je ziet, kunnen we (net als vorig jaar) een begrotingsoverschot presenteren. Dit is natuurlijk 
grotendeels te verklaren doordat we ook het komende jaar (voorlopig) maar één vaste wijkpredikant 
hoeven te betalen omdat de Dorpskerk nog steeds vacant is. Verder gaan we in de begroting uit van een 
opbrengst uit de Actie Kerkbalans van € 155.000. Een mooie en ongetwijfeld haalbare uitdaging voor ons 
allemaal en we houden je uiteraard regelmatig op de hoogte van de tussenstand. 

Behalve met een bijdrage kun je ons uiteraard ook helpen door gewoon de spreekwoordelijke handjes uit 
de mouwen te steken door een stukje vrijwilligerswerk op te pakken in de gemeente. Denk hierbij aan het 
jeugdwerk, de techniekteams, koster- of collecteteam of Kerkenraad. Er is genoeg te doen en het wordt 
bijzonder gewaardeerd! 

 

WAT ZEGT DE BIJBEL EIGENLIJK OVER GEVEN? 

God houdt ervan dat je met een blij hart geeft. God geeft Zijn genade in overvloed, zodat je niet alleen 
zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook met anderen kunt delen. Door deze vrijgevigheid helpen wij 
anderen en ontvangt God alle lof en eer.  

Als deze folder bij je gebracht is, dan wordt het ingevulde antwoordformulier 
ook weer bij je opgehaald door een vrijwilliger. Maar de vrijwilliger waardeert 
het bijzonder als je het antwoordformulier even door de brievenbus van de 
vrijwilliger gooit (zijn/haar adres staat op de grote envelop).  

Heb je de folder per post ontvangen, dan vragen wij je om het 
antwoordformulier ook weer per post retour te sturen of af te geven bij één 
van de kerkrentmeesters.  

Als je de folder per mail hebt ontvangen, vul dan het antwoordformulier in via onze website 
(www.hervormdaalsmeer.nl/kerkbalans) of door de QR-code te scannen. Op het antwoordformulier geef 
je aan welk bedrag je wilt geven en in hoeveel termijnen je wilt betalen. De voorkeur gaat uit naar 
incasso, maar je kunt het uiteraard ook zelf overmaken of via iDeal.  

We zien jouw antwoord en bijdrage voor de Actie Kerkbalans met belangstelling en dankbaarheid 
tegemoet.  

 

  NAMENS HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Sjaak Dool, Peter Kersloot, Esther van Weerdenburg, Henk van Klinken, Sjoerd Baardse, 
Kees Alderden en Ezra Overbeek ( ezra.dorpskerk@gmail.com ) 


