
Kerkdienst                                                          11 Februari 2024 
Ds. M.J. Zandbergen                                                      10:00 uur 
Thema: “Waarvan redt Jezus?” 
 Jezus’ naam betekent ‘Hij redt’. Waarvan dan? 
Schriftlezing: Johannes 1:29-34, Mattheüs 1:18-21 (NBV)  
Organist: Rogier Postma 
Muziek team: Oosterkerk band 
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Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 136: 1, 2, 3, 4 Loof de HEER want Hij is goed 
 

1. Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
2. Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
 
3. Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grond'loos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
4. Zon en maan en sterren gaan 
koninklijk hun vaste baan. 
God regeert bij dag en nacht, 
zijn genade blijft van kracht. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Psalm 116: 1, 2, 3 God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
 

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 
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3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 

Gebed 
 

Opwekking 826 De Heer is mijn bevrijder 
 

God keek genadig naar mij om: 
Hij greep mij vast voor ik verdronk 
En zette mij weer op vaste grond. 
De Heer is mijn Bevrijder. 
 
Ik weet hoe lang de nacht ook duurt: 
God helpt mij over elke muur 
Ik zie al licht aan de horizon. 
De Heer is mijn Bevrijder. 
 

Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald voor ons allemaal! 
De Heer is mijn Bevrijder. 

 
Op Hem alleen rust mijn geloof; 
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft. 
De winter wijkt en de lente komt. 
De Heer is mijn Bevrijder. 
 
Ook als het wachten moeilijk is, 
Ook als ik treur om wie ik mis: 
Zijn liefde draagt mij door alles heen. 
De Heer is mijn Bevrijder. 
 

Is er iemand als onze God, 
Die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald voor ons allemaal! 
De Heer is mijn Bevrijder. 

 
Hij draagt mij tot mijn de laatste dag, 
Laat mij niet achter in het graf: 
Hij wekt mij op en roept mij naar huis. 
De Heer is mijn Bevrijder. 
 

Is er iemand als onze God, 
Die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald voor ons allemaal! 
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De Heer is mijn Bevrijder. 
 
Alle eer aan God de Vader! 
Alle eer aan God de Zoon! 
Alle eer aan God de trooster! 
De Heer is mijn bevrijder! 
 
Alle eer aan God de Vader! 
Alle eer aan God de Zoon! 
Alle eer aan God de trooster! 
De Heer is mijn bevrijder! 
De Heer is mijn bevrijder! 
De Heer is mijn bevrijder! 
 

1 Korinthiërs 6:19-20 
 

19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u 
ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en 
betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Ruth en Boaz 
Ruth 3:7-14 en 4:1-8 en 4:13-16 
 
Ruth vraagt Boaz of hij met haar wil trouwen, zodat hij voor 
haar en Naomi kan zorgen. 

 

Hemelhoog 61 De Here zegt jou 
 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
De Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven 
 

Johannes 1:29-34 
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29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat 
de zonde van de wereld wegneemt. 30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer 
is dan ik, want hij was er vóór mij.” 31 Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water 
dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de 
Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. 33 Nog wist ik niet 
wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer 
je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de 
heilige Geest.” 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’ 
 

Gezang 254: 3 O Jezus, die de Christus zijt 
 

3. O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 
 

Mattheüs 1:18-21 
 

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt 
aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 
Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en 
dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een 
droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw 
Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal 
een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 
 

Gezang 429: 1 Wie maar de goede God laat zorgen 
 

1. Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 

Overdenking “Waarvan redt Jezus?” 
 Jezus’ naam betekent ‘Hij redt’. Waarvan 

dan? 
 

Hemelhoog 454 Wees bij ons 
 

Waar bent U God, is ons hart verblind? 
Antwoord op ons gebed. 
Wij tasten rond, zoeken naar het licht, 
naar een waarheid die ons redt. 
 



5 

Wees bij ons in de duisternis, 
schijn in onze nacht. 
Breng redding die voor eeuwig is, 
schijn in onze nacht. 
 
De vijand fluistert ons leugens in; 
trekt ons bij U vandaan.  
Geef ons geloof dat standvastig is; 
de verzoeking kan weerstaan. 
 
Wees bij ons in de duisternis, 
schijn in onze nacht. 
breng redding die voor eeuwig is, 
schijn in onze nacht. 
 
Wij houden vast aan wat zeker is: 
uw rijk komt dichterbij. 
U brengt ons thuis in het hemels licht. 
Daar is onze nacht voorbij. 
 
Uw licht doorbreekt de duisternis, 
schijnt in onze nacht. 
Uw waarheid die voor eeuwig is, 
leidt ons naar de dag. 
 

Dankgebed, voorbede 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Casting Crowns Nobody (tijdens de collecte) 
 

Why You ever chose me 
Has always been a mystery 
All my life I've been told I belong 
At the end of the line 
With all the other not-quites 
With all the never-get-it-rights 
But it turns out they're the ones You were 
looking for all this time 
 
'Cause I'm just a nobody 
Trying to tell everybody 
All about Somebody 
Who saved my soul 
 
Ever since You rescued me 
You gave my heart a song to sing 

Waarom U mij ooit heeft gekozen 
Is altijd een raadsel geweest 
Mijn hele leven werd mij verteld dat ik  
er niet bij hoorde 
Bij alle andere ‘net-niets’ figuren 
Bij alle ‘nooit-eens-goed’ figuren 
Maar het blijkt zo te zijn dat juist zij degene zijn 
waar U al die tijd naar op zoek bent 
 
Want ik ben maar een nietsnut 
die iedereen probeert te vertellen 
over iemand 
die mijn ziel redde 
 
Sinds U mij heeft gered 
Gaf U een lied in mijn hart om te zingen 
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I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
 
Moses had stage fright 
And David brought a rock to a sword fight 
You picked twelve outsiders nobody  
would have chosen 
And You changed the world 
Well the moral of the story is 
Everybody's got a purpose 
 
 
So when I hear that devil start talking to me 
saying 
"Who do you think you are?" 
I say 
 
I'm just a nobody 
Trying to tell everybody 
All about Somebody 
Who saved my soul 
 
Ever since You rescued me 
You gave my heart a song to sing 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
 
So let me go down, down, down in history 
As another blood-bought faithful member  
of a family 
And if they all forget my name, well that's fine 
with me 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
 
So let me go down, down, down in history 
As another blood-bought faithful member 
 of a family 
And if they all forget my name, well that's  
fine with me 
I'm living for the world to see 
 

Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand belangrijker is dan Jezus 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand belangrijker is dan Jezus 
 
Mozes had plankenkoorts 
En David gebruikte een steen bij een 
zwaargevecht 
U koos twaalf buitenstaanders die  
niemand zou kiezen 
En U veranderde de wereld 
Het moraal van dit verhaal is 
Iedereen is waardevol! 
 
Dus als ik de duivel tegen mij hoor zeggen 
“Wie denk je dat je bent?” 
Zeg ik 
 
 
Ik ben maar een nietsnut 
die iedereen probeert te vertellen 
over iemand 
die mijn ziel redde 
 
Sinds U mij heeft gered 
Gaf U een lied in mijn hart om te zingen 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand belangrijker is dan Jezus 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand belangrijker is dan Jezus 
 
Laat men mij maar heel gewoon herinneren 
Als een door het bloed-gekocht, trouw lid van de 
familie 
En als ze allemaal mijn naam vergeten, dan vind 
ik dat prima 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand belangrijker is dan Jezus 
 
Laat men mij maar heel gewoon herinneren 
Als een door het bloed-gekocht, trouw lid van de 
familie 
En als ze allemaal mijn naam vergeten, dan vind 
ik dat prima 
Ik leef om de wereld te laten zien 
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Nobody but Jesus 
 
'Cause I'm just a nobody 
Trying to tell everybody 
All about Somebody 
Who saved my soul 
 
Ever since You rescued me 
You gave my heart a song to sing 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 
I'm living for the world to see 
Nobody but Jesus 

Dat er niemand belangrijker is dan Jezus 
 
Want ik ben maar een nietsnut 
die iedereen probeert te vertellen 
over iemand 
die mijn ziel redde 
 
Sinds U mij heeft gered 
Gaf U een lied in mijn hart om te zingen 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand belangrijker is dan Jezus 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand belangrijker is dan Jezus 
 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand belangrijker is dan Jezus 
Ik leef om de wereld te laten zien 
Dat er niemand belangrijker is dan Jezus 

 

Gezang 305 Waar God de Heer zijn schreden zet 
 

1 Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 
2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
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Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Jeugd in eigen wijk’ 
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 
‘Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters 
 

De uitgangscollecte is voor ‘Jeugd in eigen 
wijk’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen om het Jeugdwerk in onze 
wijk te realiseren. U kunt uw bijdrage overmaken op de  
bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v.  
Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. ‘Evangelisatie in eigen wijk’ of QR  
code Kerkrentmeesters 
 

Volgende week 
Zondag 18 Februari 2024, kerkdienst, 10 uur, Ds. P. Verhoeff, Alkmaar 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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